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Kom Heilige Geest!

De Heilige Geest is herkenbaar als de innerlijke
leiding en kracht van God, vaak ervaren als een
stille stem of "zacht gefluister" die troost,
overtuigt van waarheid en aanzet tot liefde. Hij
wordt herkend aan de 'vruchten' in iemands
leven, zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld en
zelfbeheersing.

De Heilige Geest kan worden vergeleken met
de wind: je ziet het niet, maar je ziet wel wat
het doet. Het is de kracht die gelovigen toerust
om te getuigen en liefde te verspreiden. Het
herkennen vereist vaak oefening in het
luisteren naar die innerlijke stem, in
tegenstelling tot de 'stem van de duivel' die tot
verdeeldheid leidt.

Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting
van de Heilige Geest over de apostelen, wat
wordt gezien als de geboorte van de
christelijke kerk. Volgens het Bijbelverhaal
daalde de Heilige Geest neer als een stormwind
en vuur, waarna de apostelen in staat waren
Gods boodschap in alle talen te verkondigen.

De naam “Pinksteren” komt van het Griekse
woord “pentakosta”. Dat betekent “vijftigste”. En
Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen.

Vaak wordt de Heilige Geest ook afgebeeld in
de vorm van een duif. Een duif staat voor
hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het
deel van de mens dat volgens christenen ook
na de dood blijft leven.

In deze editie van Onderweg vindt u onder
meer de pastorale bijdrage van kapelaan Jaider
(Nieuwe ranken aan de Ware Wijnstok), een
verslag van het bezoek aan een aantal
Ethiopische projecten (een bijdrage namens de
Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié), een
regio-uitje naar het Heiligenbeeldenmuseum in
Vorden op zaterdag 5 september en een
terugblik op de vieringen van de Eerste H.
Communie in april. Uw redactieteam wenst u
veel leesplezier en:

Zalig Pinkstexen!



Nieuwe wanken aan de Ware Wijnstok

Het is voor niemand een geheim dat onze regio,
net als zoveel andere uithoeken van ons
bisdom, door een tijd van diepe transformatie
gaat die vaak wordt ervaren met een brok in de
keel. De sluiting van sommige van onze kerken
is een realiteit die op tafel ligt en die, natuurlijk,
een rouwproces teweegbrengt. Voor de
meesten van u zijn uw persoonlijke
geschiedenis en uw geloofsleven geen
abstracte concepten; ze zijn verankerd in een
concrete plek, in een specifiek kerkgebouw
waar elke hoek de echo bewaart van een
gebed, de herinnering aan een doop of de
vrede van een afscheid. Het is pijnlijk om te
zien vertrekken wat ons spirituele thuis is
geweest. Maar men moet soms moedige
beslissingen nemen voor het grotere goed van
de gemeenschap, met onze blik gericht op de
toekomst die God voor ons voorbereidt.

Juist te midden van deze fysieke
herstructurering heeft de Heilige Geest mij
getuige laten zijn van een prachtig fenomeen.
Gedurende de afgelopen jaar heb ik de genade
gehad om een groep jongeren uit onze regio,
tussen de 17 en 26 jaar, te mogen begeleiden
in hun voorbereiding op de sacramenten van
de christelijke initiatie (Doop, Eerste Heilige
Communie en Vormsel). Wat dit feit
buitengewoon maakt, is niet alleen hun jeugd,
maar ook hun herkomst: de grote meerderheid
komt uit niet-gelovige gezinnen, en zelfs uit
omgevingen waar de Kerk met argwaan of
openlijk verzet werd bekeken. Deze jongeren
zijn spontaan naar onze deuren gekomen,
gedreven door een dorst die de wereld niet
heeft kunnen lessen.

Terwijl ik met hen op weg ging naar het
Doopsel, de Communie en het Vormsel, werd ik
het meest getroffen door de helderheid van
hun zoektocht. Zij komen niet naar de
parochies op zoek naar een sociale club om de
tijd te verdrijven, noch naar de zoveelste

liefdadigheidsinstelling of een plek voor
jongerenentertainment. Zij zoeken God, met
een hoofdletter, en zij hebben Hem gevonden
in het mysterie van de Kerk. We staan voor een
andere generatie, met verlangens waarvan
sommigen dachten dat ze vergeten waren; het
zijn jongeren die zich diep aangetrokken
voelen tot de schoonheid van de liturgie, door
de veelzeggende stilte van de aanbidding en
door de diepgang van een gebed dat niet
terugdeinst voor toewijding. Zij hebben
ontdekt dat de christelijke naastenliefde en de
liefde voor de medemens geen simpele
ethische imperatieven zijn, maar dat zij een
gezicht en een naam hebben: Jezus Christus.

Bij een bepaalde gelegenheid merkte iemand
met verbazing en zelfs op een waarschuwende
toon tegen mij op dat ik hen aan het
"indoctrineren” was omdat ik hen leerde
knielen, met devotie deel te nemen aan de
sacramenten en de traditie te waarderen. Dat




zette mij diep aan het denken, want het enige
wat ik doe wanneer deze jongeren vragen om
gedoopt te worden, is hen leren wat elke
gewone katholiek zou moeten weten en op
een natuurlijke wijze zou moeten beleven.

Deze jongeren zijn niet naief; zij merken
onmiddellijk wanneer men hen een
surrogaatgeloof probeert aan te bieden of
morele "verhaaltjes" zodat ze simpelweg
"goede mensen" zouden zijn. Hun verlangen is
niet de middelmatigheid van een goed sociaal
gedrag, maar de radicaliteit van de weg naar
heiligheid. Voor hen is het geloof geen vroom
tijdverdrijf, maar de meest solide realiteit
waarop zij hun leven bouwen.

Om dit alles, broeders en zusters,
vertegenwoordigen deze jongeren het meest
bruisende heden en de toekomst van onze
gemeenschappen. Wij hebben de heilige plicht
om voor hen te zorgen, om de wijn van het
geloof niet te verslappen en hen de volledige

rijkdom te tonen van de schat die wij bewaken.

Dit stelt ons voor de grootste uitdaging van
onze tijd: op een moment dat de structuren
van steen lijken te wankelen, wat voor Kerk
gaan wij hen nalaten? Ik heb het niet over
muren, daken of houten banken; ik heb het
over een levende, authentieke en coherente
geloofsgemeenschap. De sluiting van een
gebouw is pijnlijk, maar de werkelijke
mislukking zou zijn om geen vibrerende
geloofsgemeenschap te kunnen bieden aan
deze jongeren die op zoek zijn naar de
Waarheid.

Moge hun komst voor ons een balsem zijn en
een herinnering dat, terwijl de stenen kunnen
veranderen, Christus blijft, en Zijn Kerk steeds
opnieuw geboren wordt in het hart van hen
die Hem oprecht zoeken.

Verbonden in Christus,
Kapelaan Jaider Chantre Sanchez



Veuslag bezoek Ethiopische projecten

Van 17 tot en met 20 april 2026 heeft een
afvaardiging van het bestuur van de Stichting
RKVV DEM steunt Ethiopié haar projecten in dit
bijzondere Afrikaanse land bezocht. Deze
afvaardiging bestond uit voormalig pastoor
Kaleab Masresha Shiferaw en ondergetekende,
vergezeld door zijn echtgenote José.

Het was alweer zeven jaar geleden dat we zelf
fysiek de voortgang van onze projecten
konden bekijken. Hoewel we van onze lokale
partners frequent rapportages en een
financiéle verantwoording mochten
ontvangen, hebben de COVID-pandemie en de
onlusten tussen met name de Tigray en Oromo
bevolking ons ervan weerhouden zelf naar
Ethiopié af te reizen. We doen u in dit artikel
graag verslag van de hartelijke ontvangst, die
we telkens opnieuw bij elk project mochten
ontvangen.

Katinka 1

Sinds 2010 steunen we een project voor
gehandicapte meisjes in Welkite, een stad op
145 kilometer ten zuidwesten van de
hoofdstad Addis Abeba. Dit project wordt
begeleid in samenwerking met het RK. Bisdom
in Emdibir. Een groep van 25 fysiek

gehandicapte deelnemers ontvangt steun voor
het volgen van een (universitaire) studie,
medische begeleiding, voeding, kleding,
persoonlijke verzorging, huisvesting en
maatschappelijke ondersteuning. Inmiddels
hebben van deze groep zeven deelnemers een
universitaire studie afgerond en een baan
gevonden. Dat is het ultieme doen van dit
project: een gehandicapte medemens in staat
stellen zelfstandig een minder afhankelijk
bestaan te ontwikkelen.

Vijftien jaar geleden maakten we mee dat
gehandicapte kinderen werden weggestopt of
afgestoten omdat een handicap door de
familie werd ervaren als ‘een straf van God'
Daar is inmiddels wel een kentering in
gekomen: in toenemende mate worden ook zij
als volwaardige mensen geaccepteerd.

Ik kan met geen woorden beschrijven hoe
dankbaar deze jonge vrouwen zijn voor de
kansen die zij via onze stichting hebben
verkregen. Een persoonlijke knuffel, hun
levensvreugde en acceptatie van hun handicap
en de volharding om een zelfstandig bestaan
op te bouwen dwingen bij ons diep respect af!




Katinka 2

Ook in de hoofdstad Addis Abeba zijn we een
project voor gehandicapte kinderen gestart.
Hier gaat het veelal om mensen met een fysieke
en/of mentale beperking. Wij steunen hen en
hun families met voedselpakketten, sociale en
medische begeleiding en hulpmiddelen. Een
blind en een doof meisje gaan met steun van
onze stichting naar speciale scholen. Naar wij
van onze lokale partner FIDA

(www fida-ethiopa.org) begrepen, is het blinde
meisje zo briljant dat zij inmiddels andere
blinde lotgenoten helpt met hun handicap om
te gaan!

De projectnaam Katinka is gekozen omdat een
echtpaar uit ons vriendengroep een dochter,
genaamd Katinka, kregen. Anderhalf jaar na de
geboorte raakte Katinka fysiek en mentaal
gehandicapt. Zij mocht na vele jaren van
intensieve zorg in Nederland de |eeftijd van 22
jaar bereiken.

Tullo

In Tullo, een dorp in de omgeving van Hawassa,
circa 300 km ten zuiden van Addis Abeba,
wonen veel mensen in hutten. Onze stichting is
daar ruim 10 jaar geleden begonnen met het

stimuleren van sportactiviteiten en het
financieren van uiteenlopende trainingen voor
jongeren (veelal weeskinderen), bijvoorbeeld
een kappersopleiding, het behalen van een
rijbewijs of het volgen van een ICT-opleiding.
Dit doen we in samenwerking met de
congregatie Ursulijnen, een van oorsprong
Italiaanse congregatie.

We bespreken de voortgang van dit project met
onze vaste contactpersoon, zuster Mesereth,
een 46-jarige goedlachse en vriendelijke non.
Ze heeft gevraagd of haar overste, zuster Elleni,
ook bij het gesprek aanwezig mag zijn. Samen
vertellen ze dat sinds de start van dit



gezamenlijke project 70 jongeren een opleiding
hebben gevolgd en er 55 daadwerkelijk in
geslaagd zijn de gevolgde opleiding te
voltooien. Ze laten diverse voorbeelden zien
van geslaagde kandidaten. We spreken
wederzijds onze dankbaarheid uit voor dit
succes en gaan graag op deze basis samen
verder: kansarme jongeren de mogelijkheid
bieden om op basis van hun eigen talenten
zelfstandig te worden!

Kindergarten Kolloboo

In Menagesha, een plattelandsdorp op 20
kilometer van Addis Abeba, staat Kindergarten
Kolloboo, een kleuterschool onder een dak van
golfplaten. Sinds 2012 steunen wij deze school
met 120 leerlingen voor de kosten van voeding,
medische zorg, leerkrachten en leermiddelen.

Normaliter ontvangen de kinderen op deze
school twee maaltijden per dag, maar door de
sterk gestegen inflatie zijn de kosten van
levensmiddelen erg duur geworden en is
enkele maanden geleden het verstrekken van
het ontbijt komen te vervallen. Wij verzoeken
aan onze lokale partner ter plekke (Assegid

Negash) om per direct het verstrekken van het
ontbijt te hervatten en zeggen een hogere
jaarlijkse bijdrage toe. Een gezond ontbijt is
cruciaal voor kinderen om de dag te starten
met voldoende energie en beter te presteren
op school!

Doneren

Om onze projecten op lange(re) termijn te
continueren hebben wij geld nodig. Dit doen
wij sinds 2009 samen met ons sponsors, ad hoc
dan wel op permanente basis. Wanneer u een
gift wens te doen, kunt u uw bijdrage
overmaken op het volgende
bankrekeningnummer:

NL72 ABNA 0616 2132 98 ten name van
“Stichting RKVV DEM steunt Ethiopié”. De
stichting heeft de ANBI-status (RSIN:
820418511).

“ameseginalehu” ofwel Amhaars voor “Dank u
wel!”

Namens het bestuur van de stichting,
Kaleab Masresha Shiferaw
José & Bert Jan Rozestraten

]




Missie Ontwikkeling Vrede

Op 15 en 16 augustus vindt de jaarlijkse MIVA
collecte plaats. Deze jaarlijkse collecte voor
vervoersmiddelen draagt deze keer bij aan een
ambulanceboot. De inwoners van de
eilandengroep Ukerewe in Tanzania zijn voor
medische zorg afhankelijk van bootvervoer om
bij een arts te komen. Dat vervoer is vaak niet
op tijd of is onbetaalbaar. MIVA (Stichting
Missie-Verkeersmiddelen Actie) wil zorgen dat
er een ambulanceboot komt voor deze
eilandengroep in het Victoriameer. Er sterven
onnodig veel mensen puur door gebrek aan
Vervoer.

Zo kan deze ambulanceboot een grote impact
hebben op de gezondheidszorg in dit district in
Tanzania, bestaande uit 35 eilanden. Arts
Athuman is nu vaak machteloos: “Kortgeleden
gebeurde het weer: de hoogzwangere Darmali
was onwel en ik moest haar met spoed
doorverwijzen naar het ziekenhuis op het
vasteland, maar ze had geen geld voor de
oversteek. Terwijl zij het bedrag probeerde te
verzamelen voor de oversteek, verslechterde
haar toestand en overleden zij en haar baby!

Dit soort sterfgevallen zijn geen uitzondering
en had kunnen voorkomen als er vervoer was
naar het vasteland. Met de MIVA-collecte
zorgen we ervoor dat het eiland een
ambulanceboot krijgt.

Zo helpt ook u mee levens te redden.

U kunt bijdragen aan deze collecte of een gift

overmaken op rekeningnummer:

NL 42 INGB 0000 0029 50 te 's Hertogenbosch.
U kunt ook de QR code op de poster scannen.

Hartelijk dank.

Lydia Vergouw

Terugblik op de Stille Omgang 2026

Op zaterdag 21 maart jl. vertrokken we om
17.45 uur met de pelgrims uit de regio vanaf
het plein voor de Sint Laurentiuskerk richting
Amsterdam om een Eucharistieviering bij te
wonen en de Stille Omgang te lopen. Op het
laatst kwamen er nog een aantal afmeldingen
door ziekte helaas, maar uiteindelijk waren we
24 personen. Dit jaar gingen er ook 3 mensen
mee vanuit de parochie Bron van Levend Water
(Heiloo, Akersloot en de Egmonden).

In de bus werd een ieder welkom geheten door
Leny en hebben wij stilgestaan bij alle levende
en overleden leden van de Stille Omgang, in
het bijzonder bij onze trouwe Nico Molenaar uit
Uitgeest, die ernstig ziek is.

Daarna werd het woord gegeven aan Willeke,

die voorging bij het bidden van de Droevige
Geheimen van de Rozenkrans. Aan het eind, of
het zo had moeten zijn, kwamen we aan bij de
kerk van O.L\V. van de Allerheiligste Rozenkrans,
de Obrechtkerk.

Om 19.00 uur begon de Pontificale Hoogmis
met als hoofdcelebrant Mgr. H. van den Hende,
bisschop van Rotterdam. Het priesterkoor stond
vol, totaal 8 heren als voorgangers en heel veel
acolieten en misdienaars. De viering werd
opgeluisterd door het prachtige koor van de
Obrechtkerk, die de Mis van Gounod ten
gehore bracht. Heerlijk voor de oud-koorleden
van Between, voormalig koor uit de Sint
Jozefkerk te Velsen-Noord, die mee konden
zingen.
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Op het einde van de viering was de uitstelling
van het Allerheiligste en was er een korte stille
aanbidding. Daarna ontvingen we de zegen
met het Allerheiligste.

Er stond voor een ieder koffie of thee klaar en
na een toiletstop gingen we weer met de bus
richting het centrum, waar de bus stopte op
het Rokin waar de Stille Omgang kon
beginnen. Het weer was prima, droog, weinig
wind en de temperatuur was goed. (Een aantal
jaar geleden was het -13 graden).

In de Begijnhofkapel was ook een viering aan
de gang, dus we liepen in stilte gelijk door naar
de Kalverstraat, waar we even stil stonden bij
de lantaarn. De lantaarn stond ter hoogte op
de plek waar vroeger Ysbrant ziek te bed lag en
van de priester de H. Hostie ontving. Later
moest hij braken en werd het braaksel in het
haardvuur gegooid. De verzorgenden om hem
heen stonden versteld dat de hostie boven het
vuur bleef hangen en deze werd weer naar de
pastoor in de Oude Kerk gebracht. Vervolgens
ging de priester weer naar de zieke man, maar
het herhaalde zich. De pelgrims volgen de
route die de pastoor van de Oude Kerk op 15
maart 1345 liep.

In de avond weten de pelgrims zich verbonden
met Jezus Christus die zich aan alle mensen
van goede wil geeft als leeftocht voor
onderweg. Zo vieren we in de Amsterdamse
kerken de Eucharistie, om God dank te zeggen.
Na afloop vertrokken wij voldaan huiswaarts en
konden nog genieten van een heerlijke
krentenbol met roomboter.

Ik wil iedereen danken voor deelname aan de
Stille Omgang en de donaties die wij hebben
ontvangen. Daardoor kunnen wij volgend jaar
ook weer de Stille Omgang organiseren. Ook
een woord van dank aan het Gezelschap van
de Stille Omgang in Amsterdam, die alles weer
in goede banen had geleid. Ook aan hen zullen
wij een bijdrage geven om volgend jaar weer
de kosten te kunnen beheersen.

En tegen wie mee was wil ik zeggen: blijf net zo
enthousiast als die zaterdagavond, de
mond-tot-mondreclame is de beste reclame.
Jullie waren een fijne groep mensen om mee
op pad te gaan. Zullen we volgend jaar weer
met een volle bus afreizen naar Amsterdam om
de Stille Omgang te lopen?

Hartelijke groet,
Leny Dekker
Zustergezelschap Beverwijk e.o.

) N J




Regio-uitje op zaterdag 5 wptcmbcfc 2026
|| TRsemy

Wie gaat ex mee?

Graag willen wij met vele parochianen uit de
regio een bezoek brengen aan het
Heiligenbeeldenmuseum in gemeente Vorden
gelegen in de mooie provincie Gelderland.
Onder de titel: “Van geboorte tot de
Hemelpoort” organiseert het museum een grote
tentoonstelling van de werken van de
kunstdrijver en edelsmid Wim J.I. Thijssen uit
Haarlem die geleefd heeft van 1875-1950.
Ongeveer 80 monstransen, kelken met pateen,
cibories en wierookvaten zijn door diverse
kerken, kloosters en andere instellingen in
bruikleen gegeven aan het museum voor de
tentoonstelling, zo ook uit de diverse
parochiekerken vanuit onze regio. Er wordt ook
een werkplaats ingericht en een videofilm
getoond. Natuurlijk kunt u ook de vaste collectie
van 600 heiligenbeelden bezichtigen.

Het leek ons leuk en een mooi idee om dit uitje
samen met u als parochiaan, pastoor, pastor,
kapelaan en pastoraal werkers te ondernemen.
Gezellig en ter bevordering van de
samenwerking in de regio. Natuurlijk mag u ook
iemand meenemen.

Hoe zit deze dag eruit?

Wij vertrekken om 10.00 uur met de bus vanaf
het plein van de Sint Laurentiuskerk, Anthonie
Verherenstraat 2 te Heemskerk naar Vorden en
zullen daar ongeveer om 12.00 uur arriveren.
De standplaats van de bus is in Velsen-Noord,
dus de parochianen vanuit Velsen-Noord en
eventueel uit Beverwijk mogen ook opstappen
bij de parochie Sint Joseph, Wijkerstraatweg 55
te Velsen-Noord om uiterlijk 9.15 uur. Geeft u dit
van te voren even aan.

Om ongeveer 12.00 uur komen we aan in Vorden
en zullen we eerst gebruikmaken van een
uitgebreide lunch alvorens wij het museum
gaan bezoeken.

Om 13.45 uur vertrekken wij naar het museum

voor de bezichtiging en worden wij begeleid
door een gids voor uitleg. Uiteraard mag u
natuurlijk zelf ook vrij rondlopen om de beelden
en de tentoonstelling te bekijken.

Daarna drinken wij koffie of thee met een plak
cake en zullen ongeveer 16.00 uur weer
huiswaarts keren, daar de pastores weer bijtijds
terug zijn om voor te gaan in de viering van
19.00 uur.

De kosten bedragen ongeveer € 45,-- en wij
vragen een bijdrage van € 22,50, dit is inclusief
vervoer met de bus, lunch, bezoek aan het
museum, koffie of thee met cake. De andere
50% wordt betaald door de parochies vanuit de
regio.

Wij hebben er zin in, u ook? Geef u uiterlijk 1 juli
op om teleurstelling te voorkomen, want is de
bus vol dan heeft u pech en komt u op de
reservelijst.

U kunt zich opgeven bij:

R.K. Parochies De Heilige Familie
Leny Dekker (Bestuurslid)
Tel.no. 06-10812001 of per mail
henkenlenydekker@ziggo.nl

Het bedrag kunt u overmaken op:

NL 66 INGB 0000 0859 38 t.n.v. Kerkbestuur der
St Josephparochie o.v.v.
Heiligenbeeldenmuseum

Bij ontvangst van het bedrag ontvangt u een
bevestiging van deelname.

if |
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Bijzondere vieringen
Pinksteren
Ter voorbereiding op Pinksteren zal een lezing
worden gegeven door onze
seminarist en stagiair Melle
Punter over de Heilige Geest
en zijn gaven. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 23
mei na de Heilige Mis van
19.00 uur in de Apostelkerk.

Sacramentsprocessie (Sacramentsdag)

Op zondag 7 juni wordt opnieuw een
Sacramentsprocessie gehouden. Na de Heilige
Mis in de Laurentiuskerk vertrekken wijin
processie met het Allerheiligste Sacrament naar
de Mariakerk. Vorig jaar hebben vele
parochianen aan deze processie deelgenomen.
Wij hopen dat dit jaar nog meer mensen zich
willen aansluiten bij deze mooie viering, die
bron en hoogtepunt is van het christelijk leven.
Van harte welkom!

Uit het bestuur

Rekening & Verantwoording 2025

Voor onze locatiepenningmeesters en hun
financiéle secondanten zijn het drukke
maanden: de Rekening & Verantwoording over
het afgelopen jaar moet worden opgemaakt,
kascommissies buigen zich over de financiéle
cijfers en stellen (positief) kritische vragen,
allerlei documenten moeten worden verzameld
en worden ingediend bij de financiéle afdeling
van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het
regiobestuur is zeer dankbaar voor zoveel
financiéle deskundigheid, nauwkeurigheid en
transparantie!

Diaken Marcel de Haas met emeritaat
Diaken Marcel de Haas wordt op 22 mei a.s. 67
jaar en gaat dan formeel met pensioen. Hoewel
hij zich het laatste jaar voor zijn pensioen heel
anders had voorgesteld en helaas met tal van
gezondheidskwalen werd geconfronteerd,
hoopt hij na nog een volgende operatie toch

Vormselviering

Op 5 juliom 10.30 uur zal de vormselviering
worden gehouden in de kerk van Onze Lieve
Vrouwe Geboorte in Uitgeest. Deze viering zal
een regionale viering zijn en zal worden
voorgegaan door onze bisschop, Mar. J.
Hendriks. Tijdens deze viering zal door
ongeveer 30 tieners en jongeren het sacrament
van het Vormsel worden ontvangen. Er wordt
gehoopt dat veel van onze parochianen
aanwezig kunnen zijn, zodat dit bijzondere
moment voor onze parochies samen als regio
kan worden gevierd.

Varvmsel

weer gedeeltelijk inzetbaar te zijn. Wij wensen
diaken Marcel veel sterkte de komende periode
en hopen dat hij weer zodanig mag aansterken,
dat hij bepaalde taken in de toekomst weer op
kan pakken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
inzet in de afgelopen jaren in onze regio en
hopen op en bidden voor een goed herstel!

Zomervakantie

Deze editie van Onderweg dekt tevens de
zomermaanden juni t/m augustus. Wat u
gedurende deze periode ook
gaat ondernemen, het
regiobestuur en de locatieteams
Wensen u een mooie,
inspirerende zomer toe! Geef
elkaar maar wat extra aandacht.
Hopelijk wordt onze wereld daar een beetje
vrolijker door!

ey
1



mmu Kinderen en jongeren nieuws

Schoolbezoeken

Zoals gebruikelijk hebben we in de vastentijd
weer basisscholen uit de regio op bezoek
gehad in onze kerken en bij sommige scholen
zijn we ook langs geweest, omdat het de
school niet lukte om vervoer te regelen of
omdat het op de dag zelf erg slecht weer was.
Nadat we jaren geleden (toen nog met
kapelaan Bruno!) begonnen zijn scholen uit te
nodigen vanuit de parochie, vragen scholen nu
zelf om een bezoek te komen brengen. Het is
prachtig te zien dat de belangstelling vanuit de
scholen zo groot is dat we met het huidige
team van pastores en vrijwilligers bijna niet aan
de vraag kunnen voldoen!

Elk jaar kiezen we een thema waar we de
scholen over willen vertellen en passen de
bezoeken aan, aan het niveau van de kinderen.
We hebben iets voor de allerkleinsten, iets voor
de middenbouw en voor de kinderen van
groepen 7 en 8. Dit jaar vertelden we eerst over
waarom Jezus op aarde kwam: God wilde de
band met de mensen herstellen nadat Adam en
Eva uit het Paradijs weg moesten. En wie kon
de mensen het beste vertellen over God?
Natuurlijk Zijn eigen Zoon!

Aan de jongste kinderen vertelden we over
twee cadeau’s (Sacramenten) die Jezus ons
heeft gegeven: de Doop en de Eucharistie.
Kapelaan Jaider en priesterstudent Melle
legden in kleine groepjes aan alle kinderen uit
wat de Eucharistie precies is. Met de grootste
kinderen liepen we vervolgens in kleine
groepjes langs de kruiswegstaties om de
betekenis van Jezus' lijden uit te leggen. En
voor de kleinste kinderen gebruikten we een
pop om de Doop “te laten zien”

De reacties van de scholen zijn allemaal heel
positief en we zijn al gevraagd of we ook
gedurende het jaar iets zouden kunnen
plannen. Misschien rond Pinksteren!

Sindo en Pilar, mede namens Kapelaan Jaider,
priesterstudent Melle en Louise.

Jongerengroep Charles de Foucauld

Op 11 juni willen we het seizoen afsluiten met onze Charles de
Foucauld-groep, voordat de jongeren op vakantie gaan. Deze dag
zullen we samen genieten van een BBQ en hebben we een zeer
speciale gast: rector Bunschoten van de kathedraal. Hij zal ons
vertellen over de ontwikkeling van de liturgie (Vetus Ordo en Novus
Ordo).

Ben je tussen de 17 en 30 jaar oud? Dan ben je van harte welkom om
deel te nemen! Je kunt je aanmelden via onze groepscodrdinator,
Isaura (isauramaria@xs4all.nl). We hopen je daar te zien!

" Charles de Foucauld (1858-1916), ook wel bekend als Broeder Charles
van Jezus, was een Franse legerofficier en ontdekkingsreiziger die
uitgroeide tot een invloedrijke katholieke priester en kluizenaar. Hij
leidde een radicaal spiritueel leven in de Algerijnse Sahara en werd in
2022 door paus Franciscus heilig verklaard.
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Familickoor Eigen Wijs

Op 19 april tijdens de Eerste Communieviering
in de Agathakerk hebben we met een groot
koor gezongen. Uit ons koor deden Noah, Liza
en Riyaana hun Eerste Communie. Het
kinderkoor van de Laurentius- en Mariakerk
heeft die viering met ons meegezongen. Noah
had tijdens de voorbereiding aangegeven dat
hij het geweldig zou vinden als het koor uit
Heemskerk, waarvan hij ook lid is, met Eigen
Wijs mee zou zingen. Daaraan hebben we
gehoor gegeven en met een groot koor
hebben we heel graag de liederen gezongen.
Het klonk prachtig en helemaal toen Kapelaan
Jaider vroeg of we nog een keer het lied Ja is
Ja' wilden herhalen samen met alle mensen in
de kerk. Wat hebben we genoten!

En toen op naar Koningsdag 2026. Zoals nu al
een paar jaar, leveren parochianen in de week
voor Koningsdag spullen in die wij mogen
verkopen op de Koningsmarkt. De opbrengst
komt ten goede van jeugdactiviteiten in onze
kerk. Dit jaar hadden we weer mooie spullen
voor de verkoop en we kwamen zelfs plek
tekort op ons 'kleedje’. Om 7:00 uur was de plek
voor de ingang van de kerk aan de Breestraat
nog vrij en konden wij daar onze spullen
uitstallen. Twee vrijwilligers hadden die hele
dag de regie hierover, maar wat zijn we
geholpen door lieve mensen uit de parochie.

De kerk was ook open vanaf 8:00 uur (eigenlijk
al vanaf 7:30 uur om koffie en thee voor de
verkopers te regelen, waarvoor dank). Mensen

famililekocpr Al

‘éﬁgﬂ_‘!ﬁég

konden in de kerk even bijkomen van het
wandelen, een kopje koffie of thee drinken, en
natuurlijk de kerk bekijken, even een moment
stilte nemen voor een gebed of een kaarsje
opsteken. En hoe mooi was het dat er op
verschillende momenten die dag een kleine
oranje sliert mensen naar de ingang van de
kerk trokken. Vrijwilligers stonden klaar voor
iedereen, ook voor de verkopers op de
vrijmarkt. In ploegen kwamen koorleden en
vrijwilligers helpen en er werden tompoezen
en oranjesoezen aangereikt. Wat een
saamhorigheid. En de verkoop was super. Er is
een prachtig bedrag opgehaald maar hoeveel
het is, wordt pas in de volgende familieviering
bekend gemaakt. Dank aan iedereen die aan
deze dag, op welke manier dan ook, heeft
meegewerkt en het smaakt naar meer! Ik heb al
één van de kinderen horen zeggen dat ze heel
graag volgend jaar ook wil helpen met
verkopen. Dus bewaar uw mooie spullen die
wegkunnen nog maar en lever ze volgend jaar
bij ons in!

En dan op naar de laatste familieviering van dit
jaar, de slotviering, die zal zijn op zondag 21
juni, met uiteraard weer een tuinfeest bij mooi
weer. De koffie en thee wordt dan buiten
geschonken en net als andere jaren zorgen we
voor iets lekkers voor erbij. Voor de kinderen
zal er ook iets geregeld worden, maar
misschien wel iets anders dan de spelletjes die
we elk jaar doen. Op het moment van het
schrijven van dit stukje wordt er overlegd of we
ook deze viering het koor kunnen uitbreiden,
maar dan met het Agathakoor. Houd deze
datum vast vrij in de agenda, want het belooft
ook dan weer een mooie viering te worden.
Jong en oud bij elkaar en alles er tussenin!

Wendy van de Lageweg-Blom



Eerste H. Communievieringen april 2026

Dit jaar waren de vieringen van de e H.
Communie al in april, omdat bijna alle zondagen
in mei in een vakantie vallen. Op 12 april was de
eerste viering in de Mariakerk met 20
communicantjes, de meesten uit Heemskerk,
maar ook 2 uit Assendelft en 2 uit Umuiden. Op
19 april was de viering in de Agathakerk met 7
communicantjes. In Uitgeest was op 26 april een
feestelijke viering waarin Mgr. Hendriks voorging
en 1 kind zijn eerste communie ontving en zijn
broer werd gevormd. Twee kinderen moeten nog
even wachten, zij zullen in de vakantie bij hun
familie in Spanje hun eerste communie
ontvangen.

FOTO PATRICK HUDEPOHL

De communicantjes hadden allemaal hun
doopkaars meegenomen die, net als bij hun
doopsel, tijdens de viering werd aangestoken
aan de Paaskaars, als teken van licht, geloof en
hoop.

Commuiis by + v (ammana

FOTO PATRICK HUDEPOHL

In de vieringen hadden alle communicantjes een
taak: kinderen lazen voor, maakten het altaar
gereed en/of brachten een bloemenhulde aan
Maria. Ook zongen ze bijna alles mee, want ze
hadden vooraf de liedjes gerepeteerd.

Maar het hoogtepunt tijdens de vieringen was
natuurlijk dat zij een voor een naar voren
mochten gaan en zij hun Eerste Heilige
Communie ontvingen.

FOTO JOCHEM OOR

Wat deden ze het allemaal goed en wat zagen ze
er stralend uit! Het waren drie bijzondere en
feestelijke vieringen en wij hopen dat de
kinderen en hun ouders zich inmiddels helemaal
thuis voelen in onze kerken en blijven komen
naar de (familie)vieringen.

Compriunue
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Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2027

In september 2026 gaan we weer van start met
een nieuwe groep communicanten. Kinderen
die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte
uitgenodigd om hieraan mee te doen.

De kinderen hebben 10 kindermiddagen waarin
zij door middel van het project Jezus wil bij jou
komen worden voorbereid op de Eerste H.
Communie. Ook worden zij verwacht bij de
familievieringen in de kerk.

Voor de ouders worden er twee bijeenkomsten
georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst
kunnen ouders nader kennis met elkaar maken
en met ons en wordt er informatie verstrekt
over de voorbereidingen, het project en de
familievieringen.

De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken
van verdieping en de voorbereiding van de
communieviering.

Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat
door een mail te sturen naar:
eerstecommuniegroep@gmail.com

Natuurlijk kunt u ook een mail sturen indien u
eerst meer informatie wilt.

Ageeth Backer
Namens de Werkgroep Eerste H. Communie

Eenste
Communie

Nieuws van de vormelingen

Vorige keer schreven we dat na Jezus’
Hemelvaart de leerlingen uitgestuurd werden
om aan iedereen over Hem te vertellen. Dat
was het begin van de Kerk!

In de geloofsbelijdenis zeggen we daarom “lk
geloof in de Heilige Kerk”. Jezus zelf heeft de
Katholieke Kerk gebouwd, beginnend met
Petrus en de apostelen. Onze bisschoppen zijn
de opvolgers van de apostelen en in het
bijzonder is Paus Leo de opvolger van Petrus.
Onder zijn leiding zijn we een grote familie.

Met de vormelingen hebben we daarom
gesproken over wat het betekent om daar lid
van te zijn. We maakten de vergelijking met
een club waarin mensen samen een hobby
uitoefenen. Vaak zie je ook in het dagelijks
leven wat iemand als hobby heeft. In de Kerk
delen we het geloof in Jezus die de Zoon van
God is. En dat kun je zien aan de manier
waarop we leven - want als je in Jezus gelooft,
verandert dat alles. Daar worden we blije
mensen van. De vormselgroep bidt in het
bijzonder dat onze vormelingen die blijdschap
hun leven lang met zich mee mogen dragen.
En dat de geloofsbelijdenis die we dit jaar stap

voor stap hebben geleerd hen daarbij kan
leiden. Dat geloof spreken zij straks uit als ze
het Vormsel ontvangen.

Komt u de toediening van dit Sacrament door
mgr. Hendriks ook meevieren op zondag 5 juli
in de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in
Uitgeest?

Sindo Nufez Queija, mede namens Kapelaan
Jaider, Daniélle, Thamsen en Pilar

Informatie over de vormselvoorbereiding of
aanmelden voor komend jaar? Stuur een mail
naar: heiligvormselgroep@gmail.com



Kica Nicuws

In mei hebben we de thema’s van de
KiCa-avonden van dit schooljaar afgesloten. De
kinderen hebben veel geleerd over de Bijbel en
de Tien Geboden van God.

Op de eerste KiCa-avond, in oktober, leerden de
kinderen dat de Bijbel het Woord van God is en
dat het voor ons "als een licht op ons pad”is.
We gingen verder met de Tien Geboden, die
ons ook leren hoe wij ons moeten gedragen,
tegenover God en tegenover onze naasten. We
hebben de belangrijkste geboden behandeld,
steeds met een Bijbelverhaal waarin je goed
kon zien dat het niet naleven van een bepaald
gebod tot narigheid en verdriet brengt. Zo
leerden wij dat leven naar de Tien Geboden en
naar Jezus luisteren de beste gids zijn in ons
leven. Het was een mooi en leerzaam jaar bij de
KiCa-club!

Op donderdag 11 juni, houden we een slotfeest
voor de kinderen. Wij zullen allerlei spelletjes
spelen, samen eten en afscheid nemen van de
oudste kinderen. Voor de oudste kinderen is dit
hun laatste KiCa-avond, want zij worden

Tienerkamp BreakOut

Van 5 tot en met 9 juli is het weer zover:
BreakQut 2026! Een supertof zomerkamp
speciaal voor tieners van 12 tot 18 jaar. Vijf
dagen lang beleef je samen met andere
jongeren een week vol actie, gezelligheid en
verdieping.

Wat kun je verwachten?

Denk aan sport en spel, chill momenten met
nieuwe vrienden, kampvuuravonden en
natuurlijk veel lol. Maar BreakOut is meer dan
alleen plezier maken. Dit jaar duiken we samen
in het thema: Heilsgeschiedenis. Klinkt
misschien groot, maar het betekent vooral dat je
op een relaxte en begrijpelijke manier ontdekt
hoe geloof en jouw leven met elkaar verbonden
zijn. Of je nu al veel met geloof bezig bent of
juist nieuwsgierig bent: je bent van harte
welkom.

volgend jaar uitgenodigd om mee te doen met
het vormselproject, samen met alle andere
tieners uit onze regio. Wij wensen hen alvast
veel plezier tijdens de voorbereidingen op dit
mooie Sacrament.

Fijne zomervakantie!
Pepita, Annette en Pilar

De Vastenactie

De kinderen van de KiCa-club hebben
samen met de communicanten gespaard
voor de vastenactie van 2026. Na Pasen
namen ze hun zelfgemaakte spaarpotjes
mee en telden we al het opgespaarde
geld bij elkaar: 253 euro! Een mooi
bedrag dat wij aan de verantwoordelijke
van de vastenactie hebben overhandigd.

Het kamp is dé plek om nieuwe mensen te
ontmoeten, jezelf te zijn en samen bijzondere
momenten te beleven.

Waarom je dit niet wilt missen:

« Nieuwe Katholieke vrienden maken;

« Actieve en gezellige activiteiten;

+ Tijd om na te denken over wat echt belangrijk
is;

« Een week vol bezinning en plezier.

Kortom: BreakOut is een week die je niet snel
vergeet.

Datum: 5-9 juli 2026

Locatie: Julianaklooster Heiloo

Prijs: € 100. De kosten mogen geen belemmering
zijn; neem contact met ons op als het geld een
probleem is. Aanmelden via de link op:
https://www.,jongbisdomha.nl/agenda/tienerka

mp-breakout-5-9-juli-2026/ 17
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VIERINGEN

Datum Locatie Tijd

Wo. 13 mei Maria 19.00
Do. 14 mei OLV Geboorte  09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Wijk aan Zee 10.00
Laurentius 11.00
Za.16 mei Apostel 19.00
Laurentius 19.00
Odulphus 19.00
Zo.17 mei OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Agatha 11.00
Maria 11.00
Za.23 mei Apostel 19.00
Maria 19.00
Zo.24 mei OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Odulphus 10.00
Agatha 11.00
Laurentius 11.00
Ma. 25 mei OLV Geboorte  09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Maria 11.00
do 28 mei Pancratius 11.00

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites.

Viering

Hemelvaartsdag

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Tentviering met

Voorganger(s)

Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
K. Schuurmans

Themakoor en Kapel Leger des Heils

Eucharistie

Pastoor Ruben

Zevende zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eerste Pinksterdag

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Rector J. de Wit
Kapelaan Jaider
Ds Lindeman
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Father Mathew
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Rector J. de Wit
Pastoor Ruben
Mgr. G. Bruggink
Kapelaan Jaider
Father Mathew

Oecumenische viering Parochiaan

Eucharistie
Eucharistie

Kinderwoorddienst

Tweede Pinksterdag

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Ouderendag
Eucharistie

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider

Pastoor Ruben

Koor

Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor

Laurentiuskoor

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Sound of Life
Cantare
Dameskoor
Annie en Ria
LM-Kinderkoor

Samenzang
JKH

Laus Deo
Gemengd koor
Herenkoor
Samenzang
Agathakoor
Laurentiuskoor

Samenzang
Annie en Ria
Dameskoor
Samenzang

Annie en Ria



Datum

Za. 30 mei

Z0.31 mei

Za.6juni

Zo.7 juni

Za. 13 juni

Zo. 14 juni

Za. 20 juni

Zo.21 juni

Locatie

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Agatha
Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

OLV Geboorte
Apostel
Odulphus
Maria

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

10.30
19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

10.00
19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

VIERINGEN

Viering Voorganger(s)

Heilige Drie-eenheid

Eucharistie Rector J. de Wit
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Magr. G. Bruggink
Eucharistie Father Mathew
Woord- en com. Diaken N. Smit
Eucharistie Pastoor Ruben
Sacramentsdag

Eucharistie Father Mathew
Eucharistie Kapelaan Jaider
Woord- en com. Richard Numan
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Rector J. de Wit
Eucharistie Father Mathew
Eucharistie Rector J. de Wit

Eucharistie/ Kapelaan Jaider
Sacramentsprocessie met communicanten

11e zondag door het jaar
Ouderen en ziekendag

Eucharistie Rector J. de Wit
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Mgr. G. Bruggink
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Father Mathew
Eucharistie Kapelaan Jaider

Eucharistie/ Pastoor Ruben

12e zondag door het jaar
Ouderen- en ziekendag

Eucharistie Pastoor Stomph
Woord- en com. Pastor Stuifbergen
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Father Mathew
Woord- en com. Diaken N. Smit
Eucharistie Kapelaan Jaider

Koor

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Inzinggroep
Herenkoor
Staccato
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor
Samenzang
Intermezzo/
JKH/LMK

Koorleden
Samenzang
Samenzang
Odulphuskoor
Cantorij

Heren koor
Herenkoor
Agathakoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Samenzang
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor
Eigen Wijs
Laurentiuskoor

19
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VIERINGEN

Datum

Za 27 juni

Zo 28 juni

Zo 5 juli

Za11juli

Zo12juli

Za18juli

Zo 19 juli

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Locatie

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus
Agatha

Maria

OLV Geboorte

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00
11.00
11.00

10.30

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

Viering

Voorganger(s)

13e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Rector J. de Wit
Pastoor Ruben
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew

Gemeenschapsviering Parochiaan

Eucharistie
Eucharistie

Kinderwoorddienst

Kapelaan Jaider

Magr. G. Bruggink

14e zondag door het jaar

Regioviering/

H. Vormsel

Pastoor Ruben/
Kapelaan Jaider

Koor

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Cantare

Dames/Herenkoor

Samenzang
Samenzang
JKH

JKH

Geen weekendvieringen in overige kerken van de regio

15e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

Magr. G. Bruggink

Father Mathew
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

16e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Cantorij
Annie en Ria
Dameskoor

Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor
Cantor
Samenzang



Datum

Za.25 juli

Zo. 26 juli

Za. 1 aug.

Zo.2 aug.

Za. 8 aug.

Zo.9aug.

Za.15 aug.

Zo.16 aug.

Locatie

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel

Wijk aan Zee

Agatha
Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha
Laurentius

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
10.00

11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

VIERINGEN

Viering

Voorganger(s)

17e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Vakantieviering
in Dorpskerk
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider

Mgr. G. Bruggink

Pastoor Ruben
Father Mathew
Onbekend

Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

18e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

19e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Woord- en com.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Kapelaan Jaider
Parochiaan
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Father Mathew
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider

Koor

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Dameskoor
Samenzang

Agathakoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor

Annie en Ria
Samenzang

Samenzang
Samenszang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Dameskoor
Samenzang
Samenzang

Maria Tenhemelopneming/20e zondag door het jaar

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Onbekend
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
Pater R. Putman
Pastoor Ruben

Dameskoor
Intermezzo
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Dameskoor
Agathakoor
Laurentiuskoor
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VIERINGEN

Datum Locatie Tijd Viering Voorganger(s)
21e zondag door het jaar
Za. 22 aug. Apostel 19.00 Eucharistie Onbekend
Laurentius 19.00 Eucharistie Kapelaan Jaider
Zo. 23 aug. OLV Geboorte  09.15 Eucharistie Kapelaan Jaider
Pancratius 09.15 Eucharistie Pastoor Ruben
Apostel 10.00 Eucharistie Father Mathew
Odulhus 10.00 Vakantieviering Parochiaan
Agatha 11.00 Eucharistie Pastoor Ruben
Maria 11.00 Eucharistie Mgr. G. Bruggink
22e zondag door het jaar
Za. 29 aug. Apostel 19.00 Eucharistie Onbekend
Maria 19.00 Eucharistie Kapelaan Jaider
Zo.30 aug. OLV Geboorte  09.15 Eucharistie Pastoor Ruben
Pancratius 09.15 Eucharistie Kapelaan Jaider
Apostel 10.00 Eucharistie Father Mathew
Agatha 11.00 Eucharistie Kapelaan Jaider
Laurentius 11.00 Eucharistie Pastoor Ruben

Koor

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Herenkoor
Herenkoor
Samenzang
Cantor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Inzinggroep
Dameskoor
Agathakoor
Laurentiuskoor

\_é? Rowwert Baticen

W cres

ncmi}@(/ _

ROMMERT!>
ZIT JI) WEL 0P TE
LETTEN2

LUISTER,
PINKSTEREN 1S Bl
WITSTEK EEN FEEST
WOL SYMBOLIEK...

.DENK ALLEEN
AL AAN DE YLAMMEN!
WAAR DENK JE DAT
DIE VLAMMEN voOR
STAAN?
' WIE 1S MEREL?

OH SORRY.
‘ IK ZAT AAN MEREL
TE DENKEN

BIJBEL

EM..
MEREL WAS EEN
QUDE VLAM VAN

Let op: wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites




OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha

Apostel

Laurentius

Maria

OLV Geboorte

Pancratius

St. Jozef

ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 12.30 uur
ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering

ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere dinsdag H. Mis om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische
aanbidding met aansluitend H. Mis.

ledere vrijdag H. Mis om 19.00 uur

ledere zaterdagavond en zondagmorgen voér aanvang van de
vieringen Rozenkransgebed

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool

Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering

ledere maandag H. Mis om 17.00 uur

ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere donderdag H. Mis om 09.00 uur

ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharistische
aanbidding

ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere dinsdag en donderdag H. Mis om 09.15 uur
ledere 1e vrijdag van de maand H. Mis om 09.15 uur

ledere werkdag H. Mis om 09.00 uur (De Meerpaal)
ledere maandag vespers om 19.30 uur

De MAATSCHAPPLT Z€6T,
“DENK OM JEZELF,

MAAR GOD ZE6T, "KLK
NAAR ANDEREN OM EN IK
ZAL NAAR JOU OMKTJKEN.

p—
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De Goede Herder Castricum

Dorpsstraat 113

1901 EK Castricum

Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
www.degoedeherdercastricum.nl

Het secretariaat is geopend op
vrijdagmorgen van 09.30 tot 11. 30 uur.

Locatieteam:

Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariétte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Voor uw kerkbalans-, parochiebijdragen en
misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. RK. Parochie De Goede Herder Castricum

PCI DGH Castricum NL41 RABO 0349 3356 99
E-mail: pcijozef12apostelen@gmail.com

Bedankt Sjaak

Vele jaren heeft Sjaak Tiebie ervoor gezorgd dat
iedere bezorger de parochiebladen op tijd kreeg
zodat alle parochianen het nieuws op tijd op de
mat kregen.

Sjaak, van harte bedankt voor je inzet.

Uit het Locatieteam - Het zomerreces in
aantocht

Dit zomernummer ontvangt u kort voor de
viering van Pinksteren. Het is verheugend om te
zien dat dit blad zo snel is ingeburgerd. Het is een
belangrijk instrument om elkaar binnen de regio
stap voor stap te leren kennen. We bevelen ook
aan om het blad verder dan ons “eigen” katern
aandachtig tot u te nemen.

We zijn op weg naar intensivering van de
regionale samenwerking, waardoor loont om op
de hoogte te zijn van activiteiten in de regio-
parochies. Een flink aantal zaken rond catechese,
Te communie en vormsel wordt al op regionaal
niveau opgepakt. Stapsgewijs zullen daar ook
andere activiteiten bijkomen. Als voorbeeld
wordt gewerkt aan een regionale korendag, die
op 25 oktober zal plaatsvinden in onze kerk. Een
mooi initiatief dat hopelijk ons wat meer over de
grenzen van de eigen parochies leert te kijken.
Het is belangrijk dat de uitbouw van de
samenwerking in een tempo plaats vindt dat voor
alle betrokkenen bij te houden is en dat we ook
vanuit bestuurlijk oogpunt kunnen verdedigen.

Met de zomer in aantocht gaan veel werkzaam-
heden die nodig zijn om de “reguliere” kerkelijke
zaken doorgang te laten vinden op een lager
pitje. We danken de vrijwilligers voor huninzet. .
We wensen iedereen een mooie en gezegende
Pinksterviering en aansluitend een fijne
vakantietijd. We hopen iedereen na de vakantie
weer uitgerust en met hernieuwde energie terug
te zien.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)



De Goede Herder Castricum

Cantare zingt 10 jaar bij Dijk en Duin

In 2015 vroeg een koorlid aan mij of we een keer bij Dijk en Duin konden zingen. Op 21 februari
2016 hebben daar voor de eerste keer gezongen in het kerkje, daarna 2 keer per jaar in De Qude
Keuken, met als voorgangers André, Angelique, Anton en nu Cilia. De viering wordt voorbereid
met de voorganger, Marion de dirigent en Mary.

Wij hebben hier aandacht aan geschonken tijdens de viering van 8 maart, door middel van een
gedicht. Na afloop van de viering heeft Cantare de kerkgangers getrakteerd op cake.

De leden van Cantare ons koor brengen in de vieringen op Dijk en Duin al 10 jaar hun liedjes ten
gehoor. Wij vinden dit heel bijzonder bovendien, eenieder wordt hier gehoord en gezien. Allen
met hun eigen verhaal, spreken we dezelfde taal. Met woord en gebed over Jezus en onze
muziek, maken de vieringen uniek. In de overweging wordt het één en ander goed uitgelegd en
door de mensen iets gevraagd en persoonlijks gezegd.

Bij de intenties steken we een kaarsje op, een licht, even aandacht voor een persoonlijk bericht.
We delen samen brood en wijn en vinden het fijn om hierbij aanwezig te zijn.

De vieringen bespreken gaat altijd snel. Wij zeggen tegen de voorgangers en verzorgers: dank
jullie wel.

Debuutconcert met Johanna Coyne Orgelconcerten in de Pancratiuskerk
Dit jaar worden er weer 2 orgel- concerten
KLASSIEK georganiseerd in de Pancratiuskerk, te weten

DEBUUTCONCERT i fondag 16 augustus om 15.00 uur: Erik Jan

JOHANNA COYNE Eradus
e -zondag 11 oktober om 15.00 uur: Anja van
ZONDAG der Ploeg
28 JUNI 2026 Op zondag 16 augustus komt Erik Jan Eradus
15:00 UUR spelen. Hij is een veelzijdig organist en is

verbonden aan verschillende kerken als
organist en cantor-organist. Hij verzorgt per
jaar zo'n 450 kerkelijke vieringen als

. cantor-organist-dirigent en vele concerten in
binnen- en buitenland.

. Voor zijn verdienste voor de Franse muziek
ontving hij in 2014 een zilveren medaille van
de Société Academique d'Education et
d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres in
Parijs.

' Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is
. open om 14.30 uur. De toegang is gratis en
na afloop wordt een deurcollecte gehouden.
Na afloop kunt u ook nog even napraten en
de organist ontmoeten.

PANCRATIUS KERK,
CASTRICUM
DORPSSTRAAT 113,

1901 EK CASTRICUM

Met prachtige klassicke
werken, waaronder:

DU BIST DIE RUH
AVE MARIA

O MIO BABBINO CARO
en meer

GRATIS TOEGANG
Donaties na afloop van
het concert worden

zeer gewaardeerd,

EEN MIDDAG YOL MUZIEK, VERHAAL EN VERBINDING
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De Goede Herder Castricum

Een mooi initiatief

Op ons kerkhof zijn vele vrijwilligers actief om iedere laatste vrijdag van de maand en 1e of 2e
dinsdag van de maand het kerkhof weer mooier te maken. Sinds we de vrijwilligersclub hebben,
zien we ook dat naast het schoffelen (wat het meeste werk is) steeds meer voorstellen en ideeén
komen om het kerkhof mooier te maken. Zo kregen we ook van opa Henk en dochter, waarvan een
kind/kleinkind in het kindervak op ons kerkhof ligt begraven, de vraag of we het kindervak wat
meer uitstraling konden geven. Zij wilden het initiatief nemen en ook een bijdrage hieraan leveren.
Ze hadden gelijk. Het kindervak was een grasveldmet mos en meer ook niet, een niet waardige plek
voor kindergraven.

Opa Henk kwam op het kerkhof met een tekening die hij samen met zijn dochter had gemaakt. Het
zag er mooi en strak uit en de toestemming was gegeven. Opa Henk heeft heel wat uren op zijn
knieén gelegen om van het grasveld met mos een plek te maken waar veel rust en liefde van
uitstraalt.

Henk Schoonenberg en dochter hartelijk dank voor jullie werkzaamheden en bijdrage aan dit
mooie project.

De Zingende Zussen Annie en Ria

Van de nood een deugd

We zijn begonnen om als duo voor publiek te zingen tijdens de coronaperiode omdat zingen in een
koor in die tijd heel slecht voor de gezondheid bleek. Het was in die tijd dat we onze kans hebben
gegrepen door samen veel te zingen en tegelijk de mis op te luisteren. Al snel werden we ook
regelmatig gevraagd om tijdens begrafenissen te zingen en dat doen we met liefde.

Op meerdere locaties
We zingen in de Pancratiuskerk van Castricum met onze vaste organist Wendy Leonards. Zij vervult
voor ons een grote rol, zet de puntjes op de i en is heel belangrijk bij het zoeken naar muziek die bij
ons past. De enkele keren dat Wendy niet kan spelen worden we begeleid door Ronald Schollaart.
Als we met het orgel zingen doen we dat vanaf het koor boven maar soms ook zingen we met
pianobegeleiding van Maarten Mantel voor in de kerk.

Vervolg op pag 27



De Goede Herder Castricum

Tweewekelijks zijn we in woonzorgcentrum De
Boogaert om tijdens de mis te zingen en
merken dat steeds meer bewoners het fijn
vinden om met ons mee te zingen. Daar
zingen we liederen op verzoek, maar ook
bekende kerkliederen zoals Panis Angelicus,
Ave Maria, Ave Verum of Als ik een klokje was
en Veni Jesu.

Als we uitgenodigd worden te zingen bij een
begrafenis dan doen we dat met veel
toewijding. Sinds corona deden we dat al
bijna 60 keer.

Een paar keer per jaar zingen we met veel
plezier een mis met organist Dirk van Egmond
in de Agatha kerk te Beverwijk.

Agenda vol muziek

Zo zijn er de vaste momenten in het jaar zoals

- Allerzielen op 2 november. Dit is vooral mooi
om te doen omdat wij de uitvaarten van
veel overledenen gezongen.

- Witte donderdag en goede vrijdag waarbij
we soms nieuw repertoire instuderen met
Wendy.

- De missen die wij de afgelopen tijd hebben
ingestudeerd zijn de Corona-mis, de
Catharina-mis van Wouter van Belle en de

Overledenen:

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

8 mrt. Mw. Odilia Stuifbergen, 72 jaar, Heiloo
10 apr. Mw. Lia Glas-Mooij, 92 jaar, lepenlaan 1

Canon-mis van Jan Valkestijn.

Ook de missen van Gruber en Gounod, die
eigenlijk vierstemmig zijn, brengen wij ten
gehore, maar dan (uiteraard) tweestemmig.
Voor begrafenissen hebben wij Missa Pro
Defuctis of delen uit de Deutsche Messe van
Schubert. Als mensen verzoeknummers
hebben proberen we die ook in te studeren
maar ook uit de uitvaartliturgie zijn mooie
nummers te kiezen.

In de Mariamaand zingen wij oude
Marialiedjes. Het is fijn als de mensen mee
kunnen doen.

12 apr. Mw. Alie Steeman-Groot, 91 jaar, De Boogaert 37 _—
18 apr. Mw. Kelly Blankendaal, 41 jaar, Heereweg 41

Dat zij mogen rusten in vrede

Collecten:

8mrt. €331 5 april Pasen
15 mrt. € 345 12 april

22 mrt. € 360 19 april

€1.344
€ 322
€ 485

Denkt u aan de ouderendag op donderdag 28 mei om 11.00! uur!!
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Locatieteam H. Laurentius-H.Maria
Pastoor Ruben Torres (voorzitter)

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)

Lidy Bosch (lid)

Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk
A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1, 1964 TA Heemskerk
Tel. 0251-232788

Parochiecentrum Laurentius
A. Verherentstraat 4,1961 GD Heemskerk
Tel.0251-232220

Parochiesecretariaat

Parochiecodérdinator: Lidy Bosch

Het parochiesecretariaat is gevestigd in het
Parochiecentrum Laurentius en open op dinsdag-
en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur.

Openingstijden Laurentiuskerkhof
Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur

PCl H.Laurentius-H.Maria
Bankrekening: NL96 RABO 0349 3360 67
E-mail: pcijozef12apostelen@gmail.com

Digitale informatie
www.laurentius-maria.nl

E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onder-
staande QR-code

Intenties

De door u opgegeven intenties worden afge-
lezen in de kerk waar op die datum een viering
wordt gehouden. Mocht u een andere datum
willen, neem dan contact op met het
Parochiesecretariaat.

Kopij voor pagina’s H.Laurentius-H.Maria
svp sturen naar: bertjanrozestraten@ziggo.n!

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius: NL65 INGB 0000 114474
Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:

NL34 RABO 0363 461450



Paaslunch

Samen eten is altijd heel gezellig, daarom
wilden wij dit ook graag met Pasen doen. Wij
hebben daarom samen een Paaslunch
voorbereid in de Esplanadezaal van de
Mariakerk.

Gelukkig vonden veel andere mensen het ook
een goed idee, want het was ontzettend druk!
Er waren 26 personen aangemeld, maar
uiteindelijk zijn er totaal 42 personen gekomen.

ledereen heeft geholpen door heerlijk eten mee
te nemen. Het eten dat na de lunch over was
hebben wij weer uitgedeeld. Wij zijn erg blij en
dankbaar dat we za'n fijne parochie hebben.
Wij hebben een quiz gedaan met Kapelaan
Jaider en wij hebben cadeautjes gekregen van
een paar sponsoren. De kinderen gingen
paaseieren zoeken in de achtertuin van de kerk.
Het was een mooie dag en wij hopen dat we dit
vaker kunnen doen!

Jet en Elisabeth

Kinderwoorddienst

i De kinderwoorddienst afgelopen Pasen verliep
erg goed. De kinderen luisterden naar het
evangelie en ze hebben naar een film met het
# Paasverhaal gekeken. Daarna mochten de
kinderen naar buiten om paaseieren te zoeken.

1 Bij de kinderwoorddienst leren de kinderen over
. Jezus in een taal die ze gemakkelijk begrijpen.

m Telkens als we vragen stellen, kunnen ze die
goed in hun eigen woorden beantwoorden.

it Voor de zomervakantie zijn er nog twee
bijeenkomsten, op 24 mei en 7 juniin de
Laurentiuskerk. Alle kinderen zijn welkom. God
_'* nodigt alle kinderen uit om tot Hem te komen.

= Elisabeth, Sangitha, Narisa
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Grote orgel in Laurentiuskerk Heemskerk
weer helemaal in goede staat

Eindelijk was het zover: op 5 april jl. -eerste
Paasdag- klonk Christ Ist Erstanden op het
grote orgel van de Laurentiuskerk. Wellicht een
symbolische keuze, want na maanden

van herstel aan de speeltafel, de orgelkast en
het pijpwerk, gevolgd door het opnieuw
intoneren en stemmen van de honderden
pijpen in de kast klonk het orgelwerk als een
‘wedergeboorte’ Het is een hele operatie
gebleken, uitgevoerd door de firma Flentrop uit
Zaandam. De eerste afspraken dateren van
november 2024, nadat geconstateerd werd dat
de mankementen aan het instrument serieus en
urgenter werden. Gekozen werd voor
eentwee-fasen traject.

Allereerst werd de speeltafel gedemonteerd en
voorzien van nieuwe membranen en

werd er met zorg aandacht besteed aan een
optimaal contact en wisselwerking tussen

de speeltafel en het pijpwerk in de kast. Een
secuur werk dat in de loop van maart/april
2025 kon worden afgerond. De restoratie van
het grote raam in de voorgevel van de kerk van
een aantal jarengeleden bleek grote invloed te
hebben gehad op de kwaliteit van het orgel.
Flentrop constateerde dat het pijpwerk en de
orgelkast in een erbarmelijke staat verkeerden.
Met fase 2 werd in januari 2026 begonnen. Alle
pijpen werden uit de kast gehaald, het hele
interieur werd gereinigd: er gingen 4 zakken
puin naar beneden. Vervolgens werd het
houten raamwerk (plaatsing orgelpijpen)

Laurentius en Maria Kinderkoor (LMK)

verstevigd, de balgen verzwaard door een extra
laag leer toe te voegen, de pijpen
schoongemaakt, gecontroleerd, teruggeplaatst
en tenslotte -één-voor-één- opnieuw gestemd.

Als organist heb ik het stemmen van het
instrument toets voor toets ondersteund en op
maandag 30 maart konden we de laatste
handeling verrichten.

Mijn dank en waardering voor de technici van
de firma Flentrop en hun vakmanschap,

maar bovenal ook het parochiebestuur dat deze
operatie noodzakelijk achtte en heeft

willen ondersteunen.

Kees van Unen (organist)

Op zondag 19 april 2026 hebben de kinderen in de Agathakerk in Beverwijk gezongen, samen met
het familiekoor Eigenwijs. Het was de eerste keer dat wij in een andere kerk hebben gezongen.
Noabh, lid van ons koor en van Eigenwijs, deed zijn Eerste H. Communie samen met 6 andere
kinderen. De kinderen hebben geweldig gezongen en het was een fantastische ervaring. Wij zijn
supertrots op jullie! Wil je ook mee zingen met ons? Kom dan naar onze repetitie elke zaterdag om
15.30 tot 16.30 uur in de H. Mariakerk. De kinderen vanaf 4 jaar tot 15 jaar zijn van harte welkom!
Het koor zoekt ook nog een vaste pianist/organist. Voor meer informatie, stuur een bericht naar
Elisabeth, dirigente en codrdinator van LMK: e.i.risyanaputri@gmail.com. Groetjes, Elisabeth



Opbrengst Collectes

7/8 mrt: € 356,15
14/15 mrt: € 352,55
21/22 mrt: € 526,10
28/29 mrt: € 762,02
2/6 apr.: € 202322
11/12 apr.: € 440,38
18/19 apr.: € 358,50

Stand kerkbijdragen t/m maart 2026:
€ 34.173,76
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dopelingen

4 april: Dylan van Helden
Kiara Pirovano
Fabian van Caspel
Dani Bakker
Robin Ringeling

12 april:  Kacper Osincki

In memoriam Jaap Wijte en Kees Klos

De afgelopen periode hebben wij afscheid
moeten nemen van twee prominente
vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap. Op
23 januari 2026 overleed Jaap Wijte op de
gezegende leetijd van 94 jaar. Jaap was leraar
scheikunde en
gymnastiek op de
Adelbertus Mavo. Hij
heeft ruim 20 jaar als
koster in de
Laurentiuskerk
gefunctioneerd en
ondersteuning gegeven
aan zeer veel vieringen in
het weekend, tijdens
uitvaartdiensten,
huwelijken en concerten in de Laurentiuskerk.
Jaap heeft 15 jaar lang misdienaars opgeleid en
intensief begeleid. In september 2020 mocht

26 april:  Femke van der Lem
Lux Maalman
10 mei:  Margarida Medong¢a das Neves
Lucas Beemsterboer das Neves
24 mei: Witold Barcz

Uit het rouwboek

Wij gedenken:

15 mrt: Maria Alida Elisabeth
Duineveld-Ravelli (88),
Jan van Kuikweg 83, Heemskerk

18 mrt: Jacoba Jornink-Bentink (91), Huis
ter Wijck, Plesmanweg 1 (app. 617),
Beverwijk

13 apr.: Cornelius Antonius Maria Klos (82),
Luxemburglaan 307, Heemskerk

19 feb.: Adriana Elisabeth (Jeanne)

Maas-Eijking (90), Gasthuisstraat 55,
Wijk aan Zee

hij voor al zijn verdiensten de het ereteken van
Sint BAVO in ontvangst nemen.

Op 13 april 2026 overleed Kees Klos. Hij is ruim
12 jaar koster in de Laurentiuskerk geweest.
Ondanks zijn fysieke beperkingen en pijn vond
hij het prachtig om koster te zijn. Hij was
geregeld voor (als koster 'met de stok' maar
ook vrijdagmiddag tijdens Werkgroep Open
Kerk) en achter de schermen (onder meer
koper poetsen) te vinden. Tevens heeft Kees 10
jaar als vrijwilliger in de kaarsenmakerij van de
Abdij van Egmond gewerkt.

Wij zijn beide heren dankbaar voor hun
tomeloze inzet voor ons parochie! Dat ze verder

in vreugde mogen leven bij onze Heer!

Locatieteam Heemskerk
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Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest
0251-312331

Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl

Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris

Bernadette Evenwel, lid

Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur.
Bankgegevens:

ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39

Parochiéle Caritas Instelling

Email: carla-de-waal@ziggo.nl
Rek.nr. NL 75 RABO 0363 4000 87
t.n.v. PCl Uitgeest

Vakantiecollecte 2026

Beste parochianen en alle Uitgeesters die
ons een warm hart toedichten en onze kerk
letterlijk en figuurlijk hoog hebben zitten,

Rond de grote vakantie hoort, dat weet u,
traditioneel ook onze collecte, die we dit
jaar tot Vakantiecollecte hebben gedoopt.
De inkomsten uit deze collecte zijn, net als
vorig jaar, heel hard nodig om de
jaarrekening kloppend te kunnen krijgen.
De jaarlijkse vaste uitgaven overstijgen
helaas ruim de inkomsten uit de collectes en
de eerdere Actie kerkbalans. Als het zo door
blijft gaan komt de bodem in zicht.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u
om onze parochie te steunen. In augustus
zal de jaarlijkse brief weer bij u bezorgd
worden.

Agenda OLVG 2026

Zaterdag 20 Juni 2026
Ouderen/ziekendag De Klop
Zondag 6 Sepember
Parochie-startzondag

Zaterdag 12 en Zondag 13 Dec.
Kerstmarkt in De Klop
December 2026

Kerst-Inn

» Oump
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Laus Deo
Het is altijd fijn om als koor een reactie te krijgen.
Bij dezen een mooi bericht van de nabestaanden.

Geachte heer, mevrouw,

Onze moeder heet Rie de Boer-Hoek ( Maria Hoek). Ze is geboren in Uitgeest op
6 mei 1933 en is gestorven in Heemskerk op 16 mei 2026.

De uitvaartdienst had plaats in uw kerk op 21 maart 2026.

Het was een warme, mooie en respectvolle uitvaartdienst.

Met vriendelijke groet,

Petra Banga-de Boer ( oudste dochter, namens kinderen en kleinkinderen)

OUDERENOCHTEND ZATERDAG 20
JUNI

Op zaterdag 20 juni wordt weer een
gezellige ochtend gehouden voor de
ouderen uit onze parochie en overige
betrokken ouderen. De dag begint om
10.00 uur met koffie in de Klop, daarna
wordt in de kerk een H.
Eucharistieviering met Handoplegging
gehouden. Veel mensen ervaren door de
Handoplegging de kracht en
bemoediging van Christus.

Na de Viering in de kerk drinken we nog
koffie in de Klop en lunchen we
natuurlijk weer samen. We voelen altijd
speciaal op deze dag, als gast of
vrijwilliger, de hartelijkheid en warmte
van het samenzijn met elkaar. Daarom
wordt u van harte uitgenodigd om deze
ochtend erbij te zijn! Zet het alvast in de
agendal!

U kunt het strookje van de uitnodiging,
welke u bij het parochieblad heeft
ontvangen, invullen en in de bus doen

bij de pastorie, bellen naar 0251-312331
of mailen rkparochieuitgeest@ziggo.nl,
ook liggen de uitnodigingen achter in de
kerk. Heeft u echt geen vervoer, kunt u
worden opgehaald.

Ook onze vrijwilligers worden weer
uitgenodigd zich aan te melden om een
handje mee te helpen op deze gezellige
ochtend! Dat kan ook via het strookje
van uitnodiging. Wilt u zich véor 13 juni
inschrijven? Graag tot 20 juni!
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In Memoriam

In liefdevolle herinnering

34

Onze vader Theo Koper, “Midas”

Pap is geboren in 1936 in Beverwijk als oudste
van 9 kinderen en is opgegroeid in Heemskerk.
Door het lezen van de Donald Duck krijgt hij de
bijnaam “Midas"” zoals vele in Heemskerk een
bijnaam kregen.

Pap was een opvallende verschijning op vele
vlakken in Heemskerk.

Vele mooie vrouwen vochten om hem maar hij
koos voor onze moeder Jopie Deijlen uit
Akersloot met wie hijin 1959 trouwde.

Al snel volgde de eerste 4 kinderen in
Heemskerk, Conny, Sam, Kitty en Jolanda, en
toen het huisje te klein werd en hij ander werk
kreeg, verhuisden we naar Oudendijk (bij Hoorn)
waar de jongste 4 zijn geboren, Tecla, Colinda,
Ellen en Wendy.

Door ander werk van pap (bij de Gemeente
Uitgeest) en wéér een groter huis nodig werd,
verhuisden we in 1971 naar de Hogeweg 42 in
Uitgeest waar hii als stratenmaker vele straatjes
heeft gelegd.

14-3-2026 Tiny Petra-de Groot 97 jaar
16-3-2026 Rie de Boer-Hoek 92 jaar
25-3-2026 Hanneke Beentjes-Zuidervaart 68 jaar

7-4-2026 Jaap Berkhout 92 jaar
17-4-2026 Ab Valkering 80 jaar
26-4-2026  Wim Wolters 88 jaar
30-4-2026 Jan Huijg 82 jaar
1-5-2026  Klaas Molenaar 88 jaar

Naast zijn werk had hij ook nog hobby’s: duiven
en konijnen houden, potjes klaverjassen,
biljarten, moestuin en dagjes uit. Ook de 13
kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen
(ver)vulden zijn leven. Hij was een rijk man.

Om gezondheidsredenen van onze moeder zijn
ze in 2010 verhuisd naar de Slimp en na het
overlijden van mam in 2012 heeft hij daar nog
13 mooie jaren gehad.

De laatste 2 ¥ jaar hebben we 24/7 voor hem
gemantelzorgd waar pap heel tevreden en blij
mee was. De laatste 7 weken in Meerstate ging
hij snel achteruit. Ook daar hebben wij en de
Viva zorggroep hem liefdevol verzorgd totdat
hij zelf aangaf “het is goed zo"!

Op 5 december 2025 hebben wij hem laten
gaan en op 12 december hebben wij hem een
prachtig afscheid gegeven.

Hij is nu herenigd met zijn Jopie en dochter
Conny en velen die hij liefhad.
Voor ons.... is het ook “goed zo”!

Sam, Kitty, Jolanda, Tecla, Colinda, Ellen en
Wendy Koper.
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De Wilg
Door Gerard Brantjes

Ik ben 'n boom sta aan de kant

Meestal is dit een oeverrand

Ook vaak bij 'n boerderij of in de wei

Ik sta er altijd monter bij

Als Wilg ga ik door het leven voor iedereen
Salix voor de kenners om mij heen

Mijn takken wuiven door de wind

Het gevoel dat ik heerlijk vind

Onder mijn bladerdak is het goed vertoeven
Voor mens en dier die wat schaduw behoeven
Dat ik treur voel ik niet als hinder

QOok als kruipwilg voel ik mij niks minder

Ik word vaak geknot in mijn bestaan

Men laat dan alleen nog maar 'n stompje staan
Ik ga daar vervolgens tegen in verweer

Maak een nieuwe pruik keer op keer

Ik houd van natte voeten, ik heb nooit teveel
Water is voor mij 'n belangrijk onderdeel

Mijn jonge takjes voor stoelen en manden
Gaan vaak ambachtelijk door vele handen

Voor oevers te beschermen gebruikt men mijn takken

Dankzij mij zullen oevers niet verzakken

Ik sta fier in het landschap en laat mij gelden
Trotseer regen, wind en storm, ik capituleer zelden
‘n Watermerkziekte is me soms teveel

Dan leg ik het loodje, verwijdering is m'n deel

Ook een rups blijft maar aan mij knagen

Vreet gaten in mijn stam zonder te vragen

Ik blijf mij daartegen verweren

QOok hij moet mij blijven respecteren

Ik weet me dus goed te handhaven in m'n bestaan
Want met de Wilg is het nog niet gedaan

Zangers en schoonmaak(st)ers gevraagd.
Wij blijven deze rubriek opnemen in ons
parochieblad. Zo hopen wij dat er toch
vrijwilligers zijn die zich melden en nog wat
uurtjes over hebben of vrijmaken hiervoor.
Mocht u zich geroepen voelen ons op
enigerlei wijze te helpen, neemt u dan
contact op met het secretariaat van de
parochie waar men u zeker kan
doorverwijzen naar de juiste persoon om
eventueel de door u gewenste inlichtingen
te krijgen. Wij hopen u te mogen
verwelkomen in ons team! Wij vragen dus:

Kerkwerk(st)ers:

Door hen wordt het interieur van de kerk
onderhouden zodat alles er schoon en
netjes uitziet tijdens de vieringen. Dit wordt
gedaan op de woensdagmorgen en in twee
ploegen. Dit houdt in dat u maar een keer in
de maand aanwezig hoeft te zijn van
ongeveer 08.30-10.00 uur en daarna staat er
gezellig koffie of thee in de pastorie klaar.

Zangers:

De diverse koren zien uit naar nieuwe leden.
Zowel Laus Deo als de Cantorij zien hun
ledenbestand graag groeien.

Laus Deo oefent altijd op donderdagavond
om 19.30 uur in de Klop en zingt 2 a 3 keer
per maand. De Cantorij oefent altijd op
woensdagmiddag om 14.30 uur in de Klop
en zingt eenmaal in de maand op de 2e
zondag van de maand.
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Secretariaat

Breestraat 93, 1941 EG, Beverwijk
0251-215094, secretariaateloy@planet. nl
www.eloyparochie.nl,

NL96RABO 038.80.74.957
Vicevoorzitter locatieteam

dhr. Co Wittebrood

Secretaris locatieteam

dhr. Peter Tervoort

Kerklocaties:

H. Agatha, Breestraat 93, Beverwijk
www.agathakerk.nl, facebookAgathakerk
Wo. 12.00 uur Rozenkrans bidden

Wo. 12.30 H. Eucharistieviering
Misintenties: mw. Henny Uitendaal

St. Odulphus: Odulfstraat 4, Wijk aan Zee
Misintenties: mw. Leny Stolp

Eloy Parochiéle Caritas Instelling
p/a pci.jozef12apostelen@gmail.com
NL32ABNA 0474.3606.36

Tnv PCl Twaalf Apostelen,Sint Joseph

v VREDE
Het eerste dat onze paus Leo X1V

zei tot het volk na de pauskeuze
was: "Vrede zij met u allen”.
Prachtig!!

En bij zijn bezoek aan Afrika heeft
hij die vredesboodschap nog
verder benadrukt.

Graag sluit ik me daarbij aan. Vrede wil zeggen: Laat
niet in de steek! Wees niet onverschillig, maar
verschillig! Lach niet uit! Bespot niet! Spreek geen
kwaad! Spreek een gebed uit voor de wereld en haar
zonen en dochters. Hallelujah in mijn hart. Gods oog
rust op de mus en Hij waakt over mij en over ons
allen. Laat niet in de steek! Bespot niet! Spreek geen
kwaad!

Goede God, wees ons genadig, breng vrede voor
deze gebroken wereld. En moge de volgende
liedtekst ons bezielen:

i May each day of the year be a good day

May the Lord always watch over you
And may all of your hopes turn to wishes
And may all of your wishes come true

pastor Nico Smit

OUDERENDAG

Op zaterdag 13 juni wordt in de Agathakerk weer een
ouderendag gehouden voor de parochianen uit

onze parochie en ieder die zich betrokken voelt.
Altijd een prachtige dag voor gast en vrijwilligers.
Komt u ook weer? In dit parochieblad en achter in de
kerken vindt u de uitnodiging. Welkom!

VAKANTIETLID

De vakantietijd is niet voor iedereen iets om naar uit
te zien. Voor veel ouderen valt de stilte zwaar. Laten
we naar elkaar blijven omkijken! Na de vieringen
staat in beide kerken altijd de koffie klaar en is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U kunt ook altijd bij vragen naar het secretariaat
bellen of mailen, daar zijn we voor!l



Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

VANUIT HET ELOY LOCATIETEAM

De penningmeester meldde dit jaar enthousiast dat de Kerkbijdragen dit jaar € 17.000,- bedragen
(vorig jaar € 15.000,-) en het collecte geld € 6.425,- (vorig jaar was dit € 5.871,-).

Op 25 oktober is de HF Korendag. Voor St. Eloy gaat ons familiekoor “Eigen Wijs” deelnemen, zij
zijn al heel enthousiast begonnen met repeteren! Door onze parochie zijn 2 cibories van Wim
Thijssen in bruikleen gegeven aan het Heilige Beelden Museum. Er wordt nu een busreis
georganiseerd naar het Heilige Beeldenmuseum met de bus van Velsen-Noord, ziepgn. 11.

Een hardnekkig probleem met electra in de St. Odulphus is door een vrijwilliger deskundig
opgelost. Diezelfde vrijwilliger wil nu nog wat andere aanpassingen realiseren en kijkt uit naar
een gratis schakelkast. Fantastisch zulke vrijwilligers!

Voor het Rijksmonument H. Agatha is weer een SIM-subsidie aangevraagd voor de komende
jaren. Na een lange weg ontving het locatieteam de “Eindbrief van de gemeente Beverwijk” en
lijken alle aanpassingen en plannen voor de St. Odulphus weer van tafel. Er wordt door het
locatieteam veel waarde gehecht aan het goed afwikkelen van de herbestemming, daarom is
ingestemd met een brief en gesprek door de voorzitter van de HF bij het Bisdom over verdere
stappen.

Op Open Monumentendag is de H. Agatha alleen de zaterdag open van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De St.Odulphus van 10.00 uur tot 15.00 uur, gelijk met de Dorpskerk.

ONZE DOPELINGEN EN VORMELINGEN

Op 29 maart, met Palmpasen, zijn Liza en Sofie van Wijk gedoopt. 12 April
is Lorenzo Villanueva gedoopt en op 25 april heeft de doop
plaatsgevonden van Elias Boukhris. In de Pinksterdienst van 24 mei worden
aan Mason en Sean Veldman, broers van elkaar, het sacrament van het
vormsel, sacrament van de Heilige Geest toegediend door pastoor Torres.
Alle kinderen en jongeren: Welkom in onze parochie!!

IN MEMORIAM

Op 27 maart heeft de Odulphuskerk als gastkerk gediend voor de uitvaart van mw. Tiny
Aalbregt-Hulscher, zij mocht 96 jaar worden. De begrafenis vond plaats op Duinrust.
pastor Ron Hopman

Op zaterdag 11 april hebben wij met velen afscheid genomen van Joke Beelen- Allon.

"Onze Joke", overleed na een periode van veel pijn, maar omringd door zorg en liefde van haar
naasten en van veel parochianen. Joke, geboren op 4 mei 1966, mocht maar 59 jaar worden.
Een liefhebbende echtgenote, een heel lieve moeder en schoonmoeder voor Heidi en Paulen
oma van Max en Daan, die zij zo graag had zien opgroeien. Zij was een van onze steunpilaren,
samen met Bart. Tot het einde toe was Joke een sterke persoonlijkheid. We hebben haar
uitgeleide gedaan tot aan de brug, het laatste stukje moest zij zelf gaan. Wetend en gelovend dat
zij opgewacht zou worden in het Koninkrijk van God, de God waar zij zo veel vertrouwen in had.
Zoals klonk aan het eind van de viering: "De engelen mogen je begeleiden naar het paradijs..'
Op de rouwkaart stond: "Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart!" Wij zullen als
gemeenschap met heel veel liefde aan haar denken en blijven om haar man Bart heen staan.
Namens de Agathagemeenschap, Marinet Huisman.
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LEKENPRAAT - Vurige tongen

In de Bijbel worden vaak mooie beelden gebruikt om spirituele begrippen te verduidelijken. Zo
staat er geschreven dat de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus neerdaalde in de vorm van
vurige tongen. Dat beeld spreekt me aan. Net als het vervolg van het Pinksterverhaal: het naar
buiten treden van de leerlingen en ieder hoorde hun boodschap in zijn eigen taal. Zouden wij
als Christenen van verschillende richtingen ook vandaag de dag nog zo'n Pinksterbeleving
kunnen hebben van verschillende “taal” en toch gevoel van eenheid?

In Wijk aan Zee hebben we hier ervaring mee opgedaan. Eind jaren negentig werd na goed
overleg afgesproken dat op Pinksteren tijdens de diensten in de Dorpskerk en de Odulphus een
uitwisseling van Bijbels en een bloemengroet over en weer zou plaatsvinden. Toen we dat een
aantal jaren hadden gedaan en de verbondenheid was gegroeid, werd in het jaar 2000 besloten
om echt gezamenlijk Pinksteren te vieren, om beurten in een van beide kerken. De gezamenlijke
oecumenische Pinksterviering is sindsdien een vaste praktijk. Daarin zijn we gegroeid tot steeds
grotere verbondenheid met veel respect over en weer voor elkaars tradities.

Ik kan het me verbeelden maar het lijkt alsof het op Pinksteren in de kerk anders licht is. Zouden
het de vurige tongen zijn?

Jan de Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl

VIERINGEN IN DE ST. ODULPHUS EN WIJK AAN ZEE

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vieren we in de tent op de Dorpsweide in Wijk aan Zee de
Oecumenische viering. Aanvang is 10 uur, (zie ook het vorige parochieblad en het rooster).
Zaterdag 16 mei is er een Themaviering; voorganger is Marcel Lindeman, thema de (ongelovige)
apostel Thomas. Ook hier verleent het Themakoor zijn medewerking. Aanvang 19:00 uur.
Zondag 24 mei om 10:00 uur is er in de Dorpskerk een Oecumenische Pinksterviering.
Voorgangers zijn Dominee Miekie Myburgh en Pastor Nico Smit en Het Odulphuskoor zingt.
Zaterdag 20 juni om 19:00 uur is de laatste Themaviering van dit seizoen. Voorganger is pastor
Bertus Stuifbergen; thema van de viering is de apostel Matthelis of de apostel Bartholomeus.
Het Themakoor zingt o.l.v. Marja Westerbeek, begeleid op het orgel door Anja van de Ploeg.

In de zomervakantie zijn er twee speciale Oecumenische vieringen, één in de Dorpskerk (26 juli)
en één in de St. Odulphus (23 augustus). Voor de overige vieringen zie het centrale rooster.

OPBRENGST SOBERE MAALTIJDEN
Tijdens de Vasten hebben er 6 sobere maaltijden plaatsgevonden.
‘ Tijdens die bijeenkomsten, telkens bij een ander kerkgenootschap, is
er geld ingezameld voor de Stichting Vaarwens.
" " Dory en Peter Zuid hebben bij elke bijeenkomst uitleg gegeven aan
2 de doelstellingen van deze stichting: Vaarwens laat dromen
_ uitkomen van (soms terminale) patiénten door ze mee te nemen op
P het water. In totaal is er € 1100 opgehaald om die dromen uit te laten
i komen. Dank voor alle gulle gaven!!
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GOUDEN DAGEN
Zaterdag 11 april kon de
wens van mevr. Kramer
(87 jaar) uit Heemskerk
vervuld worden. Zij wilde
graag nog eens op een
orgel spelen. Samen met
haar begeleidster Annita
werd ze opgehaald met
de rolstoelbus door
Stichting Vrijwilligersvervoer Umond. In de
mooie Agathakerk werden ze zeer hartelijk
ontvangen door Saskia en haar collega
vrijwilligers.

De organist Jos zat al klaar om mevrouw te
begeleiden. Na uitleg door Jos over het orgel
klonk de muziek al snel door de kerk. Ook zong
mevrouw nog mee op de muziek. Zij was 32
jaar lid geweest van het zangkoor Songs for
You in deze kerk vertelde ze. Na afloop nog
gezellig koffie gedronken met een taartje erbij.
Mevrouw ging zeer voldaan naar huis, ze heeft
genoten! Heel veel dank aan alle vrijwilligers
van de Agathakerk en vooral aan de organist
Jos voor de fijne ontvangst en begeleiding op
het orgel!

Een vrijwilligster Gouden Dagen

SPECIALE VIERINGEN IN DE H. AGATHA
Zondag 31 mei H. Heilige Drieéenheid:
Viering met themakoor Staccato, voorganger
pastor Nico Smit.

Zaterdag 13 juni ouderen en ziekendag:

De uitnodigingen, voor gast en vrijwilliger,
heeft u bij het parochieblad ontvangen.
Zondag 21 juni Slotviering

Slotviering met familiekoor Eigenwijs samen
met het Agathakoor (zie ook pgn.14 ). Wilt u iets
bakken voor bij de koffie, geef het door aan
het secretariaat!

5 Juli 10.30 uur: Vormselviering in Uitgeest:
Eén regionale viering, In onze kerken zijn deze
zondag geen vieringen!

16 augustustus: Maria ten Hemelopneming
Een een feestelijke viering met lichtprocessie,
pater Putman gaat voor in de viering en daarna
houden we weer een "Brabantse koffietafel”.

U hoort er nog meer over! En ook hiervoor
geldt: bakken mag altijd!

CARILLON-ZOMERCONCERTEN

Onze beiaardier Gerda Peters heeft weer een
mooi programma voor de zomerconcerten
opgesteld. U kunt alvast de volgende data in
uw agenda reserveren: 15 juni, 29 juni,13 juli
en 27 juli. De concerten beginnen om 20.00
uur, vooraf is er in de tuin koffie en thee en na
afloop bent u welkom om nog wat na te praten
met een drankje. De concerten gaan altijd
door, ook bij slecht weer!

De Open Kerk kan nieuwe D
vrijwilligers goed gebruiken die bij m oe
toerbeurt beschikbaar zijn op de ee!
woensdag tussen 11.30 en 15.00 uur

(2 groepjes) of zaterdag van 12.30 tot

15.00 uur. Heb je interesse? Laat het even
weten aan een van de medewerkers van de
Open Kerk tijdens de openingsuren of na de
viering op zondag.

Ook bij het Agathakoor en themakoor
Staccato zijn nieuwe leden van harte welkom!
Het Agathakoor repeteert op dinsdagavond en
Staccato op woensdagavond. Aanmelden voor
het Agathakoor kan bij Ria Schelvis en voor
Staccato bij Ineke Mosk.

Wat mooi onze
jongeren te zien in de
Agatha: Een nieuwe
jonge acoliet/lector,
jongeren die helpen bij
de koffie en de schoonmaak, en wat hebben
we een aktief familiekoor! Wil je meedoen, heb
je vragen? Spreek iemand aan na de viering of
mail naar het secretariaat!
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- ledereen is welkom!

Wilt u geinformeerd worden over onze activiteiten?
| Elke zondag na de viering is er koffie/thee en

Misschien wilt u eens een bezoekje vanuit de t gezelligheid. Een goed gesprek maar ook
1

S
. 'h _h*

parochie met een kopje koffie en een | informatie over bijvoorbeeld onze lofprijsavonden, -
gesprek? | kindernevendienst of informatie over
Door de priester of een vrijwilliger? | vrijwilligerswerk. ﬁ
Samen maken we het mogelijk! Misintenties kunt u schriftelijk opgeven bij de -
koster/acolieten. Wilt u ingeschreven worden in het |
Bel voor een afspraak: adressenbestand dan graag uw naam en adres !’ )
na 18.00uur: 0251-224041 opgeven via bestuur@apostelkerk.nl of via de ‘ J
brievenbus in de kerk. I:K \
i .
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HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Ter nagedachtenis Rosa De Lisa-Petraglia
Piaggine, 25juni 1939 - Beverwijk, 23 maart 2026

Op 28 maart 2026 is in een overvolle Apostelkerk door pastoor Ruben de
Requiemmis opgedragen voor Rosa De Lisa-Petraglia. Vele woorden van
dankbaarheid en mooie herinneringen werden uitgesproken door kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook veel parochianen waren hierbij
aangewezen. Sommige parochianen zullen zich nog de bedevaarten
herinneren met Rosa en Antonio.

Tijdens de bedevaart naar Italie, in juli 2009 werd er dankbaar gebruik gemaakt van hun vertaalkunst.
Sinds 1965 was Rosa met Antonio trouw aan de Apostelkerk. In ons parochieblad, de jubileumeditie
60 jaar Apostelkerk juli 2022, stond het echtpaar met hun 'levensverhaal' centraal waaruit het
volgende citaat: "Geboren in een klein dorpje in het zuiden van Italié, Piaggine genaamd, kwam Antonio
naar Nederland toen hij 29 jaar was. Hij had bij Hoogovens (nu Tata Steel) werk aangeboden gekregen.
Hij heeft deze stap gezet voor een betere toekomst. Nadat hij een huis gekregen had, heeft hij zijn vrouw
en zoontje gehaald. Eén ding was zeker: of samen hier in Nederland, of terug gaan naar Italié. Rosa die
toentertijd 20 jaar was, volgde haar man en sinds 1962 zijn ze samen in Nederland. Ze wonen nog steeds
in hun eerste flat in de Lindberghstraat in Beverwijk. De eerste kennismaking met de Apostelkerk was in
1965 bij het dopen van hun tweede zoon. En sindsdien zijn hun kerkbezoeken altijd in de Apostelkerk
geweest net als het dopen en de communie van de kinderen, en de katholieke feestdagen. Nu ze beiden
niet meer werken gaan ze elke zondag naar de mis. En donderdag ook een uurtje. Ze ervaren de
Apostelkerk als prettig, sereen en met fijne medeparochianen. En, wat ook niet onbelangrijk is, het is
dichtbij, je kunt het lopend af. Ze hebben ontzettend genoten van alle bedevaarten die vanuit de
Apostelkerk werden georganiseerd.”

Nu bijna alweer 4 jaar later hebben we afscheid moeten nemen van Rosa. We wensen Antonio heel
veel sterkte toe en kracht om na 68 jaar samen te zijn geweest, met dankbaarheid terug te kunnen
kijken op de mooie herinneringen samen met zijn liefdevolle gezin. Vertrouw erop dat het leven rust
in Gods veilige hand. Rosa rust in Vrede.

Opbrengst Vastenactie Kameroen

Vastenactie 2026
Apostelkerk Beverwifk

Broeder Huub Welters, ook afkomstig uit Wormerveer,

heeft pater Nielen steeds bijgestaan met de bouwwerkzaamheden.
Hij is nog steeds werkzaam in Kameroen; hij treedt op als
bouwkundige en begeleidt het bouwen van kerken scholen en
klinieken. Ofschoon hij reeds de 80 jaar gepasseerd is, gaat hij
gewoon door met werken. Hij is nog gezond en helpt de arme
boeren van Aduk met de bouw van deze klaslokalen.

Tot op heden is er meer dan € 7.000 gestort op onze bankrekening.
De eindstand is nog niet bekend, maar broeder Huub zal blij zijn de
werkzaamheden te kunnen voortzetten en zijn missie te volbrengen.
De flyer met alle informatie heeft u eerder ontvangen; dank voor uw
bijdragen en gebed!
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Wat ervaart u op het heiligdom ofwel bij het ‘Putje’ van Heiloo?

Een serene rust is hetgeen wat in mij opkomt. Het woord sereen komt weinig voor in ons
dagelijks taalgebruik en helaas ook zelden voelbaar bij de dagelijkse bezigheden.

We zijn druk met ‘zijn’; er zijn voor de kinderen, er zijn voor de partner, er zijn voor de
werkgever, er zijn voor onze naasten, er zijn bij ons sportcluppie tennis/voetbal/gym....
Wanneer en waar ervaren we nog rust en kalmte? Inderdaad is dat te vinden in Heiloo.

Een wandeling in alle rust door de prachtige tuin, langs waterpartij, de kruiswegstaties, een
kaarsje opsteken in de kapel; serene rust.

De term “Serene” is afgeleid van het Latijnse woord “serenus” wat “helder?, “vredig” of “rustig”
betekent. Artificiéle Intelligent/Al leert mij dat het verder gaat dan alleen ontspanning:

“het is een sfeer van volkomen stilte en harmonie, zowel innerlijk als in de omgeving. Het is een
staat van zijn waarbij alles stil, vreedzaam en in balans is.”

Het is zeker de moeite waard eens een bezoek te brengen aan het heiligdom. Misschien zelfs
in combinatie met ‘een goede daad’ door vader, moeder, parochiaan of vriendin mee te
vragen. Er is ook een winkeltje met leuke en mooie artikelen voor jong en oud. En ook een
kopje koffie of thee ontbreekt niet; binnen of op terras!

(Adres: Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo. Openingstijden 8.30-19.30uur.

Zie ook www.olvternood.nl )

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus is er in de Apostelkerk een viering om 19.00uur met medewerking van het
herenkoor. Ook op het heiligdom in Heiloo is er jaarlijks een mooi programma; zie hiervoor de
website www.olvternood.nl want het is nog niet bekend op moment van dit schrijven.




HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Overweging: Naar jezelf kijken vanuit Gods perspectief.

De Allerhoogste God, Schepper van hemel en aarde heeft ons gemaakt én Hij heeft ons lief.
Jij bent een geliefd kind van jouw hemelse Vader. God had jou al lief vanaf het allereerste begin.
Deze 'brief' van God de Vader is ook aan jou:

Je kent Mij misschien niet maar lk weet alles over je (Psalm 139:1).

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Matthels 10:29-31).

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld (Genesis 1:27).

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan (Handelingen 17:28).

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit (Efeziérs 1:4).

Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139:13, 14).

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde (1 Johannes 3:1).

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest (Jeremia 29:11).

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde (Jeremia 31:3).

Ik zing een lied van blijdschap over je (Zefanja 3:17).

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen (Openbaring 21:3-4).
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn zoon Jezus (Johannes 17:23).
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou (1 Johannes 4:10).

Ik gaf alles op waar |k van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8:31, 32).
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde (Romeinen 8:36-39).

God is Liefde!

We hebben de liefde nodig. Zonder de liefde hebben we niets. Het is God die zijn liefde in ons legt.
Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4: 19, NBV). Hierdoor kunnen wij
Hem onze liefde teruggeven. Het grootste gebod is allereerst om God lief te hebben met je hele
hart, ziel en verstand. Om Hem op de eerste plek te zetten en tot eer van Hem te leven. Elke dag
opnieuw beginnen met vallen en opstaan.

Menselijke liefde, in relaties, is vaak 'hard werken' maar met geloof, hoop en vertrouwen; met God
is alles mogelijk. God is Liefde en stelt ook ons in staat om anderen lief te hebben.

QUOTE Moeder Theresa
"De grootste ziekte vandaag
is niet lepra of tuberculose maa
het gevoel om ongewenst te
zijn"

43



Beste parochianen,

Het eerste kwartaal van het jaar 2026 is alweer voorbij en
we gaan nu richting Hemelvaart en Pinksteren.

De weekendvieringen in onze parochie zijn ten einde en de
parochianen gaan elders in de regio naar de kerk en

vinden elkaar in de doordeweekse vieringen in de
Meerpaal 's ochtends om 9.00 uur. Ook het
Rozenkransgebed op zaterdagochtend om 9.00 uur (Red.
tijdelijk in het Vissershuis IJmuiden!) en de Vespers op
maandagavond 19.30 uur gaan gewoon door. We zijn blij
dat er in ons dorp nog een mogelijkheid bestaat om te
vieren.

In het algemeen deel van het parochieblad kunt u een
terugblik lezen over de Stille Omgang van 21 maart jl.
waaraan ook meerdere mensen uit Velsen-Noord
deelnamen.

Ock kunt u lezen dat er een gezamenlijk uitje
georganiseerd wordt. Op 5 september a.s. gaan we met
belangstellenden uit de hele regio naar het
Heiligenbeeldenmuseum in Vorden in de provincie
Gelderland. Nu al is er de uitnodiging, daar het volgende
blad pas op 25 augustus verschijnt. U kunt zich nu al
opgeven, want is de bus vol, dan heeft u pech.

We zouden het op prijs stellen als u ook een keer een stukje
schrijft voor het parochieblad, dat is wel zo leuk.

U kunt het sturen naar parochieblad@outlook.com of bij
een van de bestuursleden in de bus doen.

Wij wensen u alvast een hele fijne zomerperiode en
ontmoeten u graag in een van de vieringen.

Namens het locatieteam,
Leny Dekker




Ruimen graven op kerkhof Sint Jozef

Op de begraafplaats van de voormalige Sint
Jozefkerk worden geen nieuwe graven meer
uitgegeven. Het kerkbestuur heeft de
inspanningsverplichting om de komende jaren
het aantal graven te verminderen tot in de
toekomst alle graven zijn verdwenen. Daarna
kan deze grond eventueel een andere
bestemming krijgen of worden verkocht.

Dat is niet zomaar te realiseren, maar een
proces van vele tientallen jaren. Bovendien
moet heel zorgvuldig worden omgegaan met
de rechten die nabestaanden op de
begraafplaats hebben.

Als onderdeel van deze opdracht zullen in de
loop van 2026 ongeveer 30 graven worden
geruimd en de monumenten worden
verwijderd. De grafrechten van deze graven
zijn verlopen en de nabestaanden hebben te
kennen gegeven dat het graf mag worden
geruimd. De monumenten op deze graven

worden in principe vernietigd, tenzij de
rechthebbenden deze terug willen ontvangen.
Vandaar dat eerst het voornemen tot ruiming
kenbaar gemaakt zal worden door een bordje
op deze graven te plaatsen.

Het zal een hele operatie worden, die
waarschijnlijk door een bedrijf wordt
uitgevoerd. Aan de andere kant zijn er
misschien wel vrijwilligers die met deze klus
willen helpen om de kosten te beperken. Het
locatieteam (in overleg met het kerkbestuur)
moet zich nog beraden en laten adviseren over
hoe het precies moet worden aangepakt.

Mocht u voordien al vragen hebben, neemt u
dan gerust contact op met ondergetekende.
Contactgegevens zijn bij de redactie bekend.

Cees Backer
Namens locatieteam Sint Jozef Velsen-Noord
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De kerkklok zwijgt

De klok van de Sint Jozefkerk roept al meer dan
een eeuw lang de gelovigen op om naar de
kerkdiensten te komen. Maar dat is niet de
enige belangrijke taak van de klok. Op ieder
heel uur geeft de kerkklok - door het aantal
slagen dat klinkt — de juiste tijd aan. Vele jaren
was dit een vertrouwd geluid voor de inwoners
van Velsen-Noord.

Maar, in de maand maart van dit jaar was er
opeens onrust in het dorp! De klok was van slag
en gaf om tien uur maar liefst twaalf slagen en
zo verder. Het uurwerk liep twee uur voor. Met
hulp van een deskundige monteur is
geprobeerd om de klok weer gelijkt te zetten,
maar dat is helaas niet gelukt. De radars die het
uurwerk in de pas moeten laten lopen bleken
te zeer versleten en zouden moeten vervangen
wat een zeer kostbare aangelegenheid is,
zonder garantie op succes. Conclusie: de klok
kon niet meer blijven slaan en is uitgezet.

Het oude uurwerk

- *’,.*gf" -

We maken even een uitstapje naar het verleden.
In 2005 is bij het 100-jarige bestaan van de
parochie het oude mechanische uurwerk
buiten gebruik gesteld. Van dit uurwerk moest
elke twee weken de gewichten worden
opgetrokken, zodat de klok weer twee weken
kon lopen. Echter vaak liep de klok ongelijk, tot
ergernis van de toenmalige pastoor Frank
Domen.

Op zijn initiatief is in 2005 daarom geld
bijeengebracht voor een nieuwe klok, namelijk
een elektrische. Deze klok staat via een zender
in verbinding met de atoomklok in Frankfurt.
Zo blijft hij elk uur van de dag precies de goede
tijd aangeven.



Het uurwerk bestaat in feite uit twee delen. Eén  Dit laatste onderdeel is dus — na twintig jaar

deel stuurt de wijzerplaat aan, zodat de juiste trouwe dienst - helaas stuk gegaan. Gelukkig
tijd zichtbaar is op de toren. En één deel stuurt geeft de klok nog wel het juiste aantal uren en
het slagwerk aan dat ieder uur en ieder half uur ~ minuten weer, zodat de inwoners van

het benodigde aantal slagen geeft. Velsen-Noord niet te laat op hun afspraken

hoeven te komen.

Verder is het nog goed te vermelden dat bij de
grote renovatie van de kerk (in 2016) de
wijzerplaat is geschilderd en de wijzers en
Romeins cijfers opnieuw van bladgoud zijn
voorzien. Bovendien is toen de klokkenstoel
gezandstraald en in de verf gezet.

De vraag is nu hoe het verder moet. Dat is
natuurlijk aan de nieuwe eigenaar van het
kerkgebouw (Happier Group). Voorlopig is het
niet de belangrijkste zorg. Allereerst zal het
gebouw een nieuwe functie moeten krijgen.
Daar wordt overigens wel hard aan gewerkt. En
we mogen hopen dat in de (nabije) toekomst
ook de klok weer wordt gerepareerd, zodat de
klok weer trots het juiste aantal uren aan de
inwoners van Velsen-Noord kan melden.

Cees Backer

De kerkklok van Velsen-Noord (naar het gedicht De kerkklok van Goénga van Cees Veenstra)

Heb je het al gehoord, “onze” luidklok is gestoord.

Ja, deze oude bengel, luidde echt met veel gejengel.

Het was al haast genoeg, als hij ‘t één uurtje sloeg.

Maar het was echt niet te verdragen bij alle 12 slagen.

Het geluid hoog uit de toren, deed je pijn aan beide oren.

Nu is het oorverdovend stil en mis je dus het na getril.

Ook slaat hij nu niet meer de uren, je hoeft dus niet omhoog te turen.
De tijd, ach die gaat wel door, maar zonder klok is geen gehoor.

We hopen dat ze snel proberen, het slagwerk voorgoed te repareren.
Want wat is nou een kerktoren, met een klok die je niet kunt horen.

Eén, twee, drie, nee, geen enkele slag, die je nu nog horen mag.

Het is daarom maar te wensen, dat hij straks weer luid voor alle mensen.
Acht, twaalf- en vier slagen, horen we dan weer alle dagen.

Ook als hij weer van één tot twaalf slaat, is “onze” klok weer echt paraat.
Dan kunnen alle mensen horen, de klok? Die hangt nog steeds in de toren.
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00 | Feest!

Jezus. Jezus was hun vriend. Hij
werd gevangengenomen, en
gedood. Ze dachten dat ze hem
nooit meer zouden zien. Maar
ineens was hij er weer. Hij was
opgestaan! Maar op een dag zei
hij dat hij weg moest, naar zijn
Vader in de hemel. “Wacht op
een teken. Ik stuur mijn Geest
om jullie te helpen”zei hij nog.
Het gaat steeds harder waaien.
Jakobus hoort niets meer, alleen
maar de wind. De leerlingen

Vel’haa| staan op en gaan naar buiten. Ze
“Hé, hoor jij de wind ook? Zou kunnen niet meer binnenblijven.
dat het teken zijn waarover Ze willen het verhaal vertellen
Jezus het had?”vraagt Petrus van Jezus. Ze willen vertellen hoe
aan Jakobus. Jakobus haalt zijn goed God voor de mensen zorgt.
schouders op. Hij denkt aan ledereen mag het weten!

Om over na te praten

De leerlingen van Jezus zijn heel blij. Hoe
voel jij je als jij blij bent? En wat doe je

dan? Denk je dat de leerlingen zich ook

zo voelden? De leerlingen gingen naar

buiten om het aan iedereen te vertellen.
Zou jij dat ook durven of niet?

wLi,

Tip voor thuis .

Pinksteren is een beetje een moeilijk feest.
Het gaat over de Heilige Geest. De Heilige
Geest kan je niet zien, maar wel voelen.
Daarom gaat het in het verhaal ook over de
wind. Die zie je ook niet, maar je voelt hem
wel, als je fietst bijvoorbeeld. Soms kan je de
wind ook zien, bijvoorbeeld als blaadjes of
vilaggetjes bewegen in de wind.

Maak thuis met een tak en lintjes een mooie wind-
hanger. Deze kan je herinneren om te doen wat
Jezus ons heeft voorgedaan. | =

Puzzel

Een van de wonderen van
Pinksteren is dat er veel
mensen uit verschillende
landen kunnen verstaan
wat de leerlingen
vertellen. Hieronder

staat het woord ‘Feest’ in
verschillende talen. Kan jij
zeggen welke talen het zijn?

De letters vormen de naam
van een belangrijke persoon
uit de Bijbel.

Feest S Spaans
Feier Z Engels
Party J Nederlands
Féte E Duits
Fiesta U Frans

le ere %we’ren

De leerlingen vertellen
iedereen over wat God
voor de mensen gedaan
heeft. Wat heeft God voor
jou gedaan? Schrijf of teken
het in het wolkje van de

leerling!

Tekst en illustraties: lrma Pijpers



