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Voo*cj aar!

Verlangt u ook zo naar de lente? Hier en daar
komen de bloesems al te voorschijn en dat zijn
de voorboden van de lente. Het verlangen naar
de lente is een universeel gevoel van hoop,
vernieuwing en ontwaken uit de donkere
winter. Lente, zelfs de zon is in de wolken! Al in
de wintermaand februari waren de eerste
zonnige dagen te traceren. De zon gaat steeds
meer schijnen en alle planten, bomen en
bloemen gaan weer groeien en bloeien. De
dagen worden langer en we gaan ons opmaken
voor het hoogfeest van Pasen.

We zitten midden in de vastentijd. Het is een
periode waarbij we stilstaan bij het offer dat
God ons heeft gegeven: het sterven van Jezus
aan het kruis ten behoeve van de vergeving van
al onze zonden. Mooi om in deze editie van
Onderweg te lezen hoe de jongerengroep
Charles de Foucauld zich op deze periode
voorbereid. Vasten helpt ons om met een
schoon hart het Paasfeest te vieren. Pasen is het
belangrijkste christelijke feest in het liturgische
jaar.

De opstanding van Jezus herinnert ons eraan
dat, zelfs wanneer alles dood lijkt, Jezus leven
brengt. Zelfs wanneer de wereld zegt dat het
voorbij is, spreekt Jezus een betere boodschap.
Hij is niet in het graf gebleven - en jij hoeft ook
niet in het jouwe te blijven. Laten we, nu Pasen
nadert, niet vergeten: dit is meer dan zomaar
een feestdag. Het is het feest van de lente en
nieuw leven!

In deze edie van Onderweg vindt u onder meer
een pastorale bijdrage van onze priesterstudent
Melle Punter, een reisverslag van Rita Dufrenne
met kapelaan Jaider, zijn ouders en Laserna
Hollander, een artikel over Stichting Exodus
Nederland en het overzicht van de vieringen in
de Goede Week en Pasen. Kortom, een nieuwe
Onderweg boordevol interessante artikelen!

Uw redactieteam wenst u veel leesplezier.

Zalig Pasen!



Pastorale bijdrage

Jezus is werkelijk opgestaan — ik wens u een
gezegend Pasen! Moge de Heer u vervullen
met zijn vreugde en vrede, zodat we in goede
én moeilijke tijden in blijdschap kunnen leven.
De Heer is altijd bij u, zelfs wanneer u Hem niet
voelt of ziet; daarom kunnen we veilig bij Hem
rusten en vol vertrouwen op Hem steunen.

Maria en de tuinman

Laten we dit Paasgeluk overdenken aan de
hand van een intieme ontmoeting in het
Evangelie van Johannes:

“Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u?
Wie zoekt u?” Zij dacht dat het de tuinman was"
(Joh 20,15a; HSV)

Maria Magdalena herkende Jezus eerst als
tuinman. Deze herkenning gaat verder dan een
vergissing door emotionele verwarring. In het
scheppingsverhaal werd Adam in de tuin van
Eden geplaatst om die te bewerken. Jezus is de
nieuwe Adam: Hij werkt in de ‘tuin’van zijn
Kerk - in elk mens die Hem volgt - en vervult
zijn taak als Redder, Leider, Vriend en
Bruidegom.

Jezus, de tuinman van ons leven

Recent hielp Antonio mij bij het onderhoud van
de ruime tuin van het huis van pastoor Niesten
zaliger. Hij legde uit dat elke plant op zijn eigen
manier moet worden verzorgd. Zo is het ook
met ons: Jezus kent onze individuele behoeften
en geeft ons precies wat wij nodig hebben om
te groeien. Een plant kun je niet dwingen te
groeien, maar je kunt haar wel stimuleren - net
zoals Jezus ons leidt door liefdevolle invloed,
niet door dwang (Mt 20,25-28).




Liefde versus macht

In de wereld heerst vaak de wet van de sterkste;
bij Jezus heerst de wet van de liefde: de sterke
dient de zwakke (Lc22,27). Deze christelijke
logica vindt weerklank in een rechtstaat waarin
het recht voor iedereen geldt, ongeacht status.
Helaas wint de harde machtspolitiek
tegenwoordig aan terrein, waardoor onrecht
en geweld zich vermenigvuldigen - net als
onkruid dat zich snel verspreidt.

Hoop in de Verrijzenis
Toch is er hoop. Zoals Paulus schrijft:

“waar de zonde heeft gewoekerd, werd de
genade mateloos” (Rom. 5,20b, WV75)

Door de Verrijzenis is het kwaad overwonnen,
en wij mogen meewerken aan die
overwinning. Wanneer u uw hart voor Christus
opent, schenkt Hij nieuw leven. Zijn licht
verlicht de duisternis in ons, brengt troost en
herstelt onze relaties — met God, met onszelf en
met anderen. Kies bijvoorbeeld voor
verzoening in plaats van wraak; bezoek de
eenzame; wees dankbaar voor zegeningen;
begeleid de zoekende; zorg voor uzelf omdat u

Een leeg graf: Jezus leeft!

bemint bent; luister naar de gekwetste; zo
verbreken we de keten van ellende en brengen
we ware vreugde in de wereld.

Een oproep tot dagelijks getuigen

Laten we elke dag de aanwezigheid van de
Heer in onze ziel vieren, Hem danken en
vreugdevol zijn. Dan ontvangt u kracht omin
uw eigen sfeer Jezus' Verrijzenis tastbaar te
maken. ledere goede daad zaait een nieuwe
goede daad; zo wordt de overwinning van het
Kruis meer en meer zichtbaar, tot eer en glorie
van God en tot heil voor de hele wereld.

Zalig Pasen!
Melle Punter
Stagiair in opleiding tot priester




Veuslag van een xeis
naar Rome

Rome is een stad met een rijke geschiedenis,
een unieke sfeer en wordt vaak omschreven als
de “Eeuwige Stad". Het is de bakermat van de
Westerse beschaving en het centrum van de
Katholieke Kerk.

Er zijn verschillende gezegdes over Rome zoals:
- Alle wegen leiden naar Rome.

- Rome is niet in een dag gebouwd.

- La dolce vita — Het zoete leven.

- Hoofdstad van de wereld.

Zoals veel parochianen weten, waren de ouders
van Kapelaan Jaider bij hem op bezoek vanuit
Colombia en een van hun grootste wensen was
een bezoek brengen aan deze stad. Nu ze in
Europa waren, was dit een uitgelezen
gelegenheid om deze wens in vervulling te
doen gaan.

Op zondag 18 januari vertrokken zij samen met
Kapelaan Jaider, Laserna Hollander en
ondergetekende naar de hoofdstad van Italié.
Het vliegtuig had een uur vertraging en om
20.30 uur kwamen we aan in onze
appartementen in Rome. Na het uitpakken van
de bagage, snel gaan slapen om de volgende
ochtend op tijd naar het Vaticaan te kunnen
gaan.

Maandagochtend naar Vaticaanstad gelopen,
het kleinste onafhankelijke

land ter wereld met zo'n 950 inwoners. De Sint
Pieter is al van verre te zien door zijn
opvallende koepel die is ontworpen door
Michelangelo. Om deze prachtige basiliek te
mogen binnengaan sta je in een rij en net als
op Schiphol moet je je spullen in een bak
leggen en door een scan lopen. Maar daarna
kan je de kerk binnenlopen en dat is echt
overweldigend. De mooie gewelven, de
schitterende schilderingen en het prachtige
hoofdaltaar maken een imposante indruk. Om
alles goed te bekijken ben je misschien wel
meer dan twee dagen bezig, maar wij wisten
dat we hier nog terug zouden komen en
namen de tijd om naar een eucharistieviering
te gaan bij het Jozef altaar.

Hierna heerlijk geluncht en toen naar Chiesa
Sacro Cuore del Suffragio, de kerk van de
Heilige Zielen in het Vagevuur. Daar is een klein
museum met een ongewone tentoonstelling
die werd ingesteld door een Franse missionaris,
Pater Jouet, en zeker de moeite waard om te
bezoeken. Na deze bezichtiging al lopend
terecht gekomen op de Campo de Fiori, een
historisch plein, waar overdag een markt is met
bloemen, fruit, groenten en kruiden, maar wij
liepen daar tegen de avond en het was er heel
gezellig met terrassen en bars. Wij stopten bij
een zanger die mooie Italiaanse liederen zong
en na dit optreden niet lopend, maar met de
taxi naar onze appartementen.



De volgende dag vroeg naar het Vaticaans
museum, waar we weer in een rij terecht
kwamen, maar de kapelaan had de tickets al
online geboekt, dus dit ging redelijk snel. Als je
alle mooie schilderijen, de indrukwekkende
beelden en zoveel andere kunstvoorwerpen
goed wil bekijken, kan je hier wel twee of drie
dagen voor uittrekken. Heel bijzonder om dit
allemaal te zien.

Je komt via het museum vanzelf in de Sixtijnse
Kapel, een van de bekendste binnenruimten ter
wereld vanwege de beroemde fresco’s van
Michelangelo en het is ook de plaats waar de
kardinalen in conclaaf bijeenkomen om een
nieuwe paus te kiezen.

Hierna gingen we een heilige mis bijwonen in
de Sint Pieter, weer heerlijk lunchen en
toegangskaarten halen voor de audiéntie bij de
Paus de volgende dag. Daarna een bezoek
gebracht aan de Nederlandse kerk: De Friese
Kerk. Lekker een alcoholische versnapering
gedronken op een terras, wat boodschappen
gedaan en weer terug gelopen naar onze
appartementen.

Een nieuwe dag brak aan en we gingen heel
vroeg op pad om een goede plaats te hebben
bij de audiéntie met de paus en dit lukte, we
zaten ongeveer op
s de twintigste rij
. vanzo'n 125rijen.
De audiéntie werd
. gehouden inde
y zaal Paulus VI,
omdat het buiten
te koud was. We
hebben zeker meer
dan twee uur
moeten wachten
voordat de paus
verscheen, maar
dit was zeker de
moeite waard. De paus sprak ons toe en vele
speciaal genodigden spraken tot hem en baden
een gebed in hun eigen taal. De bijeenkomst

werd afgesloten met het zingen van het Onze
Vader in het Latijn. De Paus op deze manier
ontmoeten was heel bijzonder.
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Wij namen daarna een bus naar de kerk
Sint-Paulus buiten de muren, een basiliek in het
zuiden van Rome. Deze kerk is een van de
oudste in Rome en zou de begraafplaats van de
apostel Sint Paulus zijn. In deze kerk zie je de
portretten van alle pausen afgebeeld. Ben je in
Rome, breng deze schitterende Basiliek zeker
een bezoek, de moeite waard.

Op de terugweg wat gegeten en dan met de
bus weer terug naar Vaticaanstad en in de Sint
Pieter een mis bijgewoond aan het hoofdaltaar.
Natuurlijk moesten er wat souvenirs gekocht
worden voor de thuisblijvers en daarna
wandelden we terug naar ons Italiaanse
onderkomen. Morgen weer terug naar huis,
jammer.



De ouders van kapelaan Jaider hebben
ontzettend genoten van deze reis naar de “Stad
van de zeven heuvelen”. Hij omschreef dit zelf
als volgt: Ik zag hoe ze met verwondering door
de straten liepen, hoe ze even stil bleven staan
op de pleinen, hoe ze de basilieken binnen
gingen met eerbied en stilte, hoe ze omhoog
keken alsof ze iets zochten dat groter was dan
henzelf. Het was voor hen niet zomaar een
toeristische reis, het was een ontmoeting met
de wortels van ons geloof, met de levende
geschiedenis van de Kerk, met de getuigenis
van zoveel mannen en vrouwen

die door de eeuwen heen gehoor hebben
gegeven aan de roep van de Heer.

Het was heel bijzonder om samen door Rome te
wandelen, verschillende generaties, met elk
hun eigen verhaal, hun eigen vragen

en ervaringen, maar verenigd door het zelfde
doopsel. Het was voor mij een geweldig, mooie
ervaring en was erg dankbaar dit te hebben
mogen meemaken.

Rita Dufrenne

Evaluatie regioblad Onderweg

Beste lezers van het blad Onderweg,

Dit is alweer de zevende editie van ons regioblad Onderweg. Als redactie proberen we steeds een
inspirerend en informatief blad uit te brengen. We zijn zeer benieuwd wat u ervan vindt en of u
wellicht nog suggesties voor verbeteringen en/of veranderingen heeft. U kunt uw reactie sturen
naar het volgende e-mail adres: info@regioheemskerk.nl. Uw feedback wordt zeer op prijs gesteld.

Redactie Onderweg




Uit het bestuux

De regiovergadering van 4 maart wordt
geopend door Wim Brugman met een gebed
voor de vrede. De beelden uit het
Midden-Oosten en Oekraine zijn
hartverscheurend. We bidden dat regeringen
en politieke leiders zullen afzien van wegen vol
geweld en wegen mogen vinden die naar liefde
en recht leiden.

Ontvangst PCl bestuurders

Aan het begin van de vergadering ontvangen
we Kees van Monfort en Hans Doortmont die
een toelichting geven op de werkzaamheden
van de lokale PCl's en de overkoepelende PCI.
Zij vertegenwoordigen, samen met andere
bestuurders, onze regio ook bij diverse lokale
instanties zoals bij de noodfondsen in
Castricum en Heemskerk, Schuldhulpmaatje,
Hospice Beverwijk, Voedselbank IJmond en de
Exodushuizen waarover u elders in deze
Onderweg kunt lezen. Naast het verlenen van
financiéle steun houden de PCl
vertegenwoordigers ook contact met
genoemde organisaties. Daarnaast wordt
ingespeeld op individuele hulpvragen van
personen waarbij de rijksoverheid of de
gemeenten niet of nauwelijks kunnen helpen.
Wij bedanken beide heren voor hun toelichting
en wensen hen veel succes met hun diaconale
activiteiten in 2026.

Organisatie van korendag op zondag 25
oktober 2026

Op zondagmiddag 25 oktober 2026 (aanvang
14.00 uur) wordt door verschillende koren die

KORENFESTIVAL

in onze regio actief zijn, een korenfestival
georganiseerd. Doel is om de koorleden
onderling te laten kennismaken en als
regionale gemeenschap een sfeervolle en
stemmige zondag te beleven. Dit festival zal
gehouden worden in de St. Pancratiuskerk in
Castricum. Nadere details volgen nog, maar
noteert u deze dag maar alvast in uw agenda.

Rekening & Verantwoording

De penningmeesters en hun financiéle
secondanten buigen zich in deze periode over
de Rekening & Verantwoording 2025, elke jaar
weer een stevige uitdaging. Het is de jaarlijkse
financiéle rapportage waarin het bestuur
openheid geeft over de inkomsten, uitgaven en
vermogenspositie.
De stukken worden

8 7%
L gecontroleerd door
‘20 ., een kascommissie,
;"’20 > die daartoe een

getekende

" verklaring afgeeft.
Na voorbespreking in de verschillende
locatieteams, accordeert het regiobestuur de
Rekening & Verantwoording van elke parochie
uit het samenwerkingsverband. Wij wensen alle
financiéle deskundigen en kascomissieleden
veel succes toe bij de uitvoering van hun taken!

Missionaire parochie conferentie

Onze stagiair en priesterstudent Melle Punter
bezoekt van 11 t/m 13 maart de missionaire
parochie conferentie in Veenendaal. Samen
met andere seminaristen gaat hij tijdens deze
conferentie nieuwe inspratie opdoen. Hij zal
ook een aantal interessante seminars, gericht
op het boeien, binden en behouden van
jongeren en digitale gastvrijheid bijwonen. We
zijn benieuwd naar zijn ideeén!

Namens het regiobestuur,
Bert Jan Rozestraten
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ZONDAG
29 MAART 2026
AGATHAKERK
BEVERWIIK

Organist:
Algehele leiding:

~ Toegangsprijs:
Aanvang:
Zaal open:

Kaartverkoop via mail:

=

Solisten: |

Robert-Jan Agricola
Arco Mandemaker
Aarnoud de Groen
Aldert Fuldner

€ 14,50 S S—
16.30 uur |
16.00 uur - geenpa

penningmeester@songsforyou.nl

" AGATHAKERK BEVERWIJK

BREESTRAAT 93, 1941 EG BEVERWIJK =




Lunchen met God

Een jonge jongen wilde God ontmoeten. Hij wist
dat hij een heel eind moest reizen voordat hij
op de plek was waar God woonde, dus pakte hij
zijn tas en stopte er koekjes en een sixpack met
vruchtensap in en zo ging hij op weg. Toen hij
ongeveer drie straten van zijn huis verder was,
zag hij een oude man. Hij zat in het park en
keek naar een aantal duiven. De jongen ging
naast hem zitten en opende zijn tas. Hij wilde
wat nemen van zijn vruchtensap maar toen hij
zag dat de oude man er hongerig uitzag bood
hij hem een koekje aan. De oude man nam het
koekje dankbaar aan en glimlachte naar de
jongen. Zijn lach was zo prettig dat de jongen
die lach graag nog eens wilde zien, dus bood hij
hem ook nog een pakje vruchtensap aan.

Opnieuw glimlachte de man naar de jongen.

De jongen was zo blij! Zo zaten ze daar de hele
middag, etend en lachend, maar ze wisselden
geen woord. Toen het donker begon te worden,
realiseerde de jongen dat hij best moe was
geworden. Hij stond op en liep weg.

Wijze Woorden

Nadat hij nog maar een paar stappen had gezet
rende hij terug naar de oude man en gaf hem
een knuffel. De man gaf hem de grootste
glimlach ooit.

Korte tijd later kwam de jongen door de deur
van zijn eigen huis lopen. Zijn moeder keek
verbaasd naar haar zoon die zo blij keek. Ze
vroeg hem, “Wat heb je vandaag gedaan, dat je
zo blij bent?” Hij antwoordde, “lk heb met God
geluncht!” Maar voordat zijn moeder kon
antwoorden voegde hij toe, “Weet je? Hij heeft
de mooiste glimlach die ik ooit heb gezien!”

Ondertussen kwam de oude man, die ook vol
was van blijdschap, thuis. Zijn zoon keek
verbaasd naar zijn oude vader die zo gelukkig
keek. “Pap, wat heeft u vandaag gedaan, dat u
zo blij bent?”

Hij antwoordde, “lk zat vandaag koekjes te eten
met God in het park.” Maar voordat zijn zoon
kon antwoorden, voegde hij toe, “Weet je? Hij is
veel jonger dan ik had verwacht”




Bezoek aan huis Stichting Exodus Nedexland

Op donderdag 12 februari mocht ik namens de
PCl-en (Parochiéle Caritas Instellingen) van
onze regio een bezoek brengen aan Stichting
Exodus Nederland. Ik ontmoette de zeer
gedreven locatiemanager van het Exodushuis
in Alkmaar, die met passie vertelde over de
werkzaamheden van de stichting. Het team
van medewerkers begeleidt mensen die met
justitie in aanraking zijn gekomen in hun
terugkeer naar de samenleving. De PCl-enin
onze regio hebben in december 2025 een
donatie van € 500 gedaan aan Stichting Exodus
Nederland. Maar daarover straks meer.

Stichting Exodus is ontstaan rond het jaar 1979
op het initiatief van de gevangenispredikant
Jan Eerbeek. Het viel hem op dat mensen die
uit detentie kwamen er vaak alleen voor
stonden en moeite hadden om hun draai te
vinden in de maatschappij. Exodus helpt hen
op weg in vier aspecten van het leven, te
weten: het opnieuw opbouwen van goede
relaties, het vinden van een woning, het vinden
van een dagbesteding (werk) en zingeving in
brede zin. Ook het wegwerken van eventuele
oude schulden en een gezonde balans tussen
uitgaven en inkomsten is een belangrijk aspect
van een nieuw stabiel leven.

é)@dus

biedt perspectie

Het Exodushuis in Alkmaar (zie foto hieronder)
beschikt over een verbouwde boerderij waar
15 gedetineerden kunnen wonen nadat ze uit
de gevangenis zijn ontslagen. Ze hebben een
eigen slaapkamer en er is een centrale
woonkamer en keuken. Op de locatie is 24 uur
per dag en 7 dagen per week begeleiding
aanwezig, maar vooral het eigen initiatief van
de deelnemers wordt zoveel mogelijk
gestimuleerd. Deelnemers oefenen in
gedragsverandering en bouwen gedurende
hun verblijf zelfvertrouwen op. In het huis in
Alkmaar kunnen ex-gedetineerden terecht uit
de diverse gemeenten in Noord-Holland,
waaronder de gemeenten die tot de parochies
van de Heilige Familie behoren.

Voorafgaand aan hun ontslag uit de gevangenis
maken zij kenbaar aan hun casemanager of ze




gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een
traject bij Exodus, maar er zitten wel allerlei
voorwaarden aan zo'n traject (niet enkel
motivatie telt).

Na gemiddeld een jaar in de eerste opvang te
hebben gewoond, bestaat de mogelijkheid om
naar een doorstroomwoning in Alkmaar te
gaan, waar de deelnemers zelfstandig kunnen
wonen. De begeleiding beperkt zich dan tot
een periodiek contactmoment. Ten slotte wordt
(zo nodig) in overleg met de
woningbouwvereniging een permanente
woning gezocht. Maar in een permanente,
eigen woning kan Exodus nog steeds
ambulante begeleiding bieden. Het vinden van
een woning is natuurlijk belangrijk, maar ook
bijvoorbeeld het herstellen van verbroken
contact met familie (ouders, maar soms ook
eigen kinderen) en het zoeken een zinvolle
daginvulling. Dat kan een betaalde baan zijn,
maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk.
Exodus werkt hiertoe samen met lokale
partners.

Bij Exodus zijn ruim duizend vrijwilligers actief.
Zij vervullen een mooie rol bij de resocialisatie
van de deelnemers. In en rondom de

Exodushuizen is dat heel eenvoudig door met

een deelnemer een activiteit te ondernemen
(een keertje naar de film of een dagje vissen) of
een gesprek te voeren. Maar ook kan een
vrijwilliger bijvoorbeeld helpen met het
opknappen van de nieuwe woning van de
ex-gedetineerde. De bovengenoemde gift van
PCl de Heilige Familie zal vooral worden
ingezet om de kosten te dekken die
samenhangen met dit vrijwilligerswerk. Zo
dragen we op een bescheiden maar mooie
manier bij aan de oproep die in de Bijbel klinkt
om iets voor gevangenen te doen.

Cees Backer
Bestuurslid PCI de Heilige Familie

de locatiemanager.

Samenwerkingsverband PCl de Heilige Familie biedt directe, vaak financiéle hulp aan mensen in
nood, ondersteunt maatschappelijke organisaties en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand of een instantie die hulp of ondersteuning nodig heeft?
Neemt u dan contact op met de PCl via mail: pci.jozef12apostelen@gmail.com
Uw hulpvraag wordt dan doorgegeven aan de PCl in uw woonplaats.

Wilt u het goede werk van de PCl financieel steunen? Wij kunnen uw gift goed gebruiken om de
diverse doelen of particulieren te ondersteunen.

NL96 RABO 0349 3360 67 t.n.v. PCI H. Laurentius en H. Maria
NL41 RABO 0349 3356 99 t.n.v. PCl DGH Castricum

NL75 RABO 0363 4000 87 t.n.v. PCl OLVrouw Geboorte

NL32 ABNA 0474 3606 36 t.n.v. PCl Twaalf Apostelen, Sint Joseph PAROCHIELE

CARITAS

INSTELLING
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Missie Ontwikkeling Vede

Pater Jan Joris

In de week van donderdag 14 mei (Hemelvaart)
tot en met zondag 24 mei (Pinksteren) is het de
Week van de Nederlandse Missionaris 2026. In
deze Pinksteractie vragen we uw steun voor het
missionaire werk met in dit jaar speciale
aandacht voor Pater Jan Joris en Mariélle
Beusmans, die hun ervaringen delen.

Missionarissen en missionair werkers gaan
wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en
armoede. WNM zorgt voor financiéle steun.
Geinspireerd door hun geloof zetten
missionarissen en missionair werkers zich in
voor anderen.

Pater Jan Joris werkt al 40 jaar in de Caririrstreek
in het noordoosten van Brazilié. Hij verleent
geestelijke bijstand en zet zich met hart en ziel
in voor de maatschappij en inheemse bevolking
die lijdt onder discriminatie en armoede. Hij
Zette o.a. een studiebeurzensysteem op en
stond aan de wieg van allerlei verenigingen
waar onder een muziek- en balletschool en

l"'i.l'm,'n., M y

sportclubs. Ook geeft hij twee dagen les aan het
seminarie. Zijn werkzaamheden komen altijd
voort uit zijn dienstbaarheid aan de
gemeenschap en het geloof dat ieder mens
meetelt.

Mariélle Beusmans

Leek Mariélle Beusmans zet zich al 25 jaar in voor
vrede en gerechtigheid in Afrika. Ze woont en
werkt sinds 2021 in Tanzania. Daar geeft ze
workshops over krachtig leiderschap en dialoog.
Ook geeft ze leiderschapscursussen aan de
plaatselijke bevolking. Speciaal voor dit doel
heeft zij een centrum voor ontwikkeling
opgezet. Ook is zij actief in het diocesaan
bestuur van de catechese van het bisdom Same.

Wilt U ook het missiewerk steunen? U kunt uw
gift overmaken op rekeningnummer:

NL 30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week
Nederlandse Missionaris, Den Haag.

Dank u wel!
Lydia Vergouw

1§ |
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MM Kinderen en jongeren nieuws

Jongerengroep Charles de Foucauld
viett Dikke Dinsdag

Op dinsdag 17 februari stond er weer eens wat
leuks op het programma. De jongeren vierden
Dikke Dinsdag in de Mariakerk te Heemskerk.
De avond begon met een gebed, om onze
Lieve Heer te bedanken dat wij samen
mochten komen en genieten van de heerlijke
maaltijd, samengesteld door Laserna (kokkin
van de pastorie).

Na het dessert werd onze speciale gast van die
avond door Kapelaan Jaider geintroduceerd:
Niels Bleeker, seminarist aan het
Grootseminarie St. Willibrord. Hij ging voor in
gebed en las een stuk uit de Heilige Schrift.
Heel zorgvuldig legde hij uit wat vasten is en
dat je dit op drie met elkaar verbonden
manieren kunt beleven:

1. Vasten van binnenuit

Hierbij is innerlijke bekering het doel. Door te
vasten wordt de wil versterkt en komt de mens
los van de slavernij aan de zonde. Het is dan
ook goed om te biechten en tijd te maken voor
stilte en gebed, allemaal met als doel om ons
hart op God te richten.

2. Vasten dankzij het kruis van Jezus
Christus

Het is goed om stil te staan bij het ultieme offer
dat God voor ons heeft gegeven: het sterven
aan het kruis ten behoeve van de vergeving
van al onze zonden. Dit vieren wij in het
bijzonder met Pasen, maar wij zijn hier ook
iedere keer bij aanwezig tijdens de viering van
de eucharistie. Door te vasten herinneren wij
ons hieraan en neemt ons kleine offer deel aan
Zijn grote offer uit liefde voor de mens.

3. Vasten naar anderen toe
Hierbij komt de naastenliefde in beeld. Zo
kunnen wij bidden voor anderen, mensen

vergeven en solidair zijn met hen die lijden of
in armoede leven. Het doen van werken van
barmhartigheid hoort hier ook bij: geld of eten
doneren aan de voedselbank, of de eenzame
buurvrouw eens aanspreken of uitnodigen
voor een gezellige maaltijd samen.

Tot slot deelde hij een blad uit waarop enkele
voorbeelden van vastenpraktijken stonden,
zoals het bidden van de rozenkrans, het
bezoeken van de eucharistische aanbidding
(iedere vrijdag om 16.00 uur in de Mariakerk),
het dagelijks lezen van de Heilige Schrift en het
onthouden van bijvoorbeeld zoetigheid,
alcohol, doomscrollen, koffie en tabak.

Al met al was het een leerzame en gezellige
avond ter voorbereiding op de
Veertigdagentijd en Pasen.

Delano




Familiedag 8 maart

Op zondag 8 maart hebben wij een mooie
familiedag gehad met 21 gezinnen. Heel fijn om
te zien dat de hele regio vertegenwoordigd is bij
de familiedagen, met gezinnen uit Castricum,
Uitgeest, Beverwijk en natuurlijk ook
Heemskerk. Het thema van de familiedag was
“Bidden. Het Onze Vader”

We begonnen om 14.00 uur met de Heilige Mis.
De voorganger was kapelaan Jaider en de
kinderen van het kinderkoor Laurentius en
Maria zongen. Supergoed gedaan, trouwens, en
dat zonder muzikale begeleiding! Hopelijk
vinden ze snel iemand die hen wil begeleiden
op de piano.

Na de Mis gingen we naar de Esplanadezaal om
koffie, thee en limonade te drinken. Leuk om te
zien dat de gezinnen die altijd komen ook
gastvrij zijn naar de gezinnen die voor het eerst
bij een familiedag komen. Tijdens het
koffiedrinken hoor je ze vertellen wat er allemaal
gaat gebeuren en dat er een spelletje komt, een
toneelstukje, etc.

Het toneelstukje is een onmisbare deel van de
familiedag geworden. In tien minuutjes spelen
wij een verhaal dat, tussen de grapjes door, de
boodschap van de familiedag aangeeft. Dit keer:
bidden hoeft niet met moeilijke woorden, of
met een bepaalde houding, of met heel lange
zinnen. Bidden is gewoon praten met God. Hij
kent ons en wil dat wij vanuit ons hart met Hem
praten. En als je niet weet wat je moet zeggen,
kun je altijd het Onze Vader bidden — het gebed
dat Jezus zelf ons leerde.

Na het toneelstukje gingen we in groepen
werken. De kinderen tot 6 jaar gingen met
Louise mee. De kinderen van 7 t/m 10 jaar
gingen met Annemarie, Tessa, Narissa en Pilar
mee. De ouders bleven in de Esplanadezaal met
kapelaan Jaider en Melle, onze stagiair. En de
tieners gingen met Sindo en Isaura mee. Een
verslag van de tiener bijeenkomst staat elders in
dit blad.

De kinderen gingen o.a. spelletjes doen die
bedoeld waren om het Onze Vader goed te leren
en, vooral, de betekenis er van. Er was
bijvoorbeeld een memory met kaartjes met
plaatjes en de teksten van het Onze Vader en
een match-spel, waar je objecten moest
“matchen” met de zinnen van het Onze Vader en
dan uitleggen wat de objecten met de zinnen te
maken hadden. Alle kinderen knutselden een
heel mooie hemel-mabile, met wolkjes waar
gebedjes in stonden en allerlei plaatjes die ons
herinnerden aan God de vader en Zijn relatie
met ons.

De ouders keken naar een Sycamore filmpje over
bidden. Sycamore is een laagdrempelige cursus
waarbij met korte, informatieve video's het
katholieke geloof op een moderne,
toegankelijke manier wordt uitgelegd. Na het
filmpje praatten de ouders in groepjes over het
onderwerp door, aan de hand van een aantal
vragen. Na de Sycamore mochten de ouders iets
heel bijzonders maken, met onze kunstenaar
Paul van den Bergh: origami. Ze hebben een duif
en vlinders leren maken en het was erg leuk!

We sloten het leerzame deel samen in de kerk af.
ledere groep vertelde wat ze gedaan en geleerd
hadden en we kregen een zegen van kapelaan
Jaider. Na de zegen gingen we naar de
Esplanadezaal om samen te eten.

Het was zo gezellig! De volgende familiedag is
op zondag 31 mei. Komen jullie ook?

Wel graag vooraf aanmelden bij Pilar.

Via mail:pilar.casanova@xs4all.nl

of bel/app 06-52134152



Voorbereiding Eerste H. Communie

Op 14 februari hebben we met de
communicantjes carnaval gevierd. Bijna alle
kinderen hadden zich verkleed. We deden
leuke dansjes en liepen natuurlijk in polonaise
door de zaal. Na ruim een half uur druk doen
was het tijd om limonade te drinken en een
lekker koekje te eten.

Daarna gingen de kinderen in de kring zitten en
kregen zij uitleg waarom we carnaval vieren.
We keken naar het verhaal van Jezus die 40
dagen in de woestijn was. De duivel probeerde
Jezus te verleiden om verkeerde dingen te

doen. Maar omdat Jezus wist wat er in de Bijbel
geschreven staat kon Hij de verleidingen
weerstaan. De kinderen maakten daar een
mooi knutselwerkje over. De ouders kwamen
om kwart over 5 binnen om samen met de
kinderen naar een filmpje over Aswoensdag en
de vastentijd te kijken. De kinderen kregen
allemaal een vastenkalender met opdrachtjes
mee naar huis en iedereen werd uitgenodigd
om naar de Aswoensdagviering te komen.

In maart waren er twee kindermiddagen over
het verhaal van Pasen. We speelden de intocht
in Jeruzalem, het laatste Avondmaal en de
gevangenneming van Jezus na. We keken bij
de staties in de kerk en zochten paaseieren in
de tuin met plaatjes erin die samen het
paasverhaal vormden. Ook kregen de kinderen
van kapelaan Jaider uitleg over de eucharistie
en mochten zij een (nog niet geconsacreerde)
hostie proeven.

Voor de viering van Palmzondag gaan de
communicantjes een Palmpasen kruis
versieren. Daarmee zullen ze op 29 maart in
processie (om en) door de kerk lopen.

Namens de communiegroep wens ik u een hele

Goede Week en alvast Zalig Pasen.

Ageeth Backer

Eerste H. Communievieringen

Vlak na Pasen is het zover: dan mogen de
kinderen hun Eerste Heilige Communie
ontvangen. Er zijn dit jaar twee vieringen:
In Heemskerk in de Mariakerk op 12 april.

In Beverwijk in de Agathakerk op 19 april.

Beide vieringen beginnen om 11.00 uur.
U bent allen van harte welkom.

.
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Nieuws van de tienews

Op 8 maart hadden we een familiedag in de
Mariakerk met een aparte tienerbijeenkomst.
We hebben het gehad over bidden. Wanneer
bid je? En hoe? Eigenlijk zijn er drie redenen om
te bidden: omdat we God willen danken voor
wat Hij ons geeft, omdat we spijt hebben van
wat we niet goed doen en om God iets te
vragen. De tieners bidden ook thuis.
Bijvoorbeeld aan het eind van de dag bij het
slapengaan, of bij het eten.

Jezus zelf vertelde Zijn apostelen hoe ze tot
God konden bidden als ze zelf de woorden niet
kunnen vinden. Hij leerde hen het Onze Vader.
Elk woord in het Onze Vader heeft betekenis!

We zijn begonnen met een soort “Onze Vader
Thirty Seconds” waarbij er drie groepen tieners
tegen elkaar streden. In elke ronde mocht een
teamlid een woord uit het Onze Vader
omschrijven, dat dan geraden moest worden
door de teamleden. Die kregen maar één kans
daarvoor en daarna de andere teams. Elk
woord werd dan in de kleur van het team dat
het geraden had op een groot blad geschreven.
Dit klinkt makkelijker dan het is, probeer maar!
(Er zijn natuurlijk wel regels — dus je mag het
woord zelf niet noemen en het

tegenovergestelde ook niet.) Team zwart won
een zakje chocolaatjes, maar blauw en rood
waren heel dichtbij!

Nadat ze zo zelf over het Onze Vader hadden
nagedacht, zijn we de betekenis van alle
woorden nog eens nagelopen. Bijvoorbeeld
“ons dagelijks brood": dat is niet alleen echt
eten, maar ook het Woord van God dat ons
voedt. En als we “Uw wil geschiede” zeggen,
dan is dat omdat we beseffen dat Zijn plannen
beter zijn dan de onze...

Als we het Onze Vader bidden, doen we dat
vaak zonder bij elk woord na te denken. Het is
goed om het regelmatig ook heel bewust te
bidden, zodat het gebed altijd, ook als we het
wat sneller doen, onze intenties kan dragen.

Na Pasen zullen we weer een tienerbijeenkomst
plannen — daarover lichten we de tieners in. Wil
je op de hoogte blijven? Stuur een berichtje
(whatsapp) naar 0651965573 of email naar
sindo@xs4all.nl.

Sindo Nunez Queija,
namens kapelaan Jaider en Isaura

Nieuws van de vormelingen

Met de vormelingen zijn we de
geloofsbelijdenis aan het leren. Niet alleen om
die op te kunnen zeggen, maar ook om te
begrijpen wat het echt betekent. In aanloop
naar Pasen hebben we gesproken over het
Kruis en waarom Jezus juist aan een kruis
moest sterven. De vormelingen wisten nog
goed wat er in het begin mis was gegaan, want
we hebben het aan het begin van het jaar
gehad over de Schepping, daar begint de
geloofsbelijdenis immers mee. Helaas konden
Adam en Eva de verleiding van de duivel niet
weerstaan, waardoor de dood in de wereld
kwam en ze uit het Paradijs werden gestuurd.
Maar God houdt zoveel van de mensen dat Hij

de band met hen wilde herstellen. Hij wist dat
de mensen het niet zelf konden goedmaken,
dus kwam Zijn Zoon naar de aarde om ze te
helpen.

Dat is de betekenis van het Kruis. Door het Kruis
werd de band met God door Jezus hersteld. Op
het Kruis versloeg Hij de dood en met Zijn
verrijzenis kunnen ook wij verrijzen, terug naar
het Paradijs gaan (de hemel). De hemel ging
toen ook open voor Adam en Eva en alle
anderen die voor Jezus gestorven waren en
wachtten op de Verlossing. En ook wij mogen
daarop hopen als ons aardse leven voorhij is.



Daarom is onze opdracht om hier op aarde al
zoveel mogelijk te leven zoals God dat voor ons
wil; we mogen al hier werken aan het
Koninkrijk van God (dat zeggen we immers ook
in het Onze Vader - lees ook het stukje over de
tienerbijeenkomst in deze Onderweg).
Sommige mensen hebben dat zo goed gedaan
dat ze heilig verklaard zijn. Van hen weten we
zeker dat ze in de hemel zijn. Zoals de Heilige
Maximiliaan Kolbe. We hebben de vormelingen
verteld hoe deze katholieke priester de
Kruisdood van Jezus navolgde, toen hijin
Auschwitz vrijwillig de plaats innam van
iemand die werd aangewezen om te sterven
(omdat een ander ontsnapt was).

De avonden met de vormelingen sluiten we af
met een gast die iets komt vertellen over een
Sacrament. Deze keer kwam Isaura vertellen

Kica Nieuws

In de maanden april en mei gaan we verder met
de Tien Geboden. In april zullen wij het over
Zacheiis hebben. In het verhaal van Zacheiis
zien we wat liegen en stelen met iemand doet.
Het hart van Zachelis was bezwaard met de last
van zijn zonden, maar Jezus kwam langs en
heeft hem genezen. Dit verhaal hebben we
verwerkt met een toneelstukje, een leuk
spelletje en een mooi knutselwerkje. Het
toneelstukje spelen de kinderen zelf. We zitten
in een kring en spelen dan in het midden.
Daarna werken wij met de vorm Bibliodrama: In
de kring is er een lege stoel. Op de lege stoel
mag nu, in dit geval, “Zacheiis” gaan zitten. We
gaan Zacheiis vragen stellen: wie zich kan of wil
inleven in Zachelis mag op de stoel zitten en
antwoord geven. De kinderen vinden dit heel
erg leuk om te doen en je ziet dat, zodra het
spelletje op gang is gekomen, ze zich graag in
de personage inleven.

In mei zullen wij het gebod Je mag niet wensen
wat van een ander is behandelen. We gebruiken
hierbij een verhaal van koning Salomo en zijn
wijsheid, het vaak vertelde verhaal van twee
moeders. Een van de moeders was haar baby

over het Sacrament van de Biecht. De
vergeving die de priester uitspreekt is de
vergeving van God zelf. En de priester mag
nooit vertellen over wat hij in de biecht
gehoord heeft - je kunt dus echt over alles
vergeving vragen aan God en écht horen dat
Hij je vergeeft.

In de resterende maanden tot 5 juli, de dag
waarop onze vormelingen door Mgr. Hendriks
het Vormsel toegediend zullen krijgen, zullen
we de rest van de Geloofsbelijdenis
behandelen. De volgende keer dus over “die
opgestegen is ten Hemel, zit aan de
rechterhand van God de Almachtige Vader”. Tot
dan!

Sindo Nufez Queija, namens kapelaan Jaider en
de begeleiders van de vormselgroep

kwijt en zij probeerde de baby van de andere
moeder voor zichzelf te krijgen. Door het wijze
oordeel van koning Salomo gebeurde dat niet.

Een spannend verhaal met een mooi einde voor
de echte moeder en haar baby!
Dit verhaal draait om jaloezie en daarover zullen
wij dieper ingaan met de verwerking van deze
KiCa-avond. De psalm die we gaan leren, sluit
hier heel mooi aan:

“Zoek je geluk bij de Heer.

Hij zal je geven wat je hart verlangt”

Psalm 37, vers 4

Pepita, Annette, Tessa en Pilar
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VIERINGEN

Datum

Za. 28 mrt

Z0.29 mrt

Do. 2 apr.

Vr. 3 apr.

Za.4 apr.

Let op: wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites.

Locatie

Apostel
Laurentius
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Agatha
Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius

Agatha
Laurentius
Odulphus
Pancratius
Apostel
Agatha
Apostel

Maria
QOdulhus

OLV Geboorte

Agatha

OLV Geboorte
Apostel
Odulphus
Maria
Pancratius

Tijd

19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

19.00
20.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Viering

Palmpasen
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie/
Gezinsviering

Witte Donderdag
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie

Goede Vrijdag
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Viering
Viering
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde

Voorganger(s)

Rector J. de Wit
Kapelaan Jaider
Magr. G. Bruggink
Pastoor Ruben
Father Mathew
Diaken N. Smit
Kapelaan Jaider

Pastor R. Hopman
Father Mathew
Kapelaan Jaider
Parochianen

Mgr. G. Bruggink
Pastoor Ruben

Parochianen
Parochianen
Parochianen

G. Borst
Onbekend

Pastor R. Hopman
Father Mathew
Pastoor Ruben
Parochiaan
Kapelaan Jaider

Paaswake/Paaszaterdag

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Woord en com.
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Ruben
Mgr. G. Bruggink
Father Mathew
Diaken N. Smit
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben

Koor

Samenzang
Laurentiuskoor
Laus Deo
Herenkoor
Dameskoor
Eigenwijs
Kinderkoor LM

Agathakoor
Herenkoor
Intermezzo
Odulphuskoor
Laus Deo
Annie en Ria

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Samenzang
Staccato
Herenkoor
Samenzang
Themakoor
Samenzang

Agathakoor
De Cantorij
Herenkoor
Themakoor
JKH
Cantare



Datum

Zo.5 apr.

Ma. 6 apr.

Za. 11 apr.

Zo. 12 apr.

Za. 18 apr.

Zo. 19 apr.

Locatie

OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Odulphus
Agatha
Laurentius

OLV Geboorte
Apostel
Pancratius
Maria

Apostel
Laurentius
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Maria

Apostel

Maria
Odulphus
OLV Geboorte
Pancratius
Apostel
Agatha

Laurentius

Tijd

09.15
09.15
10.00
10.00
11.00
11.00

09.15
10.00
10.00
11.00

19.00
19.00
09.15
09.15
09.15
10.00
11.00
11.00

19.00
19.00
19.00
09.15
09.15
10.00
11.00

11.00

VIERINGEN

Viering Voorganger(s)

Eerste Paasdag

Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Father Mathew

Woord en com. Richard Numan
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben

Tweede Paasdag

Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Stomph
Woord en com. Mevr. De Wolf
Eucharistie Pastoor Ruben

Tweede zondag van Pasen
Eucharistie Pastoor Stomph

Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Mgr. G. Bruggink
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Father Mathew
Eucharistie Pastoor Ruben

Eucharistie/ Kapelaan Jaider
Eerste Heilige Communie

Derde zondag van Pasen
Eucharistie Rector J. de Wit

Eucharistie Pastoor Ruben
Woord en com. A.van Nierop
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Father Matrhew

Eucharistie/ Kapelaan Jaider
Eerste Heilige Communie
Eucharistie Pastoor Ruben
Kinderwoorddienst

Koor

Laus Deo
Gemengd koor

Dames/herenkoor

Odulphuskoor
Agathakoor
Laurentiuskoor
gastzangers

Samenzang
Dameskoor
De Sterretjes
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Odulphuskoor
De Cantorij
Herenkoor
Herenkoor
Cantor Han
Kinderkoor LM

Samenzang
Samenzang
Themakoor
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor
Eigen Wijs

Laurentiuskoor

+
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VIERINGEN

Datum Locatie Tijd
Za. 25 apr. Apostel 19.00
Laurentius 19.00
Z0.26 apr. OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Odulphus 10.00
Agatha 11.00
Maria 11.00
Za.2mei Apostel 19.00
Maria 19.00
Odulphus 19.00
Zo.3mei OLV Geboorte 09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Agatha 11.00
Laurentius 11.00

Ma. 4 mei Dorpskerk WaZ 18.45

Za.9mei Apostel 19.00
Laurentius 19.00
Zo.10 mei Odulphus 09.15
OLV Geboorte  09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Agatha 11.00
Maria 11.00
Wo. 13 mei Maria 19.00
Do. 14 mei OLV Geboorte  09.15
Pancratius 09.15
Apostel 10.00
Odulphus 10.00
Laurentius 11.00

Let op: wijzigingen voorbehouden.

Viering

Voorganger(s)

Vierde zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Echaristie

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew

Gemeenschaps- Parochiaan

viering
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Ruben
Mgr. G. Bruggink

Vijfde zondag van Pasen

Eucharistie Onbekend
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Eucharistie Father Mathew
Eucharistie Kapelaan Jaider
Eucharistie Pastoor Ruben
Dodenherdenking

Koor

Samenzang
Samenzang
Sound of Life
Annie en Ria
Herenkoor
Odulphuskoo

Agathakoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Laus Deo
Gemengd koor
Dameskoor
Samenzang
Laurentiuskoor

Herdenkingdienst in verband met dodenherdenking

Zesde zondag van Pasen

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Hemelvaart
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Tentviering

met Themakoor en Kapel Leger des Heils

Eucharistie

Pastoor Stomph
Kapelaan Jaider
Kapelaan Jaider
Mgr. G. Bruggink
Pastoor Ruben
Father Mathew
Mgr. G. Bruggink
Pastoor Ruben

Kapelaan Jaider
Pastoor Ruben
Kapelaan Jaider
Father Mathew
K. Schuurman

Pastoor Ruben

22 Voor actuele informatie svp het online rooster checken op de diverse websites

Samenzang
Samenzang
Odulphuskoor
De Cantorij
Annie en Ria
Herenkoor
Agathakoor
Samenzang

Samenzang
Samenzang
Annie en Ria
Herenkoor

Laurentiuskoor



OVERIGE VIERINGEN

Kerk

Agatha

Apostel

Laurentius

Maria

OLV Geboorte

Pancratius

St. Jozef

ledere woensdag om 12.00 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 12.30 uur
ledere zondag om 16.00 uur Poolse viering

ledere maandag om 09.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere dinsdag H. Mis om 09.00 uur

ledere woensdag om 19.00 uur, Rozenkransgebed met overweging
ledere donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur Eucharistische
aanbidding met aansluitend H. Mis.

ledere vrijdag H. Mis om 19.00 uur

ledere zaterdagavond en zondagmorgen vodr aanvang van de
vieringen Rozenkransgebed

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool

Biechtgelegenheid na elke Eucharistieviering

ledere maandag H. Mis om 17.00 uur

ledere woensdag om 18.40 uur, Rozenkransgebed
ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere donderdag H. Mis om 09.00 uur

ledere vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur Eucharistische
aanbidding

ledere woensdag H. Mis om 19.00 uur

ledere dinsdag en donderdag H. Mis om 09.15 uur
ledere 1e vrijdag van de maand H. Mis om 09.15 uur

ledere werkdag H. Mis om 09.00 uur (De Meerpaal)
ledere maandag vespers om 19.30 uur

23
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De Goede Herder Castricum

Dorpsstraat 113

1901 EK Castricum

Tel. 0251-652479
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
www.degoedeherdercastricum.nl

Het secretariaat is geopend op
vrijdagmorgen van 09.30 tot 11. 30 uur.

Locatieteam:
Pastoor Ruben Torres
Wim van der Meer
Gerard Veldt
Mariétte Mantel
Yvonne Brakenhoff
Marja van den Brink
Wendy van der Meer

Voor uw kerkbalans-, parochiebijdragen en
misintenties: NL18INGB0000206597
t.n.v. RK. Parochie De Goede Herder Castricum

Halleluja!

Paasdagen £

Op eerste Paasdag zal om 9.15 uur in de
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat te Castricum
de viering opgeluisterd worden door het
Gemengd koor.

De Messe & trois Voix van Arthur Dodement
(1872-1912) zal dan ten gehore worden
gebracht.

Een driestemmige mis dus! Er wordt de laatste
tijd door het Gemengd Koor steeds meer
3-stemmige muziek gezongen, omdat helaas
het aantal bassen en tenoren blijft dalen!
Heren kom gewoon eens op de
donderdagavond meezingen, er wordt
gerepeteerd in de parochiezaal naast de
Pancratiuskerk vanaf 19.30 uur tot ongeveer
21.30 uur. Dames zijn natuurlijk ook welkom.

Tevens zullen o.a. het alom bekende Halleluja
van G.F Handel, Terra Tremuit van J. Gruber (de
componist van Stille Nacht Heilige Nacht), het
Alleluja van de hedendaagse Duitse componist
Maierhofer en het bekende U zij de Glorie ten
gehore worden gebracht.

Ronald Schollaart begeleidt het koor op het
orgel.

Dit alles onder de bezielende leiding van
dirigent Joost Doodeman, al ruim 35 jaar
dirigent van het Gemengd Koor. Door zijn
enthousiasme en uitstraling weet hij de
koarleden zo te inspireren dat zij tijdens
vieringen, en zeker tijdens een speciale viering,
het beste van zichzelf geven.

Komt dus allen, en vier met ons een nieuw
begin op eerste Paasdag om 9.15 uur!



De Goede Herder Castricum

Programma van de Raad van
Kerken

~

FuK Castmicim

Sacred Dance is elke 2de maandagavond van
de maand in de Schakel, dus op 9 maart & 13
april van 19.30 — 21.30 uur. De leiding is in
handen van Corine Zwaan.

Muziek en beweging geven je de kans om
lichaam en geest te ontspannen, om vreugde,
concentratie, stilte en verbondenheid met
elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig.
Bijdrage: 10 € per avond

Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is
van harte welkom in onze oecumenische
vrouwengespreksgroep.

Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in de
Schakel bij elkaar, dus op 12 maart & 9 april.
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat
we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan
door tot 16.00 uur.

Op woensdagavond 25 maart geeft pastor
Eugéne Brussee om 20:00 uur een lezing over
Augustinus in het Parochiecentrum
Augustinus heeft vele protestantse en
katholieke christenen geinspireerd. Hij werd
een belangrijke theoloog in de overgang van
oudheid naar Middeleeuwen. Veelvuldig
geciteerd door Calvijn als man van genade
maar tevens was hij een kerkvader bij wie de
liefde voorop stond.

Wie is deze man die begon als dronken
student maar al zoekend tot geloof kwam?
Bijdrage: € 5 (incl. koffie/thee)

Op vrijdagavond 17 april is er om 20.00 uur in
het Parochiecentrum een lezing over Kerk zijn
in de Filipijnen door pastoor Ruben Torres
Pastoor Ruben Torres komt uit Naga City, op
de Filipijnen. Hij ging in de Filipijnen naar het
Klein- en Grootseminarie van de Heilige
Rozenkrans waar hij 4 jaar filosofie en 4 jaar
theologie studeerde. Na zijn seminariestudies
ging hij naar de Universiteit van Nueva
Caceres waar hij zijn Bachelor of Arts-graad in
psychologie behaalde. Hij kwam in 2004 naar
bisschop Mgr. Punt tot priester gewijd in de
Sint-Bavokathedraal te Haarlem.

ey

Na zijn wijding diende hij in diverse parochies
van het bisdom. In 2012 begon hij als
kapelaan in de parochies van OLV Onbevlekt
Ontvangen in Nieuw-Vennep en St. Johannes
de Evangelist in Buiten Kaag. In 2014 werd hij
daar pastoor en heeft er 9 jaar als priester
gewerkt. Sinds 2022 werkt hij als pastoor in de
R.K. Parochies van de Heilige Familie in de
regio lJmond Noord, waaronder Castricum.
Bijdrage: €5 (indl. koffie/thee)

Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje en op onze website:
www.rvkcastricum.nl Aanmelden via onze
website of een e-mail sturen naar
info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
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De Goede Herder Castricum

Het koor Cantare verzorgt op zaterdag 4 april De Paaswake in de St.

:Qty:ta[/’ Pancratiuskerk. De viering begint om 21.00 uur en Pastoor Ruben Torres
€. gaat voor. Wij hopen op een volle kerk en een sfeervolle viering. Pasen is

voor iedereen, een bijzonder, mooi feest.
Bijzonder, omdat het gaat over nieuw leven, opnieuw beleven en verder gaan.
En dat willen wij allemaal graag meemaken. Het is een mooi feest, omdat wij dat zelf kunnen
voelen en zien. De kerk viert graag Pasen. Het feest is zo belangrijk, omdat het ons helpt te
onthouden hoe het “Nieuwe Begin’, zo bijzonder, mooi en voor iedereen is. Voor jong en voor
ouder! Een gezinsviering! Op tweede Paasdag 6 april, om 10.00 uur is er in de Pancratiuskerk
een speciale feestelijke Paasviering. Marieke Zondervan zingt mee met het koor de Sterretjes.
Jaap Brackman speelt op de piano, Iris de Leur op haar viool en Noah Zondervan op zijn
trompet. ledereen is zo welkom! Graag tot dan.
Margo de Wolf-de Meij

Uitnodiging ouderendag op 28 mei 2026

Op 28 mei aanstaande organiseert de werkgroep ouderenvieringen de jaarlijkse ouderendag
met ziekenzalving. De dag begint om 10.00 uur met een kopje koffie en wat lekkers. Om 11.00
is er een eucharistieviering met ziekenzalving. Na de viering is er een lunch en de dag wordt
om 13.30 uur afgesloten met het lof.

In verband met de lunch vragen wij u om zich vooraf op te geven. U kunt dat doen via het
parochiesecretariaat of telefonisch bij Yvonne Brakenhoff 06-37654557

Uit het locatieteam

Onrustige tijden vragen om innerlijke rust.

De wereld om ons heen lijkt door de onrust die diverse oorlogen veroorzaakt gevaarlijker en
onvoorspelbaarder dan ooit. Tegelijkertijd worden wij bij gelegenheid van de vastentijd
uitgenodigd om ook persoonlijk te reflecteren op de vraag hoe we er in werkelijkheid voor
staan. Het is een enorme uitdaging om onze zorgen over “de wereld om ons heen” samen te
brengen met de gedachten rond wat ons ten diepste bezig houdt, “de wereld van ons hart”.

Zo maar een gedachte: Vrede is niet gelijk aan het ontbreken van oorlog en conflict. Vrede
komt van binnenuit en mede daarom is de reflectie waar de vastentijd toe uitnodigt zo
belangrijk. Vrede in ons hart hebben we ook nodig om dappere besluiten te nemen inzake de
toekomst van onze regio. Het is nog maar één jaar geleden dat ons regionale blad werd
gelanceerd. Dit nummer van de Overweg is alweer het eerste nummer van de tweede
jaargang. Ik herinner me nog de aarzeling en de begrijpelijke zorgen die werden uitgesproken
bij de stap naar een regionaal parochieblad, nu precies een jaar geleden. Terugkijkend lijkt het
een goede stap was en naar mijn mening zijn we er best in geslaagd om zowel de regionale
eenheid als tegelijkertijd de individualiteit van de parochies naast elkaar tot hun recht te laten
komen en tegelijkertijd een blad te maken dat meer lezenswaardig is. Verder vormgeven van
de samenwerking staat op de regionale bestuursagenda. Het is een absolute noodzaak,
simpelweg omdat individuele parochies niet op alle vitaliteitscriteria gezond zijn. Maar het zal
ook pijn doen en offers vragen.

vervolg op pag. 27
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Het is ook een kwestie van tijd, we moeten samen kansrijke wegen verkennen en eerdere initiatieven
hebben laten zien dat we door op de juiste punten samen te werken onze toekomst mede richting en
vorm kunnen geven. Wellicht nodigt de vastentijd uit om nog eens kritisch te bezien welke volgende
dappere besluiten we vanuit vertrouwen in elkaar, kijkend naar een toekomst waarin de kerk haar rol kan
blijven spelen, verantwoord kunnen nemen. Dit geeft ook de viering van Pasen, de herrijzenis van de
Heer, de belichaming van de kerk, in een nieuw en mooi perspectief.

Namens het locatieteam een betekenisvolle vastentijd en een zalig Pasen.

Wim van der Meer (gedelegeerd voorzitter)

Kerkhof mededelingen:

Over enige tijd zal van de volgende graven de stenen en de grafbedekking worden verwijderd:
Vak 2 nummer 16, Vak 05 nummer 7, Vak 08 nummer 09, Vak 08 nummer 11,
Vak 09 nummer 05, Vak 10 nummer 12, Vak 12 nummer 04, Vak 16 nummer 11A,

Vak 21 nummer 09, Vak 22 nummer 11, Vak 22 nummer 13, Vak 22 nummer 16,
Vak 22 nummer 17, Vak 23 nummer 01, Vak 23 nummer 12, Vak 27 nummer 02,
Vak 29 nummer 05, Vak 31 nummer 06, Vak 34 nummer 15, Vak K nummer 01,

De rechten van deze graven zijn gedeeltelijk in de loop van 2024, 2025 en 2026 verlopen; de
rechthebbenden hebben aangegeven geen verlenging van deze rechten te wensen.

Let wel: De graven worden nog niet geruimd, alleen de steen en de verdere bedekking worden
verwijderd en de plaats geégaliseerd. Ruiming van deze graven zal pas geschieden op het moment
dat het graf opnieuw wordt uitgegeven. Mocht u, als rechthebbende, andere voorwerpen van het
graf willen behouden, dan raden we u aan deze voor 1 juni 2026 te verwijderen. Tevens willen wij u
er op attent maken dat het onderhoud van de graven door de rechthebbenden of familie verzorgd
dient te worden. Tenslotte verzoeken wij u met klem om in geval van verhuizing of adreswijziging
van de rechthebbende, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie, te bereiken
onder telefoonnummer 0251-654064 of met een briefje naar de pastorie.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de beheerders:

- Marcel de Geest, tel: 06 - 22484980

- Greet Borst-den Hartog tel: 0251- 654064 (denhartoggreet@planet.nl)

Overledenen:

Wij hebben afscheid moeten nemen van:

12 jan., mw. Cora Koning-Wolkers, 74 jaar, Gouden Stulp 4

25 jan., dhr. Ber Wulp, 87 jaar, Heemskerk

26 jan., dhr. Thijs Geerts, 93 jaar, Oudeweg 1

8 maart, mw. Odilia Stuifbergen, Kwartelhof 15, 1742 CA Schagen, 72 jaar
Dat zif mogen rusten in vrede

Collecten:

18 jan. €297 15febr. €457
25 jan. €316 22febr. €283
1 febr. €363 1maart €301
8 febr. €248
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Locatieteam H. Laurentius-H.Maria
Pastoor Ruben Torres (voorzitter)

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)

Lidy Bosch (lid)

Rita Dufrenne (lid)

Laurentiuskerk
A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1, 1964 TA Heemskerk
Tel.0251-232788

Parochiecentrum Laurentius
A. Verherentstraat 4,1961 GD Heemskerk
Tel. 0251-232220

Parochiesecretariaat

Parochiecodérdinator: Lidy Bosch

Het parochiesecretariaat is gevestigd in het
Parochiecentrum Laurentius en open op dinsdag-
en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur.

Openingstijden Laurentiuskerkhof
Dagelijks, van 9.00 tot 17.00 uur

Digitale informatie
www.laurentius-maria.nl

E-mail: Laurentius-Maria@hetnet.nl
Abonnement digitale nieuwsbrief via onder-
staande QR-code
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Intenties

De door u opgegeven intenties worden afge-
lezen in de kerk waar op die datum een viering
wordt gehouden. Mocht u een andere datum
willen, neem dan contact op met het
Parochiesecretariaat.

Kopij voor pagina’s H.Laurentius-H.Maria
svp sturen naar: bertjanrozestraten@ziggo.n!

Bankgegevens

Kerkbijdrage Laurentius: NL65 INGB 0000 114474
Kerkbijdrage Maria: NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken:

NL34 RABO 0363 461450
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Zerklift voor kerkhofploeg

Op 9 februari 2026 bezocht een afvaardiging
van de kerkhofploeg Laurentius de firma Hydro
West B.V. in Hoorn, een specialist op het gebied
van hydraulische systemen. Doel was het
bekijken en beoordelen van een grafzerklift.
Met deze machine wordt het makkelijker om
grafzerken op te tillen, als deze verzakt zijn. Om
de stenen recht te leggen wordt de machine
voor een graf gereden. Vervolgens wordt er een
kleine kuil gegraven, waardoor de lift onder de
grafzerk gezet kan worden. Met de lift wordt de
steen een klein stukje opgetild, zodat er nieuwe
grond onder gelegd kan worden. Dit scheelt
weer spierkracht of het huren van een kraan
om deze werkzaamheden uit te voeren. Na
overleg met het parochiebestuur is de zerklift
DC 700 aangeschaft. Wij wensen de
kerkhofploeg veel succes toe met deze nieuwe
machinel

Opknapbeurt stucwerk Plantenverkoop Lourdes Heemskerk
dagkapel Laurentiuskerk Mariakerk 9 mei, 's middags van 14.00 tot
Het stucwerk van de 17.00 uur en 10 mei voor en na de mis van
Mariakapel, de dagkapel van 11.00 uur.

de Laurentiuskerk, is
dringend aan een
onderhoudsbeurt toe. Onze
hoofdkoster Paul Bleeker
heeft contact gelegd met een
stucadoor die nu eerst al het
oude pleisterwerk in de dagkapel heeft
verwijderd. Ook zo blijven Maria en Laurentius in
Heemskerk innig met elkaar verbonden! Laurentiuskerk 9 mei, voor en na de mis
van 19.00 uur

Onderhoudswerkzaamheden hoofdorgel
Laurentiuskerk bijna afgerond

Het onderhoudswerk aan het orgel van de
Laurentiuskerk verloopt voorspoedig. De
medewerkers van de firma Flentrop, beiden
inmiddels gepensioneerd, hebben al hun
ervaring nodig om het hoofdorgel weer in
goede conditie te brengen. Hopelijk kan onze
organist Kees van Unen met Pasen weer alle
registers opentrekken. Hartelijk dank heren
voor uw inspanningen en deskundigheid!
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Jaarvergadering Laurentiuskoor

Op dinsdag 27 januari 2026 hield het
Laurentiuskoor haar jaarvergadering. Na een
geanimeerde start met koffie/thee en gebak
werden na het uitspreken van een gebed een
kaars aangestoken voor de (oud)koorleden die
in 2025 kwamen te overlijden: Trees de Wit,
Clara Blommaert, Betty Schaaper, Til Beentjes
en Gerard Kok. Gelukkig mocht het
Laurentiuskoor in 2025, mede door het einde
van het Mariakoor, ook weer enkele nieuwe
leden verwelkomen.

Het afgelopen jaar werd naast de reguliere
weekendvieringen bij maar liefst 19 uitvaarten
en ook nog een huwelijk gezongen. Bij die
gezongen uitvaarten is Gerda van Uffelen in
plaats van Bert Stolwijk de ‘maestro’ Mooi dat
zij daarom van voorzitter Jan Bruin een fraai
boeket mocht ontvangen.

Na een financiéle toelichting van
penningmeester Rob Lap (beste Rob van harte
gefeliciteerd met je herbenoeming!), gaf
secretaris Betty Frankemdlle een overzicht van
alle activiteiten van het afgelopen jaar. Tijdens
de rondvraag kwam het gebruik van wierook
aan de orde. Sommige koorleden die wat
astmatisch, zijn ondervinden hier behoorlijk
hinder van. Ondergetekende benadrukte
namens het pastoresteam het gebruik van
wierook dat in het bijzonder religieuze
toewijding, gebed en zuivering symboliseert.

Bezorgers gezocht!

Het parochiesecretriaat is dringend op zoek
naar nieuwe bezorgers. Het gaat om de wijken
Poelenburgplantsoen, Anna Blamanhof,
Maerelaan, Prof. ten Doeschatestraat, De
Zevenhoeven, Woekeven, Abbenven,
Deukelven, Boompjesven, Van Hamelstraat,
Titus Brandsmastraat, Oosterweg en
Marquettelaan. Hebt u zes keer in het jaar een

Hij zal evenwel met het pastoresteam
overleggen of het gebruik hiervan in de
toekomst wat kan worden ingeperkt. De
vergadering werd afgesloten met een hapje en
een drankje. Complimenten aan de dirigent,
organist en koorleden voor hun trouwe en
energieke toewijding! Mochten er mensen zijn
die zich tot koorzang aangesproken voelen,
grijp uw kans zodat u ook de volgende
vergadering mee kan zingen: “Wij zijn van het
Laurentiuskoor!”

Bert Jan Rozestraten

uurtje over, help ons dan alsublieft met de
bezorging van ons regioblad. Meldt u zich dan
even bij ons parochiesecretariaat.




Opbrengst Collectes

24/25 jan.: € 310,00
31 jan./1 feb.: € 359,85
7/8 feb.: € 425,60
14/15 feb.: € 437,10
18 feb.: € 366,29
21/22 feb.: € 421,85
28 feb./1 mrt: € 448,45

Stand kerkbijdragen t/m februari 2026:
€26.87333
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uit het huwelijksboek
18 apr.: Jonah Nicole Marquenie en Quoc Viet
Tran, Zevenblad 4, Heerhugowaard

Uit het rouwboek

Wij gedenken:

23jan:  Maria Johannes Rijs-Bakker (89),
Gerrit van Assendelftstraat 34D,
Heemskerk

23 jan. Jacob Wijte (94), Jeronimus
Cooymanstraat 24, Heemskerk

14 feb.: Johannes Cornelis Bleeker (87),
Merel 225, Heemskerk

19 feb.: Adriana Maria (Jeanne) Denneman-

Van der Laan (82), Zandhaver 35,

Kinderwoorddienst: leuk, gezellig en
leerzaam!

Ongeveer één keer per maand is er op zondag
tijdens de mis een speciale kinderwoorddienst.

Kinderkoor

Houd je van zingen? Kom dan meezingen bij het
kinderkoor Laurentius en Maria! Wij oefenen
iedere zaterdag (met uitzondering van de
schoolvakanties) van 15.30 tot 16.30 uur in de
Mariakerk. Wij zingen hele leuke liedjes tijdens
de gezinsvieringen en ook bij de familiedagen.
Het koor is in een paar maanden tijd flink
gegroeid en heeft op dit moment 20 leden. De
jongste is 4 jaar en de oudste is 15 jaar. Kom
gerust een keer kijken en neem vriendjes,
vriendinnetjes, klasgenootjes en buurtkinderen
mee — hoe meer stemmen, hoe leuker! Het koor
is ook nog op zoek naar een leuke
pianist/organist! Meer informatie? Neem
contact op met Elisabeth Putri, e-mail:
e.i.risyanaputri@gmail.com

Na het begin van de viering gaan de kinderen
samen naar een andere ruimte. Daar luisteren ze
naar het evangelie van die zondag. De leidsters
vertellen het verhaal op een eenvoudige en
leuke manier, zodat alle kinderen het goed
begrijpen. Zo leren ze meer over geloof en de
kerk, maar is het vooral ook heel gezellig! Ouders
mogen gerust meegaan als hun kind dat fijn
vindt. ledereen is welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Elisabeth Putri, e-mail:
e.i.risyanaputri@gmail.com

Er is kinderwoorddienst in de Laurentiuskerk
op: 19 April, 24 Mei en 7 Juni

En in de Mariakerk op: 28 juni
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Langebuurt 37 1911 AS Uitgeest
0251-312331

Email: rkparochieuitgeest@ziggo.nl
Website: www.rkparochie-uitgeest.nl

Locatieteam

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Wim Brugman, gedelegeerd voorzitter
Wilma Groot, secretaris

Bernadette Evenwel, lid

Jaap Schalk, bouwkundig-adviseur
Het secretariaat is bereikbaar op:
maan-, dins-, woens- en vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur.
Bankgegevens:

ING-bank NL37 INGB 0000 2910 33
Rabobank NL85 RABO 0152 1005 39

Uitnodiging vastenmaaltijd (lunch) na de viering
op 29 maart 2026

Beste allemaal,

Graag willen wij op zondag
29 maart 2026 een lunch in
het kader van de
vastenactie van 2026
organiseren.

BEREEREERERREE
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Dit jaar viert Vastenactie haar 65-jarig jubileum
met hulp aan het bisdom Pando in Bolivia. Onder
het motto "Geven jullie hen maar te eten”
steunen we lokale gezinnen bij het beschermen
van de Amazone.

Schuif gezellig aan, deel een eenvoudige maaltijd
en draag bij aan een duurzaam bestaan voor

anderen.

Wel willen wij u vragen om u aan te melden.

Wanneer: Zondag 29 maart 2026

Tijd: Na de viering vanaf 10:15 uur tot +/- 12:00
uur

Waar: Parochiehuis De Klop in Uitgeest
Aanmelden: Bij familie Vergouw via: 0251-794563
Kosten: Vrijwillige bijdrage t.b.v. de vastenactie
van 2026




Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Donderdag 5 maart 2026 was
de jaarlijkse vergadering van
Laus Deo.

Het is gebruikelijk om na de
vergadering onze jubilarissen
te huldigen. Dit jaar zijn het er
vier. Van rechts naar links
Harry Brantjes 55 jaar lid van
Laus Deo.

Wim Bos 40 jaar lid.

Herman van Sambeek 40 jaar
lid.

Bep Meester-Brandjes 25 jaar
lid.

Allen kregen een mooie
oorkonde met bijpassende
gouden speld vanaf 40 jaar
en een mooie kaars bij 25 jaar.
Daarna hebben we nog
gezellig nagezeten met familie
van de vier onder het genot
van een hapje en een drankje.

Dorpsgezicht Uitgeest

In december kwam ik dit schilderij
tegen op marktplaats

Het stond te koop in Sneek als Duits
dorpsgezicht.

Ik heb het kunnen kopen en het werd
opgestuurd.

Het is geschilderd in 1943 door pater
Scheerman uit Uitgeest.

Bericht en Foto: Jan Brakenhof
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Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

In liefdevolle herinnering

1-2-2026  Klasien Grootjen-Groen 91 jaar

5-2-2026 Aad Putter 85 jaar
1-3-2026 Jan van Egmond 89 jaar
6-3-2026 Piet Baltus 89 jaar

Aanvraag misintenties

De kosten voor de misintenties zijn € 10,00 per intentie. Bijvoorbeeld overleden ouders en
overleden kinderen is één intentie. Bij meerdere namen zijn het dus ook meerdere intenties met de
daaraan verbonden kosten. U kunt deze opgeven bij de pastorie tel. 0251-312331 op maandag-,
dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur of een briefje afgeven bij de pastorie
met de aanvraag en uw gegevens. Betalen kan aan de kas of overgemaakt op onderstaand

Rek.nr. o.v.v. misintentie en af te lezen datum.

Het IBAN-nummer voor kerkbijdragen, stipendia en overige bijdragen is:

NL85RABO0152100539

Agenda OLVG 2026

Zondag 29 maart

Vastenmaaltijd De Klop

Juni 2026

Ouderen/ziekendag De Klop
Zondag 6 Sepember
Parochie-startzondag

Zaterdag 12 dec. en Zondag 13 Dec.
Kerstmarkt in De Klop

December 2026

Kerst-Inn in De Klop




Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest

Mijn liefste wens
opnieuw geloven in de mens
niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend malen weer herhalen
dat hij een deel is van Gods plan
daar wordt de wereld mooier van.

Toon Hermans

Zangers en schoonmaak(st)ers gevraagd.

Wij blijven deze rubriek opnemen in ons parochieblad. Zo hopen wij dat er toch vrijwilligers zijn die
zich melden en nog wat uurtjes over hebben of vrijmaken hiervoor.

Mocht u zich geroepen voelen ons op enigerlei wijze te helpen, neemt u dan contact op met het
secretariaat van de parochie waar men u zeker kan doorverwijzen naar de juiste persoon om
eventueel de door u gewenste inlichtingen te krijgen. Wij hopen u te mogen verwelkomen in ons
team! Wij vragen dus:

Kerkwerk(st)ers:
Door hen wordt het interieur van de kerk onderhouden zodat alles er schoon en netjes uitziet tijdens
de vieringen. Dit wordt gedaan op de woensdagmorgen en in twee ploegen. Dit houdt in datu

maar een keer in de maand aanwezig hoeft te zijn van ongeveer 08.30-10.00 uur en daarna staat er
gezellig koffie of thee in de pastorie klaar.

Zangers:

De diverse koren zien uit naar nieuwe leden.

Zowel Laus Deo als de Cantorij zien hun ledenbestand graag groeien.
Laus Deo oefent altijd op donderdagavond om 19.30 uur in de Klop
en zingt 2 a 3 keer per maand. De Cantorij oefent altijd op woensdag-
middag om 14.30 uur in de Klop en zingt eenmaal in de maand op de 2e zondag van de maand.
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Sint Eloy Beverwuk/Wuk aan Zee

g -

Secretariaat

Breestraat 93, 1941 EG, Beverwijk
0251-215094, secretariaateloy@planet. nl
www.eloyparochie.nl,

NL96RABO 038.80.74.957
Vicevoorzitter locatieteam

dhr. Co Wittebrood

Secretaris locatieteam

dhr. Peter Tervoort

Kerklocaties:

H. Agatha, Breestraat 93, Beverwijk
www.agathakerk.nl, facebook Agathakerk
Wo. 12.00 uur Rozenkrans bidden

Wo. 12.30 H. Eucharistieviering
Misintenties: mw. Henny Uitendaal

St. Odulphus: Odulfstraat 4, Wijk aan Zee
Misintenties: mw. Leny Stolp

Via de QR Code
Fo s kunt u onze

Ao .:-|_ parochie ook
. steunen, dank!!

i 'l\

BELANGRUJK

Het vierde boek in de Bijbel is Numeri. We lezen
daar eigenlijk nooit uit en dat is jammer.

In het vierde hoofdstuk krijgt Mozes de opdracht
om het volk te tellen en God zegt dan tot Mozes
om hun hoofden op te tillen.

Dat klinkt nogal vreemd, maar het betekent dat
iedereen er mag zijn, iedereen is belangrijk en
onvervangbaar. We moeten mensen verheffen,
“hun hoofden optillen”.

Laat mensen die je ontmoet merken dat ze
belangrijk zijn, vooral degenen die door anderen
niet worden gezien: de ober die jou bedient, de
vrouw die je jas aanneemt in de garderobe, de
koster in de kerk, de beveiligers op straat, de
jongste werknemer in je bedrijf, enzovoort.

Maak oogcontact, glimlach, waardeer ze. Ze doen
ertoe, zoals elk mens ertoe doet. Dit is het idee dat
je leven verandert: we zijn belangrijk als we
anderen laten merken dat zij belangrijk zijn.

Pastor Nico Smit
OMZIEN NAAR ELKAAR

In onze parochie staat dit thema hoog in het
vaandel en willen we een gastvrije, open parochie
zijn. De vieringen worden door een groeiend
aantal bezoekers bezocht met wie we graag
contact willen maken. Daarom zoeken we met
name in de Agathakerk gastvrouwen/heren die na
de viering de nieuwe bezoekers welkom willen
heten en wat wegwijs kunnen maken. Wilt u hier
uw steentje aan bijdragen? Geeft u het dan door
aan het secretariaat, alvast veel dank!!.



Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

VANUIT HET ELOY LOCATIETEAM

Op zaterdag 14 februari werd Sandra Commandeur tijdens de viering in het zonnetje gezet.
Sandra was de drijvende kracht achter de Fairtrade verkopen in de St. Odulphus. Alle kerken in
Beverwijk hebben Fairtradeartikelen na de vieringen verkocht, dit was al lang gestopt, maar in
Wijk aan Zee is deze eerlijke handel nog lang volgehouden.

Na de sluiting van de Wereldwinkel aan de Breestraat is het doek ook gevallen voor de verkopen in
de Odulphuskerk. Wat Sandra en andere vrijwilligers in al die jaren hebben gedaan, heeft echt
verschil gemaakt. Eerlijke handel is inmiddels niet meer weg te denken.

De afgelopen weken zijn druk geweest met de voorbereiding en uitvoering
van de Aktie Kerkbalans. Aan ca. 5.500 ingeschreven hoofdbewoners is een =55
persoonlijke brief geschreven om deel te nemen aan deze Aktie.
Broodnodig voor het voortbestaan van onze parochie. Daarvan zijn er
ruim 5300 door tal van vrijwilligers bezorgd. Voorwaar een hele klus en
dank aan allen voor de enorme besparing aan portokosten!

Op zaterdag 28 februari wilde het bestuur weer een brainstormdag houden, want de inbreng en
ideeén van ALLE parochianen zijn op zo'n bijeenkomst welkom en nodig om een vitale
gemeenschap te blijven houden. Helaas kwam deze dag door omstandigheden te vervallen maar
.... We streven ernaar om z.s.m. een nieuwe datum hiervoor te vinden.

Tja, en dan zijn we alweer in de Veertigdagentijd aangekomen. Op weg naar Pasen, het
belangrijkste feest binnen onze Katholieke Kerk. Onze koren in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn al
druk aan het repeteren om zowel in de Goede Week als tijdens de Paasdagen mooie vieringen te
verzorgen. We zien ernaar uit en wij wensen u een goede tijd op weg naar Pasen!

Co Wittebrood

In zijn woning aan Ringvaart 5 overleed op donderdag 26 februari
Adrianus Johannes, Arjen, Dekker, tijdens het toedienen van
de laatste sacramenten door pastoor Ruben Torres.
Hij is slechts 69 jaar geworden. Maar hij heeft een goede invulling
- aan zijn leven gegeven: voor zijn het gezin (van vrouw en twee
kinderen en hun gezinnen), in zijn werk bij Hoogovens/Tata (procesoperator en lid van de
ondernemingsraad), voor zijn dieren, waaronder honden en renpaarden en voor vele anderen. Hij
stond altijd klaar.
In besloten kring is in de kerk van de Agatha op 5 maart zijn uitvaartdienst dienst gehouden.
Wekelijks was Arjen in onze kerk te vinden in weekenddiensten. Daarna vond de algemene
uitvaartplechtigheid op begraafplaats Duinrust plaats. Met een zegening van het graf zijn de
afscheidsplechtigheden afgesloten. In de vele woorden die over hem zijn uitgesproken klonk
door hoe hij als mens en als gelovige heel goed in het leven heeft gestaan: in 0.a. zijn inzet, zijn
betrokkenheid, zijn eerlijkheid, zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn kritische blik op de
samenleving. Elke spreker gaf aan hoe groot het gemis zal zijn.

pastor Ron Hopman

37



38

Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan

NOTEREN! 13 JUNI ELOY-OUDEREN EN ZIEKENDAG!

Die dag is onze jaarlijkse ouderen- en ziekendag in de

H. Agatha. In het volgend parochieblad volgt meer informatie
® hierover en hoe u zich kunt aanmelden. Wilt u, als gast of
vrijwilliger, bij deze dag aanwezig zijn, noteer het dan alvas!

LEKENPRAAT
Verscheidenheid

Paus Leo is een diplomaat, hij bevordert gesprek. Zo bleek op een onlangs gehouden
bisschoppensynode. De paus plaatste de hoog eerwaarden niet als een gesloten blok in de
koorbanken, maar aan ronde tafels met bisschoppen uit verschillende werelddelen. Hen werd
gevraagd van gedachten te wisselen over de regionale cultuur van de kerken.

We zijn een wereldkerk, maar wortelen ook in de plaatselijke omstandigheden, die geven kleur
aan de gemeenschap. Over de hele wereld ontstaat zo een verscheidenheid aan geloofsuitingen.
Van de katholieke kerk in ons land wel gezegd dat we een “calvinistisch katholicisme” belijden.
Wat in het groot speelt, zien we ook in het klein. Bladerend door ons parochieblad zie je zelfs in
onze regio van Noord-Kennemerland culturele verschillen tussen de geloofsgemeenschappen.
Waar de één een accent legt op verstild gebed, kijkt de ander naar maatschappelijke thema’s en
actie. De één zingt bij voorkeur gregoriaans, de ander Oosterhuis. Sommigen vinden veel steun in
het Woord van de Bijbel, anderen vinden juist meer houvast in de Eucharistie.

Als we een willekeurige groep gelovigen uit de parochie aan een ronde tafel plaatsen, zou blijken
dat er naast verbondenheid ook veel accentverschillen in geloofsbeleving bestaan. Bij de fusie
van St. Eloy verscheen een rapport met als titel: “Eenheid in verscheidenheid”. Het is en blijft een
motto om te onthouden. In een goede familie krijgt ieder de kans zichzelf te zijn.

Jan de Wildt reageren? kolitrain@ziggo.nl

HET CARILLON VAN DE AGATHAKERK

Een paar keer per jaar worden er nieuwe melodieén op de
automaat van het carillon in de lantaarn bovenop de koepel van de
Agathakerk aangepast aan de tijd van het jaar. leder kwartier klinkt
er een korte melodie die op het hele en halve uur gevolgd wordt
door de uurslag.

Op dit moment klinken er Lijdenstijdmelodieén. Het ene uur klinkt
het openingskoor uit de Mattheus Passion, Erbarme Dich; O hoofd
vol bloed en wonden en Wir setzen uns met Tranen nieder. Het
andere uur nummers uit de film/rockopera Jesus Christ Superstar:

| don’t know how to love him, Hosanna, the last super en Jesus
Christ Superstar.

Misschien was het u al eens opgevallen, maar wellicht ook wel niet
en hoort u de melodieén nu ineens bewust!




Sint Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee

Op Palmzondag hopen we met het koor een mooie viering te kunnen maken
met heel bijzonder in die viering: het dopen van twee koorleden: Liza en
Z ) Sofie! We gaan er iets speciaals van maken! In de viering zullen we ook in
1T fomickon ) processie lopen met onze versierde Palmpaaskruisen. Ook lijkt het erop dat er

*Eig n w.ijs + netals vorig jaar, na de viering op Eerste Paasdag ook weer eieren verstopt

S Y T=%57 aullen zijn in de kerktuin. Komt u kijken of de kinderen ze allemaal kunnen
vinden? Op 19 april mogen we zingen bij de Eerste Communieviering, weer een feestdag!

En dan hoor ik ook al berichten over verkoop op Koningsdag voor onze kerk. De voorbereidingen
zijn alweer gaande en u kunt allerlei moois verzamelen. Op woensdag 22 en vrijdag 24 april kunt
u tussen 13.30 en 14.30 uur spullen komen brengen.. Op maandag 27 april zullen we dan weer op
de vrijmarkt staan. We hopen weer op een mooie opbrengst voor onze kerk. Wilt u komen helpen
op (een van) deze dagen, laat dit weten bij het secretariaat. Vele handen........cccueee.

Wendy v.d. Lageweg-Blom

VIERINGEN GOEDE WEEK in de H. Agatha

2 April Witte Donderdag 19.00 uur: Leden van het Agathakoor zingen toepasselijke liederen in
de Woord- en Communieviering waarin pastor Ron Hopman voorgaat.

3 April Goede Vrijdag15.00 uur zorgt het Agathakoor voor ondersteuning bij de Kruisweg.

3 April Goede Vrijdag 19.00 uur: Samen met pastor Ron Hopman wordt het Lijdensverhaal
verteld. U kunt bloemen mee nemen om bij het kruis te leggen.

4 April om 19.00 uur is de plechtige Paaswake met daarin de zegening van het vuur en het
ontsteken van de nieuwe paaskaars. De donkere kerk verandert in een zee van kaarslicht en
jubelzang klinkt. Tijdens het Glorialied luiden de klokken en rinkelen de bellen. Het Agathakoor
zingt en pastoor Torres gaat voor.

Zondag 5 April om 11.00 uur vieren we het Hoogfeest van Pasen met veel bekende Paasliederen
en blije koorzang. Kapelaan Jaider gaat voor in de viering.

VIERINGEN GOEDE WEEK in de St.Odulphus

2 April Witte Donderdag 19.00 uur vieren we het Laatste Avondmaal. Onze lekenvoorgangers
gaan voor en we zingen samen met het Odulphuskoor.

3 April Goede Vrijdag is er 's middags om 15.00 uur de Kruisweg-rondgang. Dit wordt verzorgd
door Truus van lJselmuiden en Dory Zuid.

3 April Goede Vrijdag 19.00 uur is de Goede Vrijdagviering met medewerking van het
Themakoor. Voorgangers uit eigen parochie.

5 April is om 21.00 uur de Paaswake. Pastor Nico Smit gaat voor mmv van het Themakoor.

OVERIGE SPECIALE VIERINGEN

Maandag 4 mei, om 18.45 uur, herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog en
gevallenen uit andere oorlogen. De dienst is in de Dorpskerk, voorgangers zijn pastor Nico Smit
en Marcel Lindeman, het Themakoor zingt.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei: om 10.00 uur een Oecumenische Viering in de grote
tent op de Dorpsweide. Pastor Ko Schuurmans. dominee Pieranna van Rijn (PKN Heemskerk) en
Jan Pieter van As (Leger des Heils) gaan voor. Ook het Themakoor verleent haar medewerking.
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Apostelkerk

Van Riemsdijklaan 120
Postbus 246

1960 AE Heemskerk

www.apostelkerk.nl

Bankgegevens

NL12INGB0655 9139 98

t.n.v. Kerkbestuur van de
Apostelkerk

Locatieteam

Mw. Nelleke Sinnige

Mw. Marja Al

Dhr. Jeroen Mous

Dhr. Roger Freeth

Dhr. Martin van Kleef
Contact:
bestuur@apostelkerk.nl

Misschien wilt u eens een bezoekje vanuit de
parochie met een kopje koffie en een
gesprek?

Door de priester of een vrijwilliger?

Samen maken we het mogelijk!

Bel voor een afspraak:
na 18.00uur: 0251-224041

ledereen is welkom!
Wilt u geinformeerd worden over onze activiteiten?
Elke zondag na de viering is er koffie/thee en
gezelligheid. Een goed gesprek maar ook informatie
over bijvoorbeeld onze lofprijsavonden,
kindernevendienst of informatie over
vrijwilligerswerk.

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven bij de
koster/acolieten. Wilt u ingeschreven worden in het
adressenbestand dan graag uw naam en adres
opgeven via bestuur@apostelkerk.nl of via de
brievenbus in de kerk.




HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

Op weg naar Pasen

De vastentijd is een tijd van voorbereiding op het Paasfeest. Het is een tijd van gebed,
versterving en het geven van aalmoezen. Kapelaan Jaider benadrukte tijdens de H. Mis op
dinsdagmorgen, dat de vastentijd een tijd van bezinning is, een tijd om naar heiligheid te
streven; in twee woorden: Wordt Heilig!

Daarbij denk ik ook aan de laatste woorden van pastoor Niesten: Wordt wakker!

Carlo Acutis (1991-2006) is op 7 september 2025 heilig verklaard.

Zijn moeder heeft een boek geschreven, getiteld ‘Mijn zoon CARLO: Hierin beschrijft zijn moeder
het leven van Carlo aan de hand van aantekeningen, die zij vond op zijn laptop. Een van de
aantekeningen over het bereiken van heiligheid zal ik hieronder weergeven. Carlo schreef:

Ik wil je enkele van mijn heel bijzondere geheimen toevertrouwen die je zullen helpen om snel de
eindstreep van de heiligheid te bereiken. Denk er altijd aan dat ook jij heilig kunt worden! Eerst en
vooral moet je het met heel je hart willen en als je het nog niet verlangt moet je het met aandrang
aan de Heer vragen.

1. Probeer elke dag naar de heilige Mis te gaan en de heilige Communie te ontvangen;

2. Als je kunt, breng dan enkele ogenblikken in eucharistische aanbidding door voor het tabernakel,
waar Jezus waarachtig tegenwoordig is, zo zul je zien hoe je niveau van heiligheid toeneemt;

3. Denk eraan iedere dag de rozenkrans te bidden;

4. Lees iedere dag een stukje uit de Heilige Schrift;

5. Als je kunt, ga dan iedere week biechten, ook de dagelijkse zonden;

6. Maak vaak goede voornemens en draag die, om anderen te kunnen helpen, als ‘bloempjes’ op aan
de Heer en aan Onze-Lieve-Vrouw;

7. Vraag hulp aan je engelbewaarder, die je beste vriend moet worden.

E g —

Ik wens u nog een goede voorbereiding op het Paasfeest: Zalig Pasen!
Namens het locatieteam, Martin van Kleef

Het boek ‘Mijn zoon CARLO' is verkrijgbaar bij:;j Betsaida, Katholiek Alpha Centrum en De Boog.
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Overweging van H. [moeder] Teresa van Calcutta (1910-1997)

stichteres van de Missiezusters van Liefde

bij het Evangelie over de opdracht om zeventigmaal zevenmaal vergeving te schenken.
" Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven “ (Luc 11,4)

"ledere avond voordat we gaan slapen moeten we een gewetensonderzoek doen

(want wij weten niet of we er de volgende ochtend nog zullen zijn).

Wat het kwaad ook is, dat u hebt gedaan, u moet proberen als dit mogelijk is, het te herstellen.

Als u bijvoorbeeld iets gestolen hebt, probeer het dan terug te geven.

Als uiemand gekwetst hebt, probeer dan om u zonder vertraging te verontschuldigen.

Als het onmogelijk is om het te herstellen, vertel God over uw spijt en wroeging.

Het is erg belangrijk, want wij moeten in staat zijn om berouw te hebben, om in staat te zijn tot liefde.
U zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld: “Heer, ik ben diepbedroefd dat ik U heb beledigd en ik beloof U om
mijn best te doen om nooit meer opnieuw te beginnen’.

Wat zal het dan plotseling een gevoel van welzijn en van bevrijding zijn als het hart gezuiverd voelt!
Herinner u dat God barmhartig is. Hij is onze innemende Vader, klaar om te vergeven en om alles te
vergeten, op voorwaarde dat wij proberen net zo veel te doen voor hen die ons gekwetst hebben.
Onderzoek dus het diepst van uw hart om te zien of er geen rancune tegen een naaste in verstopt zit.
Hoe zouden we immers God kunnen vragen om ons te

vergeven, als wij anderen niet willen vergeven? so® o
LS - .. . 4 _..-
Herinner u dat als u werkelijk met een gul hart vergeeft, De M
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. . . e
Om hen van wie u niet houdt, liefte kunnen hebbenen Vader , 00k yg Lzaly emels
" 3 e
weet vervolgens te vergeven zoals God u heeft vergeven.” ® Mensep ert Yen. Naar als y g
' 2al 4 Tedingg
'O:n e vetgeven &s ér:e.fde no—r.{[.?,} {‘E.‘ W Vag‘ uw gy, i r‘r'e_rgeﬁan
K re
. O N ook p;
e te uetge.ﬂe.n P} neafc.bigﬂaéaf nc'olég. - "Ergevé,n‘ “ths o0k Niet
Mettegs 1y
"Ac.’) }'A: mendsen Z're-oc’bﬂfe-eéf, 1 0:/9-5 * ‘
bhel ye geen fé;:a‘: con van re te bhowden” \‘ ‘/{/*



HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk

We kunnen u niet vaak genoeg bedanken

voor uw bijdragen aan Kerkbalans en

Vastenactie Kameroen en ook dank aan al

onze vrijwilligers:

- verzorging van de bloemen,

- tuinonderhoud,

- lectoren Bedank'/‘

- begeleiders van de kindernevendienst,

- begeleiders bij 1e Communie en Vormsel in de regio,

- schoonmaak van kerk en de gebouwen,

- koorleden, organisten en dirigenten die de liturgie opluisteren,

- onderhoudsteam voor alle voorkomende reparaties en
onderhoud van de gebouwen,

- vaste groep bij eucharistische aanbidding op donderdag,

- begeleiders ouderen Westerheem voor de eucharistieviering,

- de (ook de spontane!) medewerkers Tolhuis bij het
koffiedrinken na de zondagse eucharistieviering,

- priesters die invallen waar mogelijk en priesters van de regio,

- bestuurders en redactieleden,

- en natuurlijk alle parochianen en vaste bezoekers uit regio

Zaanstreek, IJmond, Kennemerland en

NoordHolland Noord; Alkmaar, Schagen, etc.

SAMEN ZIJN WE DE BIDDENDE KERK!
ZALIG PASEN!
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Einde vieringen op de zaterdagavond

Vrijdag 27 februari jl. heeft pastor Mathew een gesprek
gehad in Haarlem met Mgr. J. Hendriks. Over de inhoud
hebben wij maandagavond 2 maart gesproken in de
vergadering van het locatieteam.

Helaas komt er nu een einde aan de vieringen op
zaterdagavond in de Meerpaal.

De vieringen op de doordeweekse dagen, de vesper op
maandagavond en de rozenkrans bidden op
zaterdagochtend blijven gewoon doorgaan.

Wij danken pastor Mathew voor zijn inzet tot nu toe en
vertrouwen de andere vieringen aan hem toe.

Pastor Mathew ging al op de zondagen voor in de vieringen
in de Apostelkerk en op de donderdagavond. Ook op
zaterdagavond 4 april met de Paaswake zal hij voorgaan.
Verder is hij in de regio beschikbaar voor de Apostelkerk.
Het locatieteam van de Apostelkerk zal zich in hun
eerstvolgende vergadering in april hierover buigen.

Het is nu echt tijd dat wij gaan integreren in de regiokerken
en vindt u het fijn om pastor Mathew te blijven volgen, dan
is dat aan u.

Wij hebben besloten om de laatste viering op
zaterdagavond 28 maart te houden.

Na de viering zullen wij onder het genot van een kop
koffie/thee en iets lekkers napraten in de Meerpaal over de
ruim 100 jaar dat wij een fijne tijd gehad hebben in de
weekendvieringen met vele pastores.

Vele parochianen zijn hier gedoopt, hebben hun E.H.
Communie, H. Vormsel en/of Huwelijksinzegening
ontvangen of zijn uitgedragen vanuit hun eigen
parochiekerk Sint Jozef.

Wij danken u tot nu toe hartelijk voor het vertrouwen in
ons in de afgelopen jaren en hebben altijd geprobeerd zo
transparant mogelijk te zijn naar u toe.

Namens het locatieteam,
Leny Dekker



Nieuw tegelpad voor kerkhof Sint Joseph

Met de verkoop van de Sint Josephkerk in 2019
verviel de zorg van de parochievrijwilligers
voor het onderhoud van het gebouw. Het is
een hele opluchting dat deze
verantwoordelijkheid nu bij de nieuwe
eigenaar ligt. Want een monument
onderhouden is een hele klus. Maar het kerkhof
is nog steeds eigendom van de parochie.
Mogelijk wordt het in de toekomst (vanaf 2048)
voor 1 euro verkocht aan de eigenaar van de
kerk, maar zeker is dat niet. Tot die tijd zal het
kerkbestuur verantwoordelijk blijven voor het
noodzakelijke onderhoud aan het kerkhof.

Al heel lang stond op het verlanglijstje de wens
om het wandelpad van het kerkhof op te
knappen. In de loop van de jaren waren door
verzakking van het kerkhof en het gebruik van
rijdend materieel, zoals een kleine
graafmachine om graven te delven, de paden
steeds meer oneffen geworden en ontstond
ruimte tussen de tegels (zie foto). En bij
uitvaarten of gewoon bezoek aan het kerkhof is
dat niet praktisch.

Recentelijk is het pad netjes opnieuw gelegd en
is de opgang vanaf de volkstuintjes minder steil
gemaakt. De bestaande tegels zijn gebruikt,
omdat deze nog in goede staat waren.
Bovendien passen nieuwe tegels minder goed
bij de uitstraling van het kerkhof.

In de toekomst zullen we ook de scheefgezakte
monumenten weer netjes gaan zetten en
nieuwe nummerbordjes bij de graven plaatsen.
Zo blijft er voor het huidige locatieteam en alle
betrokken vrijwilligers nog voldoende werk
over! Onze tuinman noemt de begraafplaats en
pastorietuin het mooiste stukje groen van
Velsen-Noord. We proberen er alles aan te doen
om dat zo te houden.

Cees Backer
Locatieteam Sint Joseph Velsen-Noord
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Velsen-Noorderlicht

In één woord: Fantastisch! De lichtjeswandeling
op 6 maart door een gedeelte van
Velsen-Noord, waar jong en oud aan mee
konden doen. De wandeling startte bij
buurtcentrum De Stek en de lopers werden
toegesproken door burgemeester Frank Dales
en kregen uitleg van medewerkster Lieke van
Welzijn Velsen. Ook vele kinderen van de
school De Plataan liepen mee samen met hun
ouders, opa’s en oma'’s en vele andere
Velsen-Noorders, voorzien van een lichtstaaf of
gekleurde ringen om extra licht uit te stralen in
de grote groep. De kinderen uit de hoge
klassen hadden cupcakes gemaakt en de
verlichting op de grond rondom de school.

Via de Ladderbeekstraat en de Meerweidenlaan
liep de route naar het Wijkeroogpark. De
straten waren extra in het licht gezet door de
bewoners, geweldig. Ook een mooie Fee van
Studio O liep mee in de stoet en had vele fans.
Aangekomen bij het Wijkeroogpark waren er
bomen in diverse kleuren verlicht en liepen er
ook 2 verlichte paarden. Van daaruit langs de
Wijkermeerweg en de school de Plataan, die
ook mooi in het licht stond.

Als einddoel de Sint Jozefkerk, waar op het
voorplein van de kerk een huisje stond met
vele versnaperingen. Lekkere gliihwein,
chocolademelk, bitterballen en voor de
kinderen marshmallows die ze konden
roosteren aan pennen in de vuurtonnen.

De Sint Jozefkerk was binnenin prachtig verlicht
in vele mooie kleuren. De imperfecties in het
interieur waren daardoor niet te zien. Bij
binnenkomst in de kerk kregen de lopers een
wit papieren tasje, waar een ieder iets op kon
zetten om te gedenken of te herdenken.




Langs de route in de kerk stonden ook een
aantal mooie kunstwerken van kunstenaar
Henk van de Ambacht, hetgeen een extra
dimensie gaf. Bij het priesterkoor kreeg
iedereen een lichtje en konden de witte tasjes
met lichtjes op de treden van het priesterkoor
worden gezet.

In het zijpad stond een presentatie van het
interieur van de kerk, zoals deze eruit gaat zien
na renovatie.

In Memoriam

Op 5 maart jl. hebben wij afscheid genomen
van Arjen Dekker. Arjen woonde vroeger met
zijn ouders en broers en zus in Velsen-Noord op
De Zandstraat. Na zijn huwelijk verhuisde hij
naar Beverwijk samen met zijn vrouw Sonja en
samen kregen zij 2 dochters.

Arjen was een trouwe parochiaan en heeft ook
een aantal jaren zitting gehad in het
parochiebestuur. Bij het sluiten van onze Sint
Jozefkerk stapte hij over naar de Sint
Agathakerk.

Arjen had een uitgesproken mening, waar je
veel van kon leren, maar die ook wel discussies
opriep in de vergaderingen.

Helaas is hij veel te vroeg gestorven op
69-jarige leeftijd op 26 februari jl.

In de aula van Begraafplaats Duinrust is een

afscheidsdienst geweest en heeft hij daar een
laatste rustplaats gevonden op de
begraafplaats.

We wensen de firma Happier heel veel succes
met het realiseren van de bedrijfsunits binnen
in de kerk.

Bij het teruglopen via het zijpad stond aan het
einde in de nis een grote kaarsenstandaard met
brandende kaarsen naast het prachtige glas in
loodraam van Sint Jozef. Op deze manier werd
ook onze patroonheilige Sint Jozef in het licht
gezet, wiens feest wij vierden op 19 maart.
Buiten kon men ook een bezoek aan de
begraafplaats brengen, die door Huub mooi in
het licht was gezet.

Groot respect voor iedereen die heeft
meegewerkt om deze lichtjesavond te
realiseren.

Leny Dekker

In Memoriam

Op 17 februari jl. was het afscheid van Anneke
de Wit - de Winter, zij overleed op 10 februari jl.
op 76-jarige leeftijd.

Zij was bij vele mensen uit Velsen-Noord
bekend van de banketbakkerszaak De Wit aan
de Wijkerstraatweg. Maar zij was ook een
bekend gezicht op het sociaal-maatschappelijk
gebied.

Naast de zorg voor haar gezin was zij een goede
vrijwilligster bij handbalvereniging HCV '90, bij
onze Sint Jozefkerk, waar zij 0.a. hielp bij het
gereedmaken van de parochieblaadjes, en bij
buurtcentrum De Stek, vooral in de keuken
voor de warme maaltijd.

Zij was een vrouw die
niet op de voorgrond
trad, maar veel heeft
gegeven. Zij zal erg
gemist gaan worden.




* Opstaan!

Verhaal

Het is ochtend. Maria loopt

door een tuin. Daar is een graf.
In dat graf ligt Jezus. Jezus was
haar vriend. Hij reisde door het
land en had veel leerlingen. Hij

e

s T T
>@:=Tip voor thuis
Toen Maria en de andere
vrouwen naar het graf kwamen,
was het leeg. Met deze
broodjes kan je dat laten zien.
Hiervoor heb je marshmallows,
boter, suiker en kaneel nodig
en een blikje Danerolles.
Smeer de marshmallows in

ﬂ b Liedjes om thuis te

n;:?'__

i Elly en Rikkert
e V\);.ef je dat de
lente komt

s Wy

leerde ze hoe ze konden leven

met God. Maar boze mensen

namen

doodden hem. Als Maria bij het
graf komt schrikt ze. De steen
voor het graf is weg! En het graf

is leeg!

Maria huilt. Ze kijkt in het graf
en ziet twee engelen. "Waarom

hem gevangen en

huil je?” vragen ze."Jezus is
weg,”zegt ze. Ze draait zich

om. Daar staat een man. Maria

denkt dat het de tuinman is.
“Waarom huil je?" vraagt hij.
“Meneer, heeft u soms Jezus
weggehaald?” vraagt ze.

“Maria!

"zegt de man. Dan

herkent Maria hem. Het is
Jezus! Hij is opgestaan!

met boter en rol ze door de
suiker en kaneel. Vouw daarna
een driekhoekje croissantdeeg

eromheen. Let erop dat alle
kiertjes dicht zitten. Doe de

broodjes 10 minuten in de oven
op 200 graden. Snijd ze open

en... het grafis leeg!

luisteren

5

Paaspuzzel

pfajieH :Burssoida

Owm over na
te praten

Het verhaal van Pasen gaat
over opnieuw beginnen,
Ben jij wel eens opnieuw
begonnen? Wanneer was
dat? En hoe voelde jeje

toen? Veel mensen vinden

Pasen een nieuw begin voor
de wereld. Vind jij dat ook?

Tekst en illustraties: [rma Pijpers



