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SECRETARIAAT/PASTORESTEAM  

 
Parochiecentrum St. Eloy  secr. Tineke Vermeij-Krom 

Breestraat 101, 1941 EG, Beverwijk, 
0251-215094  
Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk  
Facebook: Eloy Parochie 
secretariaateloy@planet.nl 
  

Pastoresteam: Pastoor Ruben Torres,  
06-46082758,   
Pastoor H. Niesten 
06-30712180  
Kapelaan Jaider Chantre Sanchez, 
06-82927482 
Diaken Marcel de Haas  
06-30539841  

    Buitengewoon bedienaar Jeroen Vergouw,  
06-41604926 

Contact met de pastores  
Juist in deze onzekere tijd heeft u misschien behoefte aan een gesprek met een van 
de pastores, schroomt u niet naar een van hen te bellen, zij staan u graag te woord.  
 
Secretariaat:  Mw. C.W.M. Vermeij-Krom, 

(tevens redactieadres) 
    0251-215094/secretariaateloy@planet.nl 
 
Centraal nummer bij overlijden  
Beverwijk:   secretariaat Eloy, 0251-215094 
Wijk aan Zee:   dhr. P. Heine, 0251-375463  
 
Parochiebestuur St. Eloy  Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk: 

secretariaateloy@planet.nl 
 

Bankrek.    Eloy: NL96RABO 0388.074.957 
 
Bankrek. Kerkbijdrage   NL64 RABO 0107.303.213  

R.K. Parochie St. Eloy Beverwijk 
 Kvk-nr. 7503019 

 
 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
mailto:secretariaateloy@planet.nl
mailto:secretariaateloy@planet.nl
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UIT HET PASTORESTEAM 

 

Teken van de Heilige Geest 

Een van de jongens die zich voorbereidt op het sacrament van het vormsel 
vroeg me: waarom lacht u altijd? En dit bracht mij ertoe na te denken over 
een geschrift dat ik lang geleden heb gelezen en waarvan ik me de auteur 
ervan niet herinner, maar sommige ideeën die ik daar las, zijn in mijn 
geheugen gegrift gebleven en ik wilde ze met jullie delen. 
 
Als ik God om een geschenk zou moeten vragen, een enkel geschenk, een 
hemels geschenk, zou ik Hem, denk ik zonder aarzeling, vragen mij de 
allerhoogste kunst van het glimlachen te schenken. Dat is waar ik bij 
sommige mensen het meest jaloers op ben. Het is, zo lijkt mij, het toppunt 
van menselijke uitdrukkingen. Er zijn, ik weet het, leugenachtige, ironische, 
minachtende glimlachen enz. 
 
Maar Ik spreek  over de glimlachen die voortkomen uit een verlichte ziel, 
degenen die zijn als de bliksem in de nacht, zoals wat we voelen als we een 
ree zien rennen, zoals wat het stromen van water uit een fontein in de oren 
produceert in een eenzaam bos verschijnen degenen die we op 
wonderbaarlijke wijze zien op het gezicht van een kind van acht maanden en 
die sommige mensen heel weinig, hun hele leven lang weten te behouden. 
 
Het lijkt mij dat die glimlach een van de weinige dingen is die Adam en Eva uit 
het paradijs wisten te halen toen ze werden verdreven, en dat is de reden 
waarom als we een gezicht zien dat weet hoe te glimlachen, we de indruk 
hebben dat we naar het paradijs zijn teruggekeerd, voor een paar seconden.  
 
Rosales (Spaanse schrijver) zegt het prachtig als hij schrijft: "Het is waar dat je 
kunt verdwalen in een glimlach, zoals in een bos, en het is waar dat je 
misschien jaren en jaren kunt leven zonder terug te keren van een glimlach." 
 
Maar de grote vraag is, zo lijkt mij, hoe je een glimlach kunt krijgen. Is het een 
puur geschenk uit de hemel? Of is het gebouwd als een huis? Ik veronderstel 
een combinatie van de twee dingen.  
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Een mooi persoon, met een schoon en puur gezicht, heeft al een lange weg 
afgelegd om een oogverblindende glimlach te bereiken. Maar we kennen 
allemaal oude mensen met een buitengewone glimlach. 
 
Misschien wel de beste glimlach die ik ooit heb gekend, verscheen precies op 
de gezichten van oudere nonnen: Moeder Teresa van Calcutta en vele 
anderen die minder bekend waren, zoals zuster Loci die afgelopen jaar 
overleden is. Daarom zou ik zeggen dat een goede glimlach meer een kunst 
dan een erfenis is.  
 
Dat is iets dat geduldig en moeizaam moet worden opgebouwd. Met wat? 
Met innerlijk evenwicht, met vrede in de ziel, met een liefde zonder grenzen, 
met de Heilige Geest. Mensen die veel liefhebben, lachen gemakkelijk. 
 
Een verbitterd persoon zal nooit weten hoe hij moet glimlachen. Glimlachen 
is een kunst die voortdurend moet worden beoefend, het is ook een gave en 
vrucht van de Heilige Geest. Geen gezichten trekken voor de spiegel, want de 
vrucht van dat soort repetities is het masker en niet de glimlach. 
 
Ik heb het van een homiletiekleraar geleerd. Op een dag gaf hij ons de beste 
van zijn lessen: dat was toen hij uitlegde dat als we iets onaangenaams 
moesten zeggen in een preek, we daar niet mee moesten stoppen, maar dat 
we onszelf moesten dwingen om al het onaangename glimlachend te zeggen.  
 
Die dag heb ik iets geleerd dat voor mij oneindig nuttig is geweest: alles kan 
gezegd worden. Er bestaan geen verboden waarheden. Wat verboden zou 
moeten worden, is de waarheid vertellen met bitterheid, met een verlangen 
om te kwetsen. Zoals Don Quixote tegen Sancho zei: "Het gaat er niet om wat 
je zegt, mijn beste Sancho, maar om de manier waarop je het zegt." Veel 
ruzies en misverstanden hadden voorkomen kunnen worden als we hadden 
nagedacht over de manier waarop we zeiden wat we zeiden. 
 

Beste parochiaan  

“In elke glimlach schuilt iets dat de goedheid van God manifesteert, omdat het 

een zichtbaar teken is dat de Heilige Geest in onze ziel werkt.” 

Verbonden in Christus, kapelaan Jaider Chantre Sánchez 
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‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn’.  
 
Op dinsdag 9 april is iedereen van harte 
welkom om aanwezig te zijn in de 
Mariakerk te Heemskerk om 
gezamenlijk de synodale weg te 
vervolgen en mee te praten over de 
tweede fase.  
Deze tweede fase spitst zich toe op de 
centrale vraag: ‘Hoe kunnen we een 
meer synodale en missionaire Kerk zijn’.  
 

Er worden vier thema’s aangereikt om over in gesprek te gaan:  

1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;  
2. Vorming in een missionaire Kerk;  
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;  
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.  
 
Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om tijdens "het gesprek in de Geest 
van de synode” in te gaan op andere onderwerpen die relevant zijn.  
 
Voor wie:   Alle parochianen in het dekenaat Zaanstreek-IJmond, 
Locatie :  Mariakerk, Spoellaan 1 te Heemskerk  
Datum en tijdstip: 9 april 2024 aanvang: 19.30 uur  
Aanmelden:    via e-mail: dekenaatzaanijmond@gmail.com of 

via het secretariaat van Eloy: 
secretariaateloy@planet.nl, 0251-215094 

 

Indien gewenst kunt u meer aanvullend materiaal en informatie aantreffen 

via de onderstaande link: op de websites van Luisterend op Weg 

(www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland 

(https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden.  

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op dinsdag 9 april in Heemskerk.  

Deken dr. George Paimpillil  

mailto:dekenaatzaanijmond@gmail.com
mailto:secretariaateloy@planet.nl
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IN MEMORIAM 

 
MARTIN VAN NOORT 
 
1 november 1964 – 9 februari 2024 
 
Zoon van Flip Ϯ en Nel van Noort 
 

Martin was gelukkig getrouwd met Linda van Noort-Fatels 
en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Martin heeft 
jarenlang het jongerenkoor Jong en Vrij muzikaal 
ondersteund met zijn gitaar- en orgelspel. 
 
Martin stond altijd voor iedereen klaar en heeft dan ook 
regelmatig allerlei klussen gedaan voor onze parochie als 
het ging om het goed afstellen van geluid, lichten en het 
opknappen van het parochiële clubhuis aan de 
Romerkerkweg en de Galgenweg. De repetities op 
vrijdagavond werden daar afgesloten met Martin als 
diskjockey.  

 
Velen zullen Martin herinneren om zijn gevoel voor humor en zijn grappen en 
grollen tijdens de jaarlijkse Hemelvaartsweekenden in Duinrell. Ook daar 
zorgde Martin voor het licht en geluid. Hij maakte daar filmpjes die dan op de 
feestavonden met zijn bandje aan de ouders werden getoond. 
 
Soms gebeuren er dingen die je niet kunt begrijpen. God, waarom? Waarom 
hij? Zijn beweegredenen om Martin tot zich te roepen zijn voor ons niet altijd 
helder.  
 
De uitvaart vanuit de Agathakerk was warm en natuurlijk met muziek. 
Fijn dat er zoveel mensen bij zijn afscheid konden zijn. 
 
Wij wensen zijn vrouw Linda, kinderen, kleinkinderen en moeder Nel alle 
sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
 
Ineke 
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DOUWE BUWALDA  
 
Op 23 februari trok een indrukwekkende rouwstoet door Wijk aan Zee op 
weg naar de Odulphuskerk.  Trommelslager voorop, een platte kar getrokken 
door twee Friese paarden, de met bloemen gedekte kist gevolgd door een 
lange stoet dorpsgenoten.  
 
Eerbetoon aan Douwe Buwalda, die overleed 98 jaar oud. Geboren in het 
Friese Ureterp, zoon van de onderwijzer in een streng Gereformeerd dorp.  
Douwe studeerde meet- en regeltechniek en kreeg een baan bij Enka in 
Arnhem, waar hij zijn geliefde vrouw Maartje leerde kennen. Een baan bij 
Hoogovens en een huis aan de Dorpsduinen 21 bracht hen naar Wijk aan Zee.  
Douwe werd een actieve dorpsgenoot: dorpsraad, actie duinbehoud, bestuur 
Evangelie en Industrie, oecumenisch beraad, Bijbelkring. Samen met Maartje, 
die een theologische opleiding volgde, voelde hij zich thuis in de 
geloofsgemeenschap van Sint Odulphus.  
 
Gelovig leven was voor Douwe niet statisch, maar iets dat ontwikkeling 
doormaakt.  Zijn wijze inzichten over leven en geloven deelde hij graag met 
anderen. Op indrukwekkende wijze heeft hij zijn Maartje, die ernstig 
dementeerde, tot haar dood verzorgd.  
 
Nu, ruim 20 jaar na haar overlijden, heeft ook Douwe rust gevonden in wat 
hij noemde “ons tuintje achter de kerk” waar hij met Maartje werd verenigd. 
In de mooie viering werd afscheid nemen geduid als “blijdschap over de 
mens die iets in je achter laat.”    
 
Douwe, rust in vrede na een welbesteed leven.    
 
Jan de Wildt 
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UIT HET ELOY-LOCATIETEAM 

 
Beste medeparochianen, het jaar 2024 is alweer aardig op stoom gekomen. 

Als u ons parochieblad ontvangt zitten we reeds in maart en voor we het 

weten liggen we lekker in het zonnetje. 

Maar…een turbulente start is het wel geweest. We denken aan de verkoop 

van de Regina Caeli en alles wat daarbij kwam kijken. Alle kerkelijke spullen 

moesten een bestemming krijgen en veel is naar het Oostblok gegaan. Daar 

waren ze enorm blij met alle kazuifels, altaardwalen etc. 

 

Voor alle “aardse” goederen zoals glas- en vaatwerk, schilderijtjes bezems etc. 

werd een openbare verkoop gehouden die € 400,- heeft opgebracht. Al wat 

overbleef is helaas bij de H.V.C. terechtgekomen zodat het pand leeg en 

schoon kon worden opgeleverd. 

Dank aan alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingespannen. 

 

Bij de Odulphus is men nog steeds erg druk met de toekomst. Hoe gaat deze 

eruit zien? Herbestemming van een gebouw i.c. een kerk is een zaak van 

lange adem. Zeker om met alle instanties op één lijn te komen. Hopelijk gaat 

dit het jaar lukken! 

 

Het 100-jarig bestaan van de Agatha is op 4 februari met een plechtige 

Eucharistieviering van start gegaan. Een viering met 7 priesters en onze 

bisschop als hoofdcelebrant. Na de viering was er een lunch voor alle 

aanwezigen waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Een prachtige opening 

van dit 100-jarig bestaan. 

Op 28 februari werden we blij verrast met de toekenning van een Provinciale 

Subsidie (groot € 18.152,-) t.b.v. het herstel van de monumentale tuinmuur 

rond de Agathakerk. Een mooie opsteker in het kader van het jubileumjaar. 

Ook voor de rest van het jaar volgen er nog vele activiteiten voor jong en oud 

waaraan alle Beverwijkers kunnen deelnemen. Hopelijk worden zij bewust 

van de prachtige kerk in het hart van Beverwijk. 

 

Co Wittebrood, voorz.   
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22 April: Voorlichting plannen toekomst St. Odulphus 
In het vorige parochieblad stond vermeld dat de parochianen van de St. 
Odulphus op korte termijn zouden worden uitgenodigd voor een 
voorlichtingsbijeenkomst. Dat hadden we graag eerder gedaan, maar dat 
wordt nu maandagavond 22 april 2024 om 19.00 uur in de kerk.  
Bedoeling is dat het bestuur, de locatiecommissie en de architect uitleg 
zullen geven over de plannen die tot nu toe zijn ontwikkeld en tegen welke 
problemen we zijn aangelopen.  
 
We starten om 19:00 uur met een inleiding door Bert Jan Rozestraten 
(vicevoorzitter van de overkoepelende parochie “Heilige Familie”) en/of 
Peter Heine (voorzitter locatiecommissie St. Odulphus) over het waarom van 
het plannen (moeten) maken voor de nabije toekomst voor het kerkgebouw.  
 
Daarna zal architect Mathijs Klooster van MK Architecten uit Rotterdam een 
uiteenzetting geven over de diverse mogelijkheden die bedacht en 
uitgewerkt zijn en welke plannen kans van slagen hebben. Mathijs is, als 
architect, bij meerdere kerken betrokken geweest om deze voor diverse 
doeleinden om te bouwen.  
 
Op dit moment zijn het nog plannen, omdat de diverse overheden 
toestemming moeten geven voor de mogelijke veranderingen. Uiteindelijk zal 
de Bisschop van Haarlem ook zijn toestemming moeten geven.  
 
We sluiten af met een vraag- en antwoordsessie, uiteraard onder het genot 
van een kopje koffie of thee.  
 
Omdat nog veel afhankelijk is van toestemming van onder andere de 
gemeente Beverwijk, de Provinciale Erfgoedcommissie en de Bisschop 
kunnen we misschien niet alle vragen direct beantwoorden, maar we doen 
ons best.  
 
Namens de Locatiecommissie St. Odulphus, 
Jos Baltes  
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Ons parochieblad 
Iedere parochiaan van onze parochie heeft recht op een gratis parochieblad. 
U bent niet verplicht om voor het parochieblad te betalen, wel wordt jaarlijks 
een bijdrage gevraagd. Maar het blad kost de parochie evengoed veel geld en 
het bestuur moet steeds meer “op de kleintjes letten”.  
Ruim 200 parochianen hebben al eerder aangegeven dat ze het blad wel 
digitaal willen ontvangen. Daar zijn we erg blij mee!  
 
Maar we vrezen ook, dat er parochianen zijn zie geen interesse hebben in ons 
blad en dat deze rechtstreeks bij het oud papier belandt. Dat is zonde van het 
papier, maar ook jammer van het vele werk. Het wordt door vrijwilligers 
geproduceerd en bij iedereen door de bus gedaan door onze bezorgers.  
 
We willen u daarom bij deze dringend vragen om aan ons door te geven of u:  

• Het parochieblad in het vervolg digitaal wil ontvangen. 

• Het blad zoals gebruikelijk in de brievenbus wil blijven ontvangen. 

• Het parochieblad niet meer wenst te ontvangen 
 
Dit kunt u doen: 

• Per mail: secretariaateloy@planet.nl .   

• Telefonisch: 0251-215094, u kunt ook de voice-mail inspreken. 

• Een briefje door de brievenbus bij de Agathakerk. 

• U mag het ook doorgeven aan een bestuurslid voor of na een viering.  
 
Degenen die ons parochieblad niet lezen maar het direct bij het oud papier 
voegen zullen waarschijnlijk dit stukje niet lezen, maar we willen toch met 
klem aangeven: 
 
Als u NIET reageert ontvangt u in het vervolg geen parochieblad meer! 
 
Bewoners van de locaties van de ViVa Zorggroep blijven het blad gewoon in 
de brievenbus ontvangen. Met of zonder bericht! Heeft u niet gereageerd en 
ontvangt u het parochieblad niet meer kunt u dit altijd weer laten bezorgen. 
Een berichtje is voldoende. Wij hopen op uw begrip en medewerking! 
 
Peter Tervoort, secr.  
 

mailto:secretariaateloy@planet.nl%20.
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En nu is het definitief 

Ruim een jaar geleden, 5 februari 2023, was de 

laatste viering in de Regina Caeli. Dit was een goed 

bezochte en mooie viering. Daarna kwam het 

gebouw in de verkoop. In de tussentijd werd er 

nog regelmatig gebruik gemaakt van de ruimte, 

onder andere door de handwerkgroep, werd er 

wekelijks de rozenkrans gebeden en oefende een 

koor die de ruimte huurde. Het heeft even 

geduurd maar eindelijk was er een koper en nadat 

alle partijen akkoord waren was de overdracht van 

het gebouw op 19 februari 2024.  

 

Na de laatste viering zijn Hannie en ik bezig geweest om wat al weg kon weg 

te gooien, er is veel papier in de papierbak verdwenen. We hebben ook een 

inventarisatie gemaakt van de kerkelijke en niet kerkelijke artikelen die er in 

de verschillende ruimtes stonden. Vanuit het Catharijneconvent is er een 

update gemaakt van een eerdere inventarisatie in de oude Regina Caeli.  

 

Diverse kerken uit onze regio hadden belangstelling voor kerkelijke en niet 

kerkelijke artikelen. Ook zijn er kerkelijke stukken naar de Agatha gegaan, 

zoals de monstrans met houder en het mozaïektableau van Maria altijd 

durende bijstand. Het mozaïek krijgt een mooie plek in de Agatha.  

Omdat we nog niet alle kerkelijke spullen kwijt waren hebben we de 

overgebleven spullen op de vraag en aanbodsite van het Catharijneconvent 

laten zetten. Dit is een site voor geloofsgemeenschappen en niet voor 

particulieren. Op een paar items na hebben de artikelen die wij erop hebben 

laten zetten een goede bestemming gevonden. Zelf vond ik het bijzonder dat 

er een priester uit Polen reageerde en een groot aantal artikelen wilden 

hebben. Hij is deze spullen zelf uit Polen komen ophalen en hebben daar nu 

een mooie bestemming gevonden.  

De groepen die er nog gebruik van de ruimte maakten hebben allemaal een 

andere plek gevonden, zoals de handwerkgroep in het Tolhuis bij de 

Apostelkerk en bidden ze nu de rozenkrans in de Sancta Maria. In januari 

2024 zijn Hannie en ik verder gaan opruimen.  
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En op zaterdag 10 februari hebben we een verkoop gehouden van alle goede, 

niet kerkelijke spullen. Sommige mensen hebben deze dag gebruikt om voor 

het eerst een kijkje te komen nemen in het gebouw, maar vele anderen 

kwamen even kijken en hebben wat gekocht. Na afloop van de verkoop en de 

week erna hebben we gebruikt om de hele ruimte leeg op te kunnen leveren. 

Hierbij hebben we veel hulp gehad van Dick, Peter en Gerard. Hannie en ik 

willen iedereen bedanken voor alle hulp die we hebben gekregen.  

 

Het is gekocht door een echtpaar dat er een hondentrimsalon voor dwerg 

keeshondjes in gaat vestigen. Na de overdracht zijn zij met een grote 

verbouwing begonnen. Ik ben benieuwd hoe het er straks binnen uit gaat 

zien. Ik wens de nieuwe eigenaren veel succes met hun bedrijf.  

 

Saskia Bos  
 
RELIEKEN VAN DE HEILIGE BERNADETTE KOMEN NAAR NEDERLAND.  

De Heilige Bernadette Soubirous, bekend van de Franse 
bedevaartsplaats Lourdes, komt naar Nederland. 
Een bijzondere schrijn met haar reliek – een stuk van 
het gebeente – komt in april vanuit Lourdes naar 
Nederland en maakt een rondgang door het land van 
1 tot 29 april. De reliek wordt in alle zeven bisdommen 
van de RK kerk ontvangen en tentoongesteld voor 
publiek. In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle 
zeven bisdommen. 

Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt 
ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor 
belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma: 
 

• Bisdom Roermond: 1 t/m 4 april 

• Bisdom Haarlem-Amsterdam: 5 t/m 8 april 

• Bisdom Rotterdam: 9 t/m 12 april 

• Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april 

• Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april 

• Bisdom Breda: 21 t/m 24 april 

• Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april 
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PASTOR MATHEW MET EMERITAAT 
Na overleg tussen het bisdom, pastoor Ruben, 
pastor Mathew en het regiobestuur is pastor 
Mathew Njezhukumkattil met ingang van 1 
februari 2024 met emeritaat gegaan.  

Pastor Mathew heeft inmiddels van onze 
bisschop, Mgr. Hendriks, per die datum ontslag 
gekregen.  

Pastor Mathew, afkomstig uit India, kwam in 
1999 op verzoek van kardinaal Simonis naar 
Nederland. Sinds 2011 was hij pastor van onze 
regio met een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de Sint Joseph parochie in Velsen-Noord. 

Hij heeft de kerk in Nederland 23 jaar trouwe dienst bewezen.  

Wij willen pastor Mathew bedanken voor zijn inzet in onze regio en in het 
bijzonder de geloofsgemeenschap in Velsen-Noord en wensen hem alle 
goeds, geluk én God’s zegen voor zijn toekomst! 

Namens het regiobestuur, 
Bert Jan Rozestraten 

UITNODIGING 
Op zondag 12 mei ben ik precies 12,5 jaar geleden in de Vituskerk in 
Hilversum, door Mgr. J. Punt, gewijd tot diaken. Op zondag 26 mei wordt dit 
gevierd. Om 14.00 uur ’s middags met een plechtige Eucharistieviering in de 
Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest, Langebuurt 37 1911 AS.  
Voorgangers in deze viering zijn: Deken Pampillil, pastoor Ruben, kapelaan 

Jaider, pastoor Henk Niesten (onder voorbehoud) en pastoor Nico van der 

Peet.  Ik zal assisteren. Het koor Intermezzo uit Heemskerk o.l.v. Bert Stolwijk 

verzorgt de zang. Na de viering is er een gezellig samenzijn.   

U ben van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!  

Hartelijke groet mede namens pastoor Ruben en kapelaan Jaider,  
diaken Marcel de Haas 
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UIT HET REGIOBESTUUR 

 

Uit het bestuur 

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang 

om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de 

periode van voorbereiding bewust te beleven. Daarom bent u dan ook meer 

dan welkom tijdens de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 

Paaszaterdag, alsmede Eerste en Tweede Paasdag in onze regiokerken! 

Jubileumviering H. Agathakerk 

Op zondag 4 februari 2024 mocht tijdens een feestelijke Eucharistieviering 

het jubileumjaar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de 

Beverwijkse H. Agathakerk worden gestart. Onder leiding van Mgr. Hendriks, 

bisschop van Haarlem-Amsterdam, bijgestaan door concelebranten vanuit de 

regio en daarbuiten, werd uitgebreid stilgestaan bij het thema van deze 

viering “Omzien naar elkaar”. Juist in deze tijd, waar zoveel waarden en 

normen in onze samenleving verloren gaan, is het meer dan ooit belangrijk 

om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Wij feliciteren onze zusterparochie 

St. Eloy van harte met dit bijzondere jubileum. Dat de viering van dit jubileum 

mag bijdragen aan nieuw elan voor zowel de parochianen van St. Eloy als 

onze gehele regio! 

Verkoop kerklocatie Regina Caeli afgerond 

Op maandag 19 februari 2024 is de notariële akte van levering van de 

kerklocatie Regina Caeli (Hilbersplein 78, Beverwijk) gepasseerd. Na de laatste 

viering op zondag 5 februari 2023 is het locatieteam van St. Eloy begonnen 

met de voorbereiding van de verkoop en het leegruimen van het gebouw. Een 

aantal kerkelijke attributen van de Regina Caeli werd aan zusterparochies 

overgedragen. Onlangs ontvingen we de machtiging van het bisdom Haarlem-

Amsterdam en de omgevingsvergunning van de Gemeente Beverwijk, 

waarmee aan alle opschortende voorwaarden van de koopovereenkomst 

werd voldaan. Op zaterdag 10 februari 2024 werd door Saskia Bos en Hannie 

van de Reep nog een succesvolle verkoop georganiseerd. De koper van het 

gebouw is een echtpaar dat op deze locatie een honden trimsalon wenst te 

vestigen.  
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Jubileum diaken Marcel de Haas 

Op zondag 26 mei 2024, de dag van de Heilige Drie-eenheid, viert diaken 

Marcel de Haas het heugelijke feit dat hij 12,5 jaar geleden tot diaken is 

gewijd. Marcel is een in onze regio zeer gewaardeerde pastorale kracht en 

een echte Maria-vereerder. Op die zondag zal in de Onze Lieve Vrouwe 

Geboorte kerk in Uitgeest ter ere van dit jubileum om 14.00 uur een 

feestelijke viering plaatsvinden. Na afloop bent u in de gelegenheid om 

diaken Marcel te feliciteren in het naast de kerk gelegen ontmoetingsgebouw 

De Klop. Wij wensen diaken Marcel een mooi jubileumfeest toe  en wensen 

hem alle zegen en geluk toe bij het vervolg van zijn roeping! 

Bijeenkomst regiobestuur en locatieteams 

Op zaterdag 20 april komen het pastorale team, regiobestuur en de 

locatieteams in de Abdij van Egmond bijeen om met elkaar over de toekomst 

van de regio te spreken. Wat gaat goed, wat zou beter of anders kunnen en 

waar staan we als regio over vijf jaar? Blijven we een samenwerkingsverband 

of moeten we, gedwongen door de omstandigheden (afnemend 

vrijwilligersbestand, krimp in het aantal kerkgangers, afgeslankt pastoraal 

team en toenemende exploitatietekorten) fuseren tot één regionale 

parochie?  

Welke stappen moeten we nu zetten om tot een verdere intensivering van 

onze samenwerking te komen? Wat zijn de consequenties van een fusie en 

welke organisatorische aanpassingen moeten dan worden doorgevoerd? 

In onze verander(en)de samenleving moeten we zorgvuldig omgaan met de 

beschikbare capaciteiten van pastores, vrijwilligers en financiële middelen.  

Uiteraard dienen we ook onze vrijwilligers en parochianen op een passend 

moment in deze discussies te betrekken. Laten we bidden dat op weg naar 

Pinksteren de Heilige Geest ons alvast mag inspireren om deze ingrijpende 

processen in goede banen te leiden! 

Bert Jan Rozestraten  
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DEEL 2 VAN HET VERHAAL VAN DE  AGATHA   
door pastor Ron Hopman 
 
Inleiding 
Dit artikel is het vervolg op het eerste artikel dat in het parochieblad van 
begin januari is verschenen. Dat artikel ging over de heilige Agatha. In dat 
artikel vermeldde ik: de Agathakerk in Beverwijk is een van de zeven kerken 
in Nederland die naam van de heilige Agatha hebben gekregen. In Lisse staat 
er een rooms-katholieke kerk met de naam van de heilige Agatha. Sinds jaar 
en dag heeft de rooms-katholieke kerk van Beverwijk als naamdrager 
eveneens de heilige Agatha. 
 

Hoe is de naam Agatha in Beverwijk terecht gekomen? 
Rond Agatha, die na haar dood de heilige Agatha werd, zijn tal van legendes 
en verhalen ontstaan. Zo ook is er een verhaal, een legende over een jonge 
vrouw genaamd Gertrude of Altrude uit Velsen. Zij zou in 855 (maar er 
worden ook jaartallen genoemd als 876 en 882) de heilige Agatha hebben 
aangeroepen om te ontsnappen aan ene Rorik die zij onderweg ter hoogte 
van het huidige Beverwijk tegen kwam. Er heeft een Noormannenleider in 
Kennemerland geleefd die Rorik heette. Na het aanroepen van die jonkvrouw 
uit Velsen zou hij verjaagd zijn toen er plotseling een beving van de aarde 
ontstond. Er is ook de versie dat Agatha zelf ter plekke aan Rorik verscheen 
en dat de kracht van haar omringend licht en van haar stem Rorik deed 
verstarren tot de dood. 
 
Dit voorval zou er toe geleid hebben, dat aan de nederzetting van wat we nu 
Beverwijk noemen de naam van de heilige Agatha verbonden is geraakt. En 
dat daardoor deze nederzetting St. Agathakerke  of ook wel St. Aagtendorpe 
is gaan heten. Er zou onder de religieuze supervisie van kerkelijk Velzen rond 
1000 in de nederzetting een kapel zijn neergezet. Er is ook de theorie dat dit 
gebied met een nederzetting eerst Beverhem heette en dat   -nadat 
relikwieën van Agatha deze kant opkwamen-  de naam Agathakirche 
ontstond.  Dat zou dan plaats hebben gevonden in de laatste kwart van de 
10e eeuw.  
 
De naam ‘Beverwijk’ 
Er zijn diverse theorieën over de naam Beverwijk. Het oudste document 
waarin de naam Beverwijk wordt genoemd dateert van 19 juni 1276. 
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Stadsrechten kreeg Beverwijk in 1298. Overigens staat dat getal ook niet 
helemaal vast. Er is veel gefilosofeerd over het ontstaan van de naam 
Beverwijk. In volgorde van aannemelijkheid: 1) de naam is ontleend aan een 
heer met veel grond, geld en macht, de heer Bever; 2) het gaat om een 
samentrekking van ‘Be(d)evaartswijk’; 3) de naam is ontleend aan het dier 
Bever. Dit dier kwam echter in deze regio niet voor. De middelbare school 
aan de Büllerlaan heeft overigens de naam “castor” gekregen. En “castor is 
het Latijnse woord voor het dier bever. 
 
Het verhaal gaat dat er rond de 10e eeuw een strijd zou zijn geweest tussen 
op de kerk betrokken bewoners, van het kerkdorp dus en leenmannen die 
niet veel met de kerk op hadden en voor de naam Beverwijk als 
handelsnederzetting opteerden. Deze leenmannen zouden op den duur het 
pleit dus hebben gewonnen. 
 
Hoe verder met de naam Agatha 
De naam Agatha echter bleef in Beverwijk wel behouden. Hij bleef gekoppeld 
aan de kerk en in het aan de kerk verbonden religieuze leven binnen de 
groeiende nederzetting die van dorp tot stad werd. Het gebied voor het dorp 
en later de tot stad geworden plaats was strategisch goed gelegen op een 
strandwal te midden van wat vroeger drassig terrein was. “Holland op zijn 
smalst” (!) was de toegangsweg daartoe. 
Beverwijk had het aldus in potentie in zich om te groeien en belangrijk te zijn 
voor de omgeving. Dus als een plaats die op een doorgangsroute langs de 
kust lag. Ook voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven dus een 
interessante plaats. 
 

De kerkelijke ontwikkeling 
De eerdergenoemde (houten) kapel heeft bestaan tussen het jaar 1000 en 
1200. Het zou toen in de brand gestoken zijn door ene Lodewijk van Loon om 
hem moverende redenen (in 1204). Vervolgens is er werk gemaakt van de 
bouw van een stenen kerk. De start daarvan vond in de 13e eeuw plaats. Het 
werd de Agathakerk, nu de Grote Kerk genoemd. 
De toren die deel uit maakt van die kerk is van de 14e eeuw. Die toren is 
gebruikt gaan worden om branden in de wijde omgeving vroegtijdig te 
signaleren. Hij viel gaandeweg de tijd onder het beheer van de gemeente 
Beverwijk. De gemeente Beverwijk is formeel ook eigenaar van deze toren.  
In de 16e eeuw kwam de Reformatie op gang. 
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Het ging om een protestbeweging binnen de rooms-katholieke wereld tegen 
verloedering en verwording van de kerkelijke organisatie en kerkelijke 
overheid. Bekende namen van leiders in die protestbeweging waren de 
monnik Luther, Zwingli, Melanchton, Calvijn, Knox etc. 
 
De Agathakerk te Beverwijk werd een Protestantse Kerk. In 1579 werd de 
eerste predikant aangesteld voor die kerk en de nieuwe gemeenschap. De 
rooms-katholieken moesten uitwijken naar zogeheten schuilkerken. Eén van 
die schuilkerken heeft aan de Arendsweg gestaan. Die schuilkerk diende als 
ontmoetingsruimte en ruimte om kerkdiensten te houden voor een 
gemeenschap van 1200 rooms- katholieken. In de ruimte zelf konden zo'n 
400 mensen tegelijk een plek vinden. 
 
In 1798 kwam er door de Franse revolutie formeel een einde aan het bestaan 
van schuilkerke. De rooms-katholieken mochten weer zichtbaar een kerk 
neerzetten. Zo ontstond als derde kerk in de geschiedenis van Beverwijk een 
rooms-katholieke kerk met de naam heilige Agatha, aan de Peperstraat. In 
1841 kon deze nieuwe rooms-katholieke kerk worden ingewijd. Het ging hier 
om een zogeheten waterstaatskerk. Het was een kerk met Dorische Zuilen en 
ontworpen door architect Schermer. Een waterstaatskerk is de benaming 
voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 onder toezicht (en 
soms ook naar ontwerp) van ingenieurs van Rijkswaterstaat werden 
gebouwd, veelal met financiële steun van de landelijke overheid.  
 
Deze kerk heeft zo'n 80 jaar gefunctioneerd. Er was op den duur veel 
achterstallig onderhoud. De kerk was bovendien te klein voor het groeiend 
aantal rooms-katholieken en het had de vorm van een pijpenla. Er moest dus 
naar een nieuw kerkgebouw worden uitgekeken. Aanpassing van de kerk aan 
de Peperstraat was geen optie. 
 
In de tuin van de woning van Jacobus van Waterschoot van der Gracht aan de 
Breestraat, is in 1924 de vierde Agathakerk neergezet. Het herenhuis werd 
pastorie. De eerste mis in de kerk vond plaats op 4 april 1924, de inwijding 
was op 19 mei 1924. Haar eeuwfeest vieren we dus nu. 
 
Pastor Ron Hopman. (wie geïnteresseerd is in welke bronnen ik geraadpleegd 
heb kan contact met mij zoeken: ronhopman@outlook.com) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/1824
https://nl.wikipedia.org/wiki/1875
mailto:ronhopman@outlook.com
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LITURGISCH ROOSTER 
 H. AGATHA BREESTRAAT ST. ODULPHUS WIJK AAN ZEE 

Zondag 24 maart 11.00 uur 
Palmpasenviering mmv het Jeugdkoor 

Pastoor R. Torres 
 

Zaterdag 23 maart 19.00 uur 
Passion met Jeugd- en Themakoor 

Diaken M. de Haas 

DE GOEDE WEEK  

Witte Donderdag 28 maart19.00 uur 
Kapelaan Jaider  

Agathakoor 
 

Witte Donderdag 28 maart 19.00 uur 
Diaken M. de Haas 

Odulphuskoor 

Goede Vrijdag 29 maart 15.00 uur  
Kruisweg 

Agathakoor 
 

Goede Vrijdag 29 maart 15.00 uur 
Kruisweg 

Goede Vrijdag 29 maart 19.00 uur 
Pastor N. Smit 

Staccato 
 

Goede Vrijdag 29 maart 19.00 uur 
Mw. L. Stolp en dhr. J. de Wildt  

Themakoor 

Paaswake zaterdag 30 maart 19.00 uur 
Pastoor R Torres en diaken M.de Haas 

Agathakoor 

Paaswake 21.00 uur 
Pastor N. Smit 

Themakoor 

Eerste Paasdag 31 maart 11.00 uur 
Kapelaan Jaider en diaken M. de Haas 

Agathakoor 

Eerste Paasdag 31 maart 09.15 uur 
Diaken M. de Haas 

Odulphuskoor 

Zondag 7 april 11.00 uur 
Kapelaan Jaider 

Organist en cantor 

Zaterdag 6 april 19.00 uur 
Pastor R. Hopman 

Zondag 14 april 11.00 uur 
Pastoor R. Torres 

Koor Laus Deo 

Zondag 14 april 09.15 uur 
Diaken M. de Haas 

Zondag 21 april 11.00 uur  
Pastor R. Hopman 

Staccato 

Zaterdag 20 april 19.00 uur 
Pastoor R. Torres 
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Zondag 28 april 11.00 uur 
Pastoor R. Torres 

Agathakoor 

Zondag 28 april 10.00 uur 
Gemeenschapsviering 

 
 

Zaterdag 4 mei DODENHERDENKING 
18.45 uur Oec. Viering in de Dorpskerk 
Pastor N. Smit en dominee A. v. Nierop 

Themakoor 

Zondag 5 mei 11.00 uur 
Organist en cantor 
Diaken M. de Haas 

 

 
ZING MEE IN HET GOSPELKOOR TER ERE VAN 100 JAAR AGATHA! 
29 juni a.s. gaan we met enthousiaste groep zangers en zangeressen een 
feestelijke workshop houden! Iedereen die van zingen houdt, wordt 
uitgenodigd om mee te doen aan deze feestelijke activiteit. De dag staat 
onder de enthousiaste en deskundige leiding van Chesron Ledes, bekend van 
diverse projecten in onze kerk en regio. De kosten zijn € 25,-- incl. lunch. 
Aanvang: 10.00 uur en de dag wordt besloten met een Gospelconcert om 
16.00 uur. Na aanmelding ontvang je thuis de oefenmaterialen (ingezongen 
partijen en bladmuziek). Tijdens het ochtendprogramma studeren we met 
elkaar de liederen in onder leiding van Chesron. In de middag is er een korte 
workshop over de muziekstijl Gospel en worden er technieken aangeleerd die 
direct tijdens het optreden kunnen worden toegepast. Tussendoor is er 
ruimte voor ontmoeting, een gezellige lunch en fijn samenzijn. Wij hopen op 
mooi weer, want we hebben natuurlijk ook een prachtige pastorietuin!!  
Meer info: www.cgrledes.nl, info@cgrledes.nl of bij het Eloysecretariaat. 
 
KERKBALANS 

Wie weet is het u ontgaan, vandaar deze reminder! 
Alleen met uw steun en inzet kunnen we als parochie 
zorg blijven bieden! Doet u mee? Als u wilt kunt u uw 
bijdrage overmaken op NL51 RABO 0350 8004 13 met 
de QR-code hiernaast en via de GIVT App.  
Ook kunt u gewoon via uw bank de bijdrage overmaken 
naar NL64 RABO 0107 3032 13, t.a.v. Parochie St. Eloy, 
alvast dank! 

 

http://www.cgrledes.nl/
mailto:info@cgrledes.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
TERUGKOPPELING ADVENTSAKTIE 

Weet u het nog? 
In Naga City, de geboorteplaats van pastoor 

Ruben Torres, zijn 5 zusters van de 

congregatie van Moeder Theresa actief om 

ongeveer 40 dakloze, beperkte, arme, maar 

vooral bejaarde personen te helpen om 

dagelijks te overleven. De accommodatie 

waar deze opvang nu wordt geregeld, staat 

bijna op instorten. 

Pastoor Ruben heeft het allemaal van heel 

dichtbij gezien en heeft erover verteld. Elk 

weekend in de Advent is er gecollecteerd 

voor dit bijzondere doel in de Filipijnen.  

Hieronder het bericht is ontvangen door pastoor Ruben, en is een 

dankbetuiging voor de gift die gegeven is.  

30 januari 2024 
 
Wij, de Missionarissen van Liefde in Naga, zijn zo dankbaar voor de 
genereuze steun van u en uw parochies aan ons in het werk dat we doen 
voor de allerarmsten en voor uw voortdurende vertrouwen in onze 
gebeden. 
Momenteel telt ons tehuis voor zieke en stervende behoeftigen (Gift of 
Love) 13 vrouwelijke patiënten en 18 mannelijke patiënten. 
We zijn al begonnen met repareren in onze gebouwen. Heel hartelijk dank 
voor uw vrijgevigheid en opofferingen. Wij bidden voor u. 
 
Uw liefhebbende zuster in Jezus, 
zuster M. Monica Grace, MC en de Naga Community 
 
In het volgende parochieblad zullen we berichten over de opbrengsten van 
de Vastenacties die tijdens de Veertigdagentijd werden gehouden.  
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ZATERDAG 8 JUNI OUDEREN EN ZIEKENDAG  
Noteert u het alvast? Op zaterdag 8 juni houden we weer 
onze jaarlijkse ouderen en ziekendag. In het volgende 
parochieblad komt de uitnodiging, maar de eerste 
aanmelding is al binnen. Gelukkig is er voor iedereen: gast 
en vrijwilliger altijd plaats, dus geen paniek!   

 
BERICHT VAN DE HANDWERKGROEP. 
Sinds ons laatste bericht in het parochieblad van januari zijn er alweer de 
nodige veranderingen te melden. Op 10 februari hebben we afscheid 
genomen van onze vaste handwerk locatie Regina Caeli. We hadden nog een 
tafel met allerhande koopjes uitgestald en hebben leuke reacties gehad. 
Afscheid nemen van je vertrouwde plek waar we al die jaren hebben gezeten 
is nooit leuk. Gelukkig hebben we een nieuwe stek gevonden. Sinds eind 
januari zijn we verhuisd naar het Tolhuis, een bijgebouw van de Apostelkerk 
aan de van Riemsdijklaan. Een hele fijne ruimte en plaats voor uitbreiding van 
ons groepje.  
Lieve dames vindt u het leuk om met ons mee te doen en te handwerken 
voor de kinderen in Ethiopië iedere vrijdagmiddag om half twee bent u 
welkom, de koffie staat klaar. Op zondag 11 februari hebben we weer een 
verkoop gehad in het Tolhuis van de Apostelkerk en 17 februari kon u ons 
vinden in buurthuis Wijk aan Duin. En op 8 en 9 maart waren we te gast bij de 
vastenmaaltijd van de parochie De Goede Herder in Castricum. 
Zo bent u weer op de hoogte van onze activiteiten. 
  
Namens ons clubje, Mieke van Leur-Koning. 
 
FEESTELIJKE START ZOMERCONCERTEN VAN HET CARILLON 

De concerten in de kerktuin van de H. Agatha krijgen in 
2024 een feestelijk tintje vanwege het 100-jarig bestaan 
van de kerk. Het eerste concert wordt opgeluisterd met 
de komst van een reizend carillon. Er zal een samenspel 
zijn met de beiaard in de toren, maar het reizend 
carillon zal ook solo spelen! Een unieke beleving! Hou 
alvast 10 juni vanaf 20.00 uur vrij om dit speciale 
concert in de kerktuin te beluisteren!  

De andere concerten zijn 24 juni, 8 en 22 juli. 



 

 

24 

ONZE JEUGD EN JONGEREN 

 
PALMPASEN IN DE AGATHAKERK 
Zondag 24 maart is het Palmzondag. Op deze dag is er 
een familieviering waarbij we een aantal kinderen 
bereid hebben gevonden om wat mooie liedjes te 
zingen. Er zijn Palmpaaskruisen versierd door kinderen 
en na afloop van deze viering, gaan we met de kinderen 
naar Lommerlust. Daar zullen we ontvangen worden op 
een afdeling en kunnen de kruisen aan de bewoners 
uitgereikt worden.  

Dit in stijl van het thema 'Omzien naar elkaar' waar we in verband met het 
100-jarig bestaan van de kerk, extra aandacht aan geven. 
 
We hopen natuurlijk dat er veel kinderen zullen zijn die met ons een mooi 
kruis gaan versieren. Mocht u dit stukje op tijd lezen: het versieren gebeurt 
op zaterdag 23 maart om 15:00 uur in de Agathakerk. Stuur vooraf nog wel 
een mailtje naar het secretariaat: secretariaateloy@planet.nl. 
 
KONINGSDAG  
En dan lijkt het nog ver weg, maar de tijd gaat snel: 
Koningsdag 27 april zal er op de Breestraat een vrijmarkt 
zijn. Wij willen de deuren van de kerk ook openzetten.  
We willen u vragen of u nog leuke spullen heeft die we 
mogen verkopen om zo extra inkomsten te krijgen voor 
onze kerk en de festiviteiten rondom het 100-jarig 
bestaan.  
 
U kunt de spullen inleveren op 

• Woensdag 24 april tussen 10:30 en 12:00 uur en op  

• Vrijdagmiddag 26 april tussen 14:00 en 16:00 uur.  
 
U heeft dus nog wel even tijd om uw kasten, zolder en schuur op te ruimen. 
Houd onze berichten via de diverse kanalen in de gaten zodat u het laatste 
nieuws over deze activiteiten weet! 
 
Wendy van de Lageweg-Blom 
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DE KICA-CLUB 
Na de Goede Week komen de kinderen van 
de KiCa-club op donderdag 11 april weer bij 
elkaar.  
We zullen het verhaal van koning David 
behandelen, die als kind gezalfd werd met 
chrisma door de profeet Samuel, om koning 
te worden van heel het Joodse Volk.  
David was de jongste zoon van Jesse en 
zorgde voor de schapen van zijn vader, 
terwijl zijn stoere broers vochten tegen de 
Filistijnen, die het land Israël wilden 
bezetten. 

 
Op een dag gaat hij de uitdaging aan van de Filistijnse reus Goliath: wie het 
gevecht tegen hem wint, mag het land houden waarvoor ze vechten. 
Iedereen is bang voor Goliath, maar de jonge David is vastberaden: God zal 
hem helpen, weet hij. En David verslaat Goliath met een steen en zijn slinger, 
die hij al zo vaak gebruikt heeft tegen de leeuwen en andere wilde dieren, als 
hij op de schapen van zijn vader paste. De boodschap voor de kinderen? Met 
God aan jouw zij kun je alle uitdagingen aan! Trouwens, niet alleen voor de 
kinderen, ook voor ons is het een geweldige boodschap! 
 
In mei zullen wij nog een verhaal uit het oude testament leren: de profeet 
Jona. Wie kent hem niet? Jona vluchtte voor God. Hij wilde Zijn boodschap 
niet doorgeven aan de mensen van Nineve en belande in de buik van een 
walvis. Daar kreeg Jona spijt en bad vurig tot God om vergeving te vragen. Na 
drie dagen spuwde de walvis Jona op het strand en Jona ging toch naar de 
stad Nineve om de boodschap van God aan de mensen door te geven.  
 
De mensen en de koning luisterden naar Jona en bekeerden zich weer tot 
God. Zo kwam alles weer goed met de mensen uit Nineve en God deed wat 
Hij beloofd had: voor Zijn mensen zorgen. Ook met dit verhaal leren de 
kinderen dat God ons zal helpen om alle moeilijkheden te overwinnen. 
 
Pepita, Annette en Pilar 
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KICA 4-6 JAAR 
In april en mei zullen wij de laatste twee verhalen van dit 
schooljaar leren: het huis op de rots en de kostbare 
parel. Bij het eerste verhaal, wil Jezus ons uitleggen dat 
wie op Hem vertrouwt, is als de man die een huis 
bouwde op een stevige rots.  

Toen de storm kwam, bleef het huis staan, vanwege de stevige ondergrond. 
Jezus is die rots waarop wij kunnen bouwen, wetend dat Hij het beste 
fundament is voor het bouwen van ons leven.  
 
Jezus vertelde het verhaal van de kostbare parel om uit te leggen dat het 
Koninkrijk van God ook hier op aarde kan beginnen, maar dat gebeurt niet 
zomaar. Wij moeten er wel moeite voor doen, zoals de koopman die alles 
verkocht om die kostbare parel te kunnen bezitten. Het had hem veel moeite 
en geld gekost, maar het was de moeite waard!  
 
Pilar Casanova  
                                                                     
VOORBEREIDING OP DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Dit jaar was er in verband met de voorjaarsvakantie maar 1 kindermiddag in 
februari. Deze was op zaterdag 10 februari. We hebben toen samen Carnaval 
gevierd. We begonnen met de polonaise, deden gekke dansjes en speelden 
twee spelletjes. Daarna werd er uitgelegd waarom wij Carnaval vieren en 
werd er verteld over de Veertigdagentijd. We keken en luisterden we naar 
het verhaal over Jezus die na zijn doop veertig dagen in de woestijn was. 
Over dat verhaal maakten de kinderen ook een knutselwerkje. 
 
Op 2 maart ging de kindermiddag over het verhaal van de verloren zoon. We 
hoorden dat de zoon om vergeving van zijn fouten vroeg. Met dit verhaal 
wilde Jezus ons vertellen dat wij altijd welkom zijn van God, ook al doen we 
weleens verkeerde dingen. Hij zal ons altijd vergeven als we spijt hebben van 
onze fouten. Dit kan door het sacrament van de verzoening. 
In een toneelstukje zagen we Jip die allemaal verkeerde dingen deed. Hij 
pakte stiekem snoep en hij loog tegen zijn moeder. Hij voelde zich daarna erg 
ongelukkig. Toen sprak hij met de pastoor en hij biechtte zijn fouten op. Hij 
wees op een bord de dingen aan die hij fout had gedaan.  
Daarna mochten de kinderen dit ook doen, natuurlijk werd toen het bord wel 
omgedraaid, want dat was geheim!   
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Op 16 maart gaan de communicantjes zélf toneelspelen. De kinderen krijgen 
een tas met verkleedkleren en de naam van de personage(s) die ze gaan 
spelen. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem totdat Jezus opgepakt werd 
na het Laatste Avondmaal wordt voorgelezen. De kinderen beelden uit wat er 
gezegd wordt en soms moeten ze ook een stukje tekst nazeggen. Die middag 
mogen de kinderen ook een (nog niet geconsacreerde) hostie proeven. 
 
Voor de viering van Palmzondag gaan de communicantjes een Palmpasen 
kruis versieren. Aan het kruis komen allemaal dingen te hangen, die te maken 
hebben met de verhalen van de Goede Week, bijv. een slinger met 12 ringen 
(er waren 12 apostelen), een sponsje (Jezus kreeg zure wijn op een spons). En 
natuurlijk mag de haan bovenop niet ontbreken. Het mooi versierde kruis 
houden ze niet zelf, maar wordt aan een oudere of zieke gegeven!  
 
Ik wens iedereen, mede namens de communiegroep, een hele Goede Week 
toe en alvast Zalig Pasen. 
 
Ageeth Backer 
 
ZOMAAR EEN DAK…Herkent u hier iets in?? Zingt dit lied in uw hoofd?? 
 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
 Is onze honderdjarige Agatha, zomaar een dak, 
 of is het een heel speciaal, koepelvormig dak, ook voor U? 
 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
 Zien wij met onze ogen de ander staan, die binnengelopen is, 
 geeft het ons vertrouwen dat wij gezien worden, door de ander.. 
 
Huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnengaan, 
om recht voor God te staan. 
 Binnenlopen in onze Agathakerk is de ander ontmoeten, 
 is God ontmoeten in de ander… 

binnenkomen in het huis van God. 
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De dienst van het Woord…. 
Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.. 
 Vallende sterren geven licht in het duister,  

de verhalen van het verleden worden hier gehoord, 
geven troost..(soms!) 
 

Namen voor Hem, dromen signalen, diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, onthouden spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

Het contact met de ander, de verhalen van de ander, soms bij de 
koffie, geven ons een beetje vertrouwen in onze  
mede-gelovigen, durven wij hier mens te zijn?? 
 

De dienst van de Tafel…. 
Tafel van EEN, Brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. 
 Het vormen van gemeenschap, rond de tafel van de Ene, God! 
 
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. 
 Broeders en zusters van elkaar, rond de Tafel, 
 Doe dit tot Mijn gedachtenis, vroeg Jezus zijn leerlingen, aan ons! 
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

Het H. Brood delen, je leven delen met elkaar, Jezus achterna leven, 
 dat is onze opdracht. ! Kunnen wij dat waarmaken?? 
 

Alleen als we samen de schouders er onder zetten, gaat dit ons lukken! Met 
hulp van Hem die is onze God en Vader.. Daartoe komen wij samen rond de 
Tafel, in onze Agathakerk of elders.. 
 
Bij een studiedag hebben we hier lang over gesproken, over dit lied van  
Huub Oosterhuis en ik vond het de moeite waard deze bespiegelingen  
met U te delen.. 
 
Fijne Paasdagen,  
Marinet Huisman.  
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LEKENPRAAT: Niet alleen om te lezen 
      Maar ook om te reageren 
 
EEN HUISKAMER VOOR GOD? 
De afgelopen maanden werden de vieringen in de Sint Odulphus regelmatig 
gehouden in de pastorie. Het was buiten koud en het verwarmen van de kerk 
voor een klein aantal gelovigen is kostbaar.  
 
Er werd gevierd in de huiskamer waar ooit de pastoor zijn maaltijden genoot. 
Met z’n allen rond de grote tafel en ons dappere Odulphuskoor met organist 
Piet de Reuver tussen de schuifdeuren van de kamers en suite.  Dat is 
behelpen zou je denken, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Geheel in de 
geest van het Tweede Vaticaans Concilie kan er in die beperkte ruimte een 
bewuste betrokkenheid van het kerkvolk worden gerealiseerd.  
 
In de aangename intimiteit van de huiskamer wordt de gemeenschap van 
gelovigen echt gevoeld. Er wordt actief gebeden en gezongen. Is dit een vorm 
van kerkelijk vieren met toekomst?  In ieder geval is het een vorm die wortelt 
in de historie van ons christendom: de eerste christenen kwamen in 
huiskamers bijeen.   
 
Terecht wordt er veel tijd en energie gestoken in het behoud van de 
historisch belangrijke kerkgebouwen in onze omgeving. Maar hoe we het ook 
wenden of keren: ze zijn groot – vaak te groot? -  in verhouding tot het 
gemiddeld kerkbezoek in onze dagen.  Het proces van sanering en 
kerksluiting is in gang gezet en onomkeerbaar.  
 
Onvermijdelijk raken groepjes gelovigen alleen al om praktische redenen 
(ouderdom, beperkte mobiliteit) verdoold in dit proces. Het zou daarom goed 
zijn als initiatieven voor kerkelijke bijeenkomsten op “huiskamerniveau” een 
kans krijgen en gestimuleerd worden. Kleine, vooral zelfwerkzame en 
spirituele groepen als fundament voor het regionaal pastoraat. “Huiskamers” 
waar niet alleen gelovigen maar ook God zich thuis zal voelen.      
 
Jan de Wildt     reageren?  kolitrain@ziggo.nl 
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PASEN MET HET AGATHAKOOR 
Het Agathakoor verzorgt de paasgezangen tijdens de Paaswake zaterdag 30 
maart (19:00 uur) en Eerste Paasdag zondag 31 maart (11:00 uur).  
De feestelijke paasmuziek op Paaszaterdag en Paaszondag onderstreept 
muzikaal het karakter van de liturgie van de vieringen tijdens deze dagen. De 
afwisselende paasmuziek op deze dagen jubelt en juicht, en weerspiegelt de 
blijdschap, hoop en triomf van de verrijzenis, van het Alleluja en Gloria. Het 
koor zingt liederen die speciaal voor het Paasfeest zijn geschreven en nodigt 
u van harte uit volop mee te zingen. U vindt de muziek in liturgieboekjes en 
de liedbijlage. 
 
De Paaswake maakt een eind aan de duisternis en de stilte van Goede Vrijdag: 

het licht wordt weer ontstoken en de klokken gaan weer luiden. De Paaswake 

is het feest van licht, water en de vreugde om Jezus' verrijzenis. 

Nadat de Paaskaars ontstoken is en alle kaarsen in de kerk branden, zingt de 

diaken bij de pas gewijde paaskaars de paasjubelzang die het Paasfeest 

aankondigt: het ‘Exsultet’, een gezang afgewisseld door acclamaties 

gebaseerd op het gregoriaans.  

Het tweede gedeelte van de Paaswake bestaat uit een aantal lezingen 

afgewisseld door feestelijke psalmen en de lofzang ‘Eer aan God in den hoge’ 

uit de mis van de heilige Geest van Frans Bullens. Voor het Evangelie zingen 

we het Alleluja van Pasen en na het Evangelie klinkt het Alleluja van Mozart.  

Na de verkondiging begint het derde deel: de viering van het Doopsel. Bij de 

zegening met het water zingt het koor ‘Ik heb water zien stromen’  

Dit lied is van de hand van de voormalige muzikaal directeur van de 

Haarlemse kathedrale koorschool, Jan Valkestijn, een letterlijke bewerking van 

het gregoriaanse ‘Vidi aquam’.  

Het vierde deel is de Viering van de Eucharistie. Het koor zingt de vaste 

gezangen uit de Mis ‘Messe du peuple de Dieu’ (Mis van het Volk Gods) een 

in Frankrijk zeer bekende mis in Nederlandse vertaling, componist Charles-

Éric Hauguel (1985). Het meest bekende Paaslied ‘U zij de glorie opgestane 

Heer’ komt oorspronkelijk ook uit Frankrijk (à toi la gloire, 1885) en is 

geschreven op basis van een bekende melodie van George Frederic Handel.  
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Op Eerste Paasdag begint de viering met zingen van het openingslied ‘De 

Heer is waarlijk opgestaan - alleluja’ gevolgd door een besprenkeling met het 

in de Paaswake gewijde nieuwe doopwater waarbij het koor het Nederlandse 

Vidi Aquam zal zingen. De vaste gezangen komen alle uit de mis “Messe du 

peuple de Dieu” van C.E. Hauguel. Bij de lezingen klinkt Psalm 118 ‘Dit is de 

dag die de Heer heeft gemaakt’ en het Alleluja van Pasen. Bij de communie 

zingt het koor het meerstemmige lied ‘Christus ons Paaslam is geslacht’ 

gebaseerd op de aloude gregoriaanse lofzang  ‘Victimae Paschali Laudes’. De 

tekst en de melodie van het prachtige Paaslied ‘Kondig het aan: de Heer is 

verrezen’ zijn van de hand van de Vlaamse priester-componist Paul Schollaert.  

Jos Herfs en Ria Schelvis 

ROND PASEN IN WIJK AAN ZEE 
De Paastijd is al gestart met de Aswoensdagviering op 14 februari. De Sobere 
Maaltijd vooraf is door ruim 32 deelnemers genuttigd, gevolgd door een 
viering. Maar de Paastijd loopt dit jaar door tot en met Tweede Pinksterdag 
op 20 mei.  
 
Palmzondag wordt in Wijk aan Zee gevierd met de “Passion” op 
zaterdagavond 23 maart. Het Jeugd- en Jongerenkoor o.l.v. Chantal van der 
Meer voert het uit, met medewerking van het Themakoor o.l.v. Marja 
Westerbeek, op de piano begeleid door Anja van der Ploeg. Verteller is 
Diaken Marcel de Haas. Aanvang 19:00 uur.  
Op zondag 24 maart is er geen viering.  
Donderdag 28 maart om 19.00 uur gaan voor Marcel de Haas en de 
lekenvoorgangers in de Witte Donderdagviering.  
 
Op Goede Vrijdag, vrijdagmiddag 29 maart om 15:00 uur, wordt de Kruisweg 
gelopen langs de staties in de kerk. Dit onder leiding van Truus van 
IJselmuijden en Dory Zuid. 
 
De Goede Vrijdagviering start om 19:00 uur en wordt geleid door Leny Stolp 
en Jan de Wildt. Medewerking wordt verleend door het Themakoor. De 
meeste liederen zullen à capella worden uitgevoerd, in overeenstemming 
met het karakter van de viering.  
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De Paaswake op zaterdagavond 30 maart start om 21:00 uur. In de viering 
gaat voor Pastor Nico Smit, het Themakoor zingt (zeker aan het eind uit volle 
borst het Halleluja van G.F. Händel) met achter het orgelklavier Joost 
Doodeman.  
 
Op Paaszondag 31 maart is er om 9:15 uur een woord- en communieviering 
met als voorganger Diaken Marcel de Haas. Gezongen wordt er door het 
Odulfkoor o.l.v. Dory Zuid met achter het orgel Piet de Reuver.  
Op zaterdag 20 april is er om 19.00 uur weer een Themaviering met het 
Themakoor. Pastoor Ruben Torres gaat dan voor. Het thema voor deze 
viering is ‘De goede herder’. Marja Westerbeek dirigeert en Anja van de 
Ploeg bespeelt de toetsen. 
 
Op zaterdag 4 mei is om 18.45 uur de Dodenherdenking in de Dorpskerk (dus 
niet in de Odulphuskerk). Pastor Nico Smit en dominee Arrie van Nierop gaan 
voor bij deze herdenking en het Themakoor zingt. Na de viering volgt de 
Kranslegging bij het Herdenkingsmonument tegenover Hotel Sonnevanck. Na 
de kranslegging is er koffie en thee in de pastorie van de St. Odulphus.  
iteraard is er op Hemelvaart weer een Tentviering op de Dorpsweide en met 
Pinksteren een Oecumenische Viering, dit jaar in de Dorpskerk op het 
Julianaplein. Maar daarover meer in het volgende parochieblad.   
 
MET STACCATO OP WEG NAAR PASEN 
Vrijdag 29 maart zullen wij de Goede Vrijdagviering om 19.00 uur met pastor 
Nico Smit gaan verzorgen. We zullen dan het lijdensverhaal vertellen 
aangevuld met een paar mooie teksten. Tijdens deze avond zullen we weer 
een aantal prachtige liederen zingen uit de musical Jesus Christ Superstar.  
We heten U van harte welkom en u mag natuurlijk bloemen meenemen om 
bij het kruis neer te leggen.  
 
In april gaan we dan een viering maken met pastor Ron Hopman. Op 21 april 
om 11 uur bent u dan ook van harte welkom. Ondertussen gaan we natuurlijk 
ook aan de slag voor de musicalavond die we gaan houden op vrijdagavond 
27 september waarbij er oud-leden gaan meedoen. 
Conclusie: genoeg mooie muziek om in te studeren en mooie vieringen. 

We wensen u hele fijne paasdagen! 
Staccato, Ineke 
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14 APRIL VIERING IN DE H. AGATHA MET KOOR LAUS DEO 
In het kader van het 100-jarig bestaan van de H. Agatha worden ook 
gastkoren en gast-voorgangers uitgenodigd. 14 April komt het koor Laus Deo 
uit Uitgeest de viering muzikaal opluisteren.  
Laus Deo zingt volgens traditie Latijnse en gregoriaanse gezangen. Maar 
daarnaast ook Duitse, Engelse en Russische motetten.  
Ineke Mulder is de dirigente en met Ton Schoen aan het orgel vormen zij een 
muzikaal koppel dat op inspirerende wijze leidinggeeft aan het gemengd koor 
(33 leden) én aan het mannenkoor (16 leden), het koor zingt drie keer per 
maand tijdens de zondagvieringen in de O.L.V. Geboorte in Uitgeest.  
 
14 April zal het koor o.a. zingen het Ave Verum van Haller en het Hallelujah 
van Händel.  
 
23 APRIL GESPREKGROEP OVER ONZE KERK 
Een paar jaar geleden heb ik met een aantal parochianen van St. Eloy op 
enkele avonden gesproken over allerlei onderwerpen die met onze kerk te 
maken hebben. Zo hebben wij het gehad over de liturgie, over de liturgische 
kleuren, over de sacramenten, over Maria, over Mariafeesten, over 
hoogfeesten, over heiligen, over de hierachie…. enzovoort, enzovoort, 
ongedwongen en laagdrempelig. Wij begonnen de avonden om 18.00 uur 
met een kop soep en broodjes. Daarna gingen wij samen in gesprek. 
 
Rond 20.30 uur sloten wij de avond af. Wij willen graag deze avonden weer 
organiseren! Maar dan voor het gehele samenwerkingsverband de heilige 
Familie, onze regio, IJmond-Noord. Britney Grapendaal, zij is pas gedoopt en 
gevormd, wil samen met mij dit oppakken. Wij denken aan 5 á 6 
bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 23 
april aanstaande in de pastorie van de Pancratiuskerk in Castricum. Wij 
starten om 18.00 uur met soep en broodjes. Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. U kunt zich aanmelden bij Britney via mail; 
britney_britney@icloud.com.  
 
Mocht u meer willen weten over deze avonden mag u mij aanspreken of 
bellen: 06 30539841. 
 
Van harte welkom!  Britney Grapendaal en diaken Marcel de Haas 

mailto:britney_britney@icloud.com
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UITNODIGING SYCAMORE. WAT IS DAT? 
Jezus komt op een gegeven moment aan in 
de stad Jericho. Een man met de naam 
Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij 
in een Sycamore-boom 
(moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter 
te kunnen zien. 
Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een 
gesprek dat het leven van Zacheüs definitief 
verandert.  
Zie Lucas 19, 1-10. 
 
Sycamore is dus ook een laagdrempelige 
cursus voor mensen die nieuwsgierig zijn 
naar Jezus en het christelijk geloof en 
waarom dit relevant is voor het leven van 
vandaag de dag.  

 
Het geeft mensen de kans anderen te ontmoeten, van gedachten te wisselen, 
overtuigingen af te tasten en na te denken over vragen die er echt toe doen. 
De cursus vindt plaats op zaterdagmiddag in de Agathakerk. Het begint om 
15.00 uur met een kopje koffie of thee. Daarna is er een korte film dat 
aanleiding geeft om er met elkaar over na te praten.  
 
De bijeenkomst duurt anderhalf uur en vindt plaats op:  

•  4 mei:  Een God die spreekt". 

• 11 mei: Wie is Jezus? 

• 18 mei: De Heilige Geest en de Kerk 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er de mogelijkheid tot een 
vrijwillige bijdrage. Graag aanmelden bij parochiesecretariaat: 0251-215094 
secretariaateloy@planet.nl 
 
Deze serie van 3 bijeenkomsten staat ook in het kader van voorbereiding op 
Pinksteren. Van harte aanbevolen! 
 
Kapelaan Jaider 
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ZATERDAG 4 MEI 2024: DODENHERDENKING IN WIJK AAN ZEE 
Jaarthema: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar. 
Met dit thema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
aandacht voor de lustrumviering van 80 jaar vrijheid die in 
september aanstaande start. 
Daarin zal aandacht zijn voor de littekens die de Tweede 
Wereldoorlog achter liet en die nog steeds zichtbaar zijn in 
families die dierbaren hebben verloren in de werkkampen, 
bij oorlogsgeweld en tijdens de Holocaust,  In Nederland, 
Nederlands Indië/Indonesië. Maar die oorlog werkt ook 
breder door in bijvoorbeeld de manier waarop wij naar de 
wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, waar 
mensenrechten worden nageleefd en geen onderdrukking 
is, kan een samenleving goed functioneren.  

Daarom vieren we op 5 mei dat we in een democratie leven. Een land waar 
iedereen mag meedenken en meebeslissen. Dat vraagt om ieders 
verantwoordelijkheid.                                                                                  
 
Programma van de herdenking: 

• 18.45 uur oecumenische herdenkingsdienst in de Dorpskerk aan het 
Julianaplein, voorgangers pastor N. Smit en dominee A. van Nierop, 
het Themakoor verzorgt de zang. Twee leerlingen van basisschool De 
Vrijheit dragen een gedicht voor. 

• 19.30 uur aanvang stille tocht met kranslegging bij het graf van de 
onbekende oorlogsvlieger; door de De Zwaanstraat naar het 
oorlogsmonument aan de Strandopgang Zuid. 

• 19.40 uur toespraak afgevaardigde gemeentebestuur Beverwijk, 
gedicht door een leerling van basisschool De Vrijheit en kranslegging 
diverse organisaties en dorpsbewoners afgewisseld met muziek door 
muziekgroep het Dorp. 

• 20.00 uur twee minuten stilte afgesloten met het Wilhelmus 
 
Na de plechtigheid is er gelegenheid om in de Odulphuspastorie nog wat na 
te praten bij een kopje koffie of thee.    
 
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee 
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BEDEVAART NAAR BANNEUX (24 – 28 MEI EN 23-27 AUGUSTUS) 
Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer 
twee bedevaarten naar Banneux. In 1933 verscheen Maria aan een jong 
meisje, Mariette Beco.  
 
Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is 
toegankelijk voor roelstoelgebruikers.In Banneux verblijven we in de 
Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.  
 
In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag 
vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een 
lichtprocessie zijn en wordt de kruisweggebeden. Op zondag is de 
internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse 
bisschoppen.  Op dinsdag is de terugreis naar Nederland. De kosten voor de 
bedevaart zijn: € 325. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op 
banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 
 
Met vriendelijke groet, pastoor N. Kerssens 
 
MISINTENTIES 
 
H. Agatha 
 
Zondag 24 maart 

Anneke Meijne – Mooij; Overleden ouders van Leur en  Koning en 
overleden familieleden. 
  

Zondag 31 maart Pasen 
Anneke Meijne – Mooij;  overleden ouders van Leur  en  Koning en 
overleden familieleden; Herman Schram; overleden ouders Schram – van 
’t Hoff; overleden ouders Oorthuijsen – Claus; overleden ouders 
Johannes Scchelvis, Catharina Schelvis – Limmen en overleden 
familieleden; Riet Sterk – Kochx; Geertruida Maria Sterk – Snel; Richard 
va den Bos; Kees Buur; Cornelis Uitendaal, Johanna Uitendaal – van Kleef 
en overleden kinderen; Jan Cornelisse; Wim Knaap, zoon Sjaak en 
overleden familieleden; Johannes Verduin en Geertruda Verduin – 
Schoorl; Ger van der Meulen. 
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Zondag 7 april 
 Anneke Meijne – Mooij; Jan Cornelisse. 

 
Zondag 14 april 

Anneke Meijne – Mooij; Riet Sterk – Kochx; Wim Schoorl en zoon Hans. 
Peter Vermeij en zijn vader Piet, ter gelegenheid van een 65e huwelijksdag 
 

Zondag 21 april 
Anneke Meijne – Mooij; Johannes Verduin en  Geertruda Verduin – 
Schoorl; Jan Leeuw en Nel Leeuw – Commandeur; Richard van den Bos; 
Wil Dijkman, overleden ouders en zus Carla; overleden ouders Sprangers 
– Hijnen. Peter en Piet Vermeij, overleden ouders Vermeij en Krom en 
uit dankbaarheid.  
 

Zondag 28 april 
Anneke Meijne – Mooij;. overleden ouders van Leur  en  Koning en 
overleden familieleden; overleden ouders  Johannes Schelvis, Catharina 
Schelvis- Limmen en overleden familieleden. 
 

Zondag 5 mei 
 Jan Cornelisse; Anneke Meijne – Mooij. 
 
St. Odulphus 
 
Zaterdag 30 maart      

Alie Schelvis-Snijders 
 

 Zondag 31 maart   
Monique Hamers, Ton Sminia, Frits van de Reep, Cees Hilbers, 
Elza de Ruijter-Hilbers, Ruud van der Linden 
 

Zaterdag 6 april  
Alie Schelvis-Snijders, Sjaak Mol en overleden familie Mol-
Hölscher 

 
 Zaterdag 20 april  

Alie Schelvis-Snijders, Sjaak Mol en overleden familie Mol-
Hölscher 
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REGIOBESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND DE HEILIGE FAMILIE 

 

 
 

Regiosecretariaat:  
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum, info@regioheemskerk.nl 
 
Parochies behorende bij het samenwerkingsverband: 

• H. Laurentius- H. Maria, Heemskerk 

• OLV Geboorte, Uitgeest 

• De Goede Herder, Castricum 

• St. Eloy, Beverwijk-Wijk aan Zee 

• H. Jozef, Velsen-Noord 

• HH. Twaalf Apostelen, Beverwijk 
 
Regiobestuursleden: 

Pastoor Ruben Torres, voorzitter 
Dhr. Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter,  
(H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 
Dhr. Wim van der Meer, secretaris, (de Goede Herder Castricum) 
Dhr. Wim Brugman, (OLV Geboorte Uitgeest) 
Mw. Rita Dufrenne, (H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 
Mw. Mariëtte Mantel, (de Goede Herder, Castricum) 
Mw. Saskia Bos, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  
Dhr. Peter Tervoort, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  
Mw. Leny Dekker, (H. Jozef Velsen-Noord) 
Mw. Marja Al, (HH. Twaalf Apostelen, Beverwijk)  
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ADRESSEN VAN DE PAROCHIE ST. ELOY 

Secretariaat van de parochie:  
Bezoekadres: Breestraat 101, 1941 EG Beverwijk  
Postadres Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 
tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 
www.eloyparochie.nl, Facebook: Eloyparochie 

Locatieteam R.K. Parochie St. Eloy 
Pastoor Ruben Torres, voorzitter 
Dhr. Co Wittebrood, (H. Agatha), tevens vicevoorzitter 
Dhr. Peter Tervoort, secretaris en afgevaardigde regiobestuur 
Dhr. Dick Meijne, penningmeester 
Mw. Saskia Bos, afgevaardigde regiobestuur.  
Dhr. Cor Hienkens 
Dhr. Jos Baltes, (St. Odulphus)  
Contactadres: secretariaateloy@planet.nl/0251-215094 

H. Agatha 
 Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 

tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 
Misintenties: mw. H. Uitendaal,  
Email: tel. 0251-226307, hj.uitendaal@yahoo.com 
H. Eucharistieviering: elke zondag 11.00 uur 
Poolse Viering: elke zondag 16.00 uur 
Rozenkransbidden: elke woensdag 12.00 uur 
H. Eucharistieviering: elke woensdag 12.30 uur  
Kerk geopend: wo. 12.00 – 15.00 uur, za. 13.00 – 15.00 uur 
Voorzitter locatiecommissie: dhr. C. Wittebrood, tel. 0251-823755 

H. Odulphus 
 Odulfstraat 4, 1949 BE Wijk aan Zee 

tel.: 06-30774063, email: sintodulphus@quicknet.nl 
Voorzitter locatiecommissie: dhr. P. Heine, tel. 0251-375463 

Vieringen in de verzorgingshuizen: 
Huis ter Wijck: 2e en de 4e dinsdagavond om 19.30 uur. 
Lommerlust: 1e zondag van de maand om 09.45 uur 

 

Wilt u het parochieblad blijven ontvangen? 
 Geef het s.v.p. door!! 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
http://www.eloyparochie.nl/
mailto:sintodulphus@quicknet.nl

