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KERKBALANS 

In het vorige parochieblad heeft u een oproep 
kunnen vinden voor de Aktie Kerkbalans.  

In de brief heeft u er alles over kunnen lezen.  

Fijn als u al een bijdrage heeft overgemaakt! 

Dank! 
Heeft u dat nog niet?  

Het kan het hele jaar door! 

 
Het bankrekeningnr. van de Aktie Kerkbalans:  

NL 64 RABO 0107.303.213 of NL 96 RABO 0388.074.957,  

beide t.n.v. de R.K. Parochie St. Eloy. 
 

Ook kunt u doneren via de GIVT app en onderstaande QR Code van de 

parochie.  

U kunt zelf het bedrag aanpassen.   
Hartelijk dank!! 

 

 
 

 

 
 

 



 3 

SECRETARIAAT/PASTORESTEAM/MELDING VAN UITVAARTEN  

Parochiecentrum St. Eloy  secr. Tineke Vermeij-Krom 

Breestraat 101, 1941 EG, Beverwijk, 

 0251-215094  

Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk  
Facebook: Eloy Parochie 

secretariaateloy@planet.nl 

  
Pastoresteam: Pastoor Ruben Torres,  

06-46082758,   

Pastoor Mathew Njezhukum Kattil  

06-22704895 

Pastoor H. Niesten 

06-30712180  

Kapelaan Jaider Chantre Sanchez, 
06-82927482 

Diaken Marcel de Haas  

06-30539841  
    Buitengewoon bedienaar Jeroen Vergouw,  

06-41604926 

Contact met de pastores  

Juist in deze onzekere tijd heeft u misschien behoefte aan een gesprek met een 

van de pastores, schroomt u niet naar een van hen te bellen, zij staan u graag 

te woord.  

 

Secretariaat: Mw. C.W.M. Vermeij-Krom, 

(tevens redactieadres) 

    0251-215094 /secretariaateloy@planet.nl 
 

Centraal nummer bij overlijden  

Beverwijk:   secretariaat Eloy, 0251-215094 

Wijk aan Zee:   dhr. P. Heine , 0251-375463  
 

Parochiebestuur St. Eloy Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk: 

secretariaateloy@planet.nl 
 

Bankrek.    Eloy: NL96RABO 0388.074.957 

Bankrek. kerkbijdrage  NL64RABO 0107.303.213  
R.K. Parochie St. Eloy Beverwijk 

 Kvk-nr. 7503019 
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WOORD VAN DE PASTOOR 

 

De Veertigdagen tijd is het seizoen van ongeveer 40 dagen ter 

voorbereiding op het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.  

Het begon op Aswoensdag 22 februari en eindigt donderdag, de 

Chrismamis van de Goede Week, op 6 april.  

Het seizoen van de vastentijd begint met het opleggen van as op ons 

voorhoofd op Aswoensdag. De as wordt aangebracht op ons voorhoofd 

in de vorm van het kruis. Het is bedoeld om ons te herinneren aan onze 

identiteit en onze relatie met God.  

Het betekent allereerst dat we aan God toebehoren. Wij zijn Zijn 

kinderen.  

 

De kerk biedt ons drie manieren om deze vastentijd te beleven: 

(1) Het geven van aalmoezen, (2) Gebed, en (3) Vasten.  

Het geven van aalmoezen nodigt ons uit om de vele zegeningen die we 

hebben ontvangen te delen met hen die minder geluk hebben dan wij. Ik 

mag u wat dit betreft nog eens wijzen op het project van onze Kapelaan 

Jaider in La Granja San Jose ( Colombia).  

Als kerkgemeenschap gaan we nu over op onze beleving van de Heilige 

Week vanaf 2 tot 8 april 2023. Het is een gezegende tijd om ons echt en 

volledig in het Paasmysterie te verdiepen.  

 

We beginnen onze viering van de Heilige Week op Palmzondag (toen 

Jezus zijn laatste intocht in Jeruzalem maakte) en eindigen met 

Paaszondag.  
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Witte Donderdag tot Paaszondag wordt beschouwd als het meest 

plechtige deel van het liturgische jaar. Deze driedaagse periode wordt 

het Paas Triduüm genoemd, ook bekend als het Heilig Triduüm.  

Kort gezegd, het Heilig Triduüm is een grote gebeurtenis die de laatste 

drie dagen van Jezus’ leven op aarde vertelt, de gebeurtenissen van zijn 

lijden, zijn dood en zijn wederopstanding, toen het Lam Gods zijn leven 

gaf als verzoening voor onze zonden.  

 

De Paastijd zelf begint op Paaszondag 9 april en eindigt op 

Pinksterzondag 28 mei 2023.  

Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij leeft voor eeuwig in glorie. 

En als we ons geloof op Hem stellen, kunnen we nu vervuld worden 

van zijn leven, en de volheid van zijn leven voor eeuwig en altijd.  

Juist door de dood en opstanding van Christus houden we hoop. We 

hebben zijn genade. We hebben het geschenk van nieuw en eeuwig 

leven. En alles wat God vraagt is dat we in geloof antwoorden.  

Op deze Paaszondag biedt God ons de gave van het nieuwe 

opstandingsleven, als we ons geloof op Christus bouwen.  

 

Ik bid dat de opstanding en het nieuwe leven van Jezus zal plaatsvinden 

in de harten van al onze parochianen en in de hele kerk, zodat onze 

katholieke kerk echt kan worden vernieuwd en deze Pasen verder tot 

leven kan komen.  

Moge de verrezen Jezus levendiger worden in u, jullie gezinnen en onze 

parochie.  

 

Elk jaar aan het einde van de periode van Pasen vieren we het 

Hoogfeest van Pinksteren.  

Als katholieken weten we dat dit een herdenking is van de uitstorting 

van de Heilige Geest op de discipelen.  

Vanuit historisch oogpunt is Pinksteren de dag waarop de kerk werd 

gesticht. Zodoende is Pinksteren de verjaardag van de kerk.  

De zending van de Heilige Geest is niets minder dan een concrete 

manifestatie van de Goddelijke Voorzienigheid.  
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Het is voor ons de verzekering dat, zelfs nu Jezus’ lichamelijkheid niet 

meer aanwezig en zichtbaar is, Zijn Geest de leerlingen zal blijven 

begeleiden in het vervullen van de opdracht van Jezus.  

Laten we de Heilige Geest vragen om zijn gaven in ons te versterken, 

om echt Pinksteren in ons leven te brengen, in onze gezinnen, in onze 

parochie, in de hele wereld.  

Laten wij bidden om de kracht van de Heilige Geest om in ons nieuw 

leven te geven, om ons geloof te ondersteunen, duurzaam te maken en 

om zin te geven aan onze hoop.  

 

Moge Maria, Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van Jezus, en ook 

onze Moeder, ons helpen om er op uit te gaan om vreugdevolle 

getuigen te zijn van Jezus en zijn liefde. “Kom, Heilige Geest, vul de 

harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde”.  

 

Pastoor R. M. Torres 

 

UIT HET ELOY LOCATIETEAM 

 

De laatste viering in de Regina Caeli: We geven het licht door 

 

De datum was al een tijdje bekend en toen was het 

zo ver: de laatste viering in de ontmoetingsruimte 

van de Regina Caeli op zondag 5 februari 2023. 

Samen met pastor Ron Hopman, pastoor Bob van 

Oploo, pianist Jan Mooij, Hannie van de Reep 

hadden we de viering voorbereid. Wat wordt het 

thema, welke lezingen, welke liederen, wie vragen 

we om een woordje te doen en vooral: hoe geven de 

onttrekking aan de eredienst en de sluiting vorm. 

Wij vroegen ons ook af hoeveel mensen er die zondag zouden komen.  

 

De laatste jaren schommelde dit tussen de 15 en 25 mensen in de 

viering op de zondag of zaterdagavond. We richtten ons op 75 mensen.  
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Zondagochtend 5 februari stond alles klaar voor de viering, 75 stoelen 

en extra stoelen voor het koor. Al gauw meldden de eerste kerkgangers 

zich en toen de viering begon waren er zo’n 70 mensen aanwezig. Een 

kleine tegenvaller was dat een stop doorgeslagen was, hierdoor was er 

minder licht en waren de microfoons uitgevallen. Met een bureaulamp 

en verlengsnoer hadden de voorgangers licht op het altaar en de 

sprekers werd gevraagd om duidelijk te spreken. Dat is dan weer het 

voordeel van een kleine ruimte, ook zonder microfoon was het te 

volgen.  

 

Aan het begin van de viering was er ruimte voor wat geschiedenis. 

Over de oude, grote, Regina, over de bouw van de huidige Regina Caeli 

en over het Dameskoor van de Jozefkerk die na de sluiting van die kerk 

hun thuis hadden gevonden in de Regina. Zij houden na 62 jaar op te 

bestaan. Gelukkig gaan de dames in andere koren verder zingen.  

 

Na de communie waren er een drietal ervaringsverhalen. Hannie van de 

Reep vertelde over hoe zij heel haar leven al bij de Regina betrokken is, 

eerst als kerkganger en later ook als vrijwilliger en wat dit voor haar 

betekende. Broeder Hans Peter Bartels is begonnen als misdienaar en 

vertelde dat hij geloofsvolwassen is geworden in de Regina. Later was 

hij onder andere lector en de laatste akoliet in de Regina. Als laatste 

vertelde Cor Castricum hoe hij bij de liturgie, avondwakes en uitvaarten 

betrokken werd en de trainingen die hij ervoor gevolgd heeft. Dit alles 

had hij niet kunnen doen zonder de steun van zijn vrouw Alie.  

 

Daarna was het moment daar voor wat wij in de voorbereidingsgroep 

het ‘Symbolisch moment’ noemden. Co Wittebrood, voorzitter 

locatieteam St. Eloy, las het decreet van de bisschop Mgr. Hendriks 

over het onttrekken aan de eredienst voor. Zo’n brief maakt het 

definitief.  

 

Voor alle aanwezigen hadden we een kleine attentie die symbolisch aan 

twee trouwe kerkgangers werd overhandigd, aan mevrouw van der Zon 

die al heel lang parochiaan van de Regina was en de heer de Wildt, die 

eerst parochiaan van de Jozef en na de sluiting deel is gaan uitmaken 

van de gemeenschap van de Regina.  
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Nu werd duidelijk waar dat waxinelichtje voor diende die iedereen bij 

binnenkomst had gekregen. Het licht werd op die manier aan alle 

aanwezigen doorgegeven. 

 

Aan het begin van de viering was de Reginakaars die speciaal voor de 

viering was gemaakt binnengedragen en ontstoken. Deze kaars werd 

overhandigd aan Peter Tervoort, secretaris van het locatieteam en lector 

in de H. Agatha. Hiermee werd het licht van de Regina Caeli 

doorgegeven aan de H. Agatha. De Regina sluit wel, maar het geloof 

dooft niet het blijft branden in ieder van ons. Het symbool van de 

parochie St. Eloy is een grote vlam met 5 kleine vlammetjes erop. De 

oorspronkelijke 5 parochies die samen St. Eloy zijn geworden. De vlam 

heeft de laatste tijd in de H. Odulphus in Wijk aan Zee gestaan, stond 

vandaag in de Regina Caeli en is doorgegeven aan Co Wittebrood van 

de H. Agatha. Pastoor Bob van Oploo heeft de ciborie met de hosties 

aan Marinet Huisman van de H. Agatha gegeven, zodat de ciborie daar 

in het tabernakel geplaatst zou worden.  

Vervolgens ontblootte de voorgangers en de lector, Jan Admiraal, het 

altaar. Pastoor van Oploo doofde de Paaskaars en de Godslamp. 

Hiermee kwam echt een definitief een einde aan de Regina Caeli als 

vieringplek. Om een altaar zo leeg te zien en alle lichten gedoofd maakt 

het allemaal zo echt en ook meteen heel kaal. De ziel is weg.  

Na afloop van de viering is er nog een tijd nagepraat door de bezoekers 

en zijn er ook veel herinneringen opgehaald. 

 

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt om van de laatste 

viering een viering te maken die recht heeft gedaan aan wat de Regina 

was: Een fijn intieme, warme ruimte waar mensen elkaar ontmoetten en 

oog voor elkaar hadden.  

 

Ook wil ik alle bezoekers bedanken die de moeite hebben genomen om 

bij deze viering aanwezig te zijn en zo er voor hebben gezorgd dat ik 

met een goed gevoel op de laatste viering kan terugkijken.  

Bob en Ron bedankt dat jullie in deze viering voor wilden gaan en 

mede ervoor gezorgd hebben dat het een mooie warme viering was.  

 

Saskia Bos  
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WIE DE JEUGD HEEFT…HEEFT DE TOEKOMST !? 

Maar wat nu als je die jeugd niet (meer) hebt of dat je dacht die te 

hebben? Bij zowel sportclubs, verenigingen en kerkgemeenschappen 

melden zich vaak kinderen en jongeren aan om daarvan deel uit te 

maken. Al te vaak gebeurt het dat zij in de pubertijd voor keuzes komen 

te staan. Is dit de sport of club waar ik me wel bij voel of zoek ik mijn 

heil elders? 

 

In onze kerkgemeenschap melden ouders zich vaak aan om hun kind te 

laten dopen, het vervolgens de Eerste H. Communie te laten doen en 

daarna evt. deel te laten nemen aan het Vormselproject. Het is dan ook 

jammer dat we veel kinderen na hun Eerste H.Communie niet meer of 

slechts zelden terug zien in vieringen of bij andere activiteiten binnen 

onze parochie.  

 

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij de ouders. 

Wanneer zij de kinderen weten te enthousiasmeren bestaat de kans dat 

zij zich aansluiten bij bv het jeugdkoor of evt. misdienaar kunnen 

worden. Maar......ook de ouders laten het vandaag de dag massaal 

afweten en kun je dan nog spreken over een TOEKOMST ? 

Wij moeten ons goed realiseren dat onze kerkgemeenschap vergrijst en 

dat we momenteel zien dat bij het verdwijnen van de grijze koppies er 

geen jeugd voor terugkomt. 

 

Beste mensen, als wij met z’n allen willen dat onze kerk blijft 

voortbestaan dan zullen we allemaal: jong, wat ouder, maar ook zeker 

onze jonge ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want doen 

we niets dan is onze gemeenschap gedoemd te eindigen... 

 

Daarom een oproep aan u allen: onze jeugd, jongeren, ouders, maar ook 

pastores, vrijwilligers. Kortom: ieder die zich betrokken voelt bij onze 

parochie: Kom eens praten over jullie mogelijke inzet voor onze jeugd 

en jongeren en voor onze parochie. Dat kan op projectbasis of 

gedurende wat langere tijd. Er is haast geboden want de tijd dringt!  

Wie de jeugd heeft...... 

 

Co Wittebrood, vz. locatieteam Eloy, co.wittebrood@casema.nl 
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SCHELPJESVIERING 

Het afgelopen jaar zijn in de H. Agatha 

weer diverse kinderen gedoopt. De namen 

op de schelpjes hangen op het bord bij de 

de doopvont.  

Elk jaar wordt een “Schelpjesviering” 

gehouden waarvoor de ouders en familie 

uitgenodigd worden en de schelpen 

meegenomen worden. Zo komt er weer 

ruimte voor nieuwe dopelingen! 

 

Dit jaar wordt deze viering zondag 26 maart gehouden. De ouders 

hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

 

IN MEMORIAM 

 

Op zondag 22 januari overleed in Lommerlust mevrouw Cornelia 

Helena , Lena, de Reus-Rademakers op de leeftijd van 90 jaar.  

Mevrouw de Reus was van huis uit oudkatholiek. 

Zij kwam vaak, als er open kerk was, even onze kerk bezoeken. Even 

een kaarsje aansteken en genieten van de rust. Vaak kwam zij met één 

van haar kinderen. In de maand december heeft zij nog de kerststal 

mogen bewonderen. 

Zij was niet zo kerks maar wilde heel graag vanuit de Agathakerk 

begraven worden. Maandag 30 januari hebben wij afscheid van haar 

genomen met een gebedsviering. Haar kleinkinderen en haar zoon 

hebben gesproken over en tegen haar. Lena was een lieve vrouw… een 

vrouw die altijd voor je klaarstond, zo werd door de kinderen gezegd.  

Een lieve vrouw. We memoreerden de uitspraak van Toon Hermans: 

‘Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij’. 

Hoe mooi klonk het lied Glory Hallelujah toen zij de kerk werd 

uitgedragen. Lena is begraven op begraafplaats Duinrust.  

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 

sterkte. 

 

Diaken Marcel de Haas 
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In Memoriam Atef Habib Mikaïl 

 

Op donderdag 9 febr. hebben wij in kleine kring afscheid genomen van 

mijnheer Mikaïl, zoals wij hem noemden in onze gemeenschap. 

Meneer Mikail was een heel trouwe parochiaan bij ons in de 

Agathakerk. Hij was een man die altijd contact zocht, die graag een 

praatje maakte met ons als vaste mensen, mensen die hij een beetje 

kende. Echt kennen van onze kant was het niet want meneer Mikaïl was 

eenzaam, erg eenzaam mag ik wel zeggen. Hij kwam enkele jaren 

geleden als een statige heer, maar in de loop van de jaren werd dat 

minder. Meneer Mikaïl was ziek, ernstig ziek..en zijn mobiliteit werd 

steeds minder. Maar met zijn autootje en zijn rollator kwam hij toch zo 

veel mogelijk naar onze zondagsvieringen, dronk vaak een kopje koffie 

en vertrok dan weer..  

 

Na het ontvangen van het H. Brood ging hij steevast naar de Pieta 

achter, bad daar wat en ging dan naar het Mariabeeld achter in de kerk. 

Atef was een echte Mariavereerder. Op zijn kist bij zijn uitvaart stond 

ook een schitterend Mariabeeldje met ernaast het gedachteniskruisje. 

Het kruisje hebben we naar achter gebracht met zoon Steve en 

kleinzoon Sami.  

Zo hebben wij met een klein groepje belangstellenden het leven van 

Atef gevierd, een leven van reizen, studeren, maar de laatste jaren 

vooral een leven van eenzaamheid, pijn, verdriet en zorg. Zorg van veel 

mensen om hem heen.  

Op zijn verzoek had hij vaak gesprekken met Pater Roland, die hem 

gevormd heeft een aantal jaren geleden,met Pastor Ron Hopman, met 

Pastor Nico die hem met regelmaat bezocht en met Diaken Marcel die 

voor hem de uitvaartdienst heeft verzorgd. Maar zij, wij allen, konden 

hem niet dat geven wat hij zocht in dit leven.  

Heel verdrietig, maar wij hebben op waardige wijze afscheid genomen 

van deze trouwe parochiaan. Pastor Nico zal op een later moment het 

graf zegenen waarin Atef ter ruste is gelegd in Zandvoort. Het graf 

waar ook zijn vader rust. Moge Atef daar rusten in vrede en voor zijn 

zoon en zijn gezin bidden wij om kracht!  

 

Mede namens diaken Marcel, Marinet Huisman. 
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In Memoriam Jeanine Kopijn – Bakker  d.d. 10 maart 2023. 

 

Het was erg koud…het sneeuwde…maar het was warm..Ja,binnen was 

het warm, figuurlijk dan.. 

In een goed bezochte kerk vierden we het afscheid van mevr. Jeanine 

Maria Celine Kopijn – Bakker. Ze was nog jong (55 jaar) maar haar 

lichaam was op. Jeanine was al een tijd ernstig ziek en is op 4 maart in 

alle rust thuis overleden. Jeanine geboren in Renkum en via Abbekerk 

en Amsterdam kwam ze in Beverwijk terecht waar ze Kees ontmoette, 

de liefde van haar leven. In het gezin zijn 3 kinderen: dochter Celine en 

twee zonen Noël en Tristan. 

 

Jeanine was een hele lieve vrouw met heel veel capaciteiten, zeer 

kunstzinnig. Zij wist wat zij wilde en heeft haar ziek zijn moedig 

gedragen. Zij heeft in haar laatste levensjaar nog het diploma 

Mantelzorgmakelaar behaald en als zodanig wilde ze aan het werk. Zij 

wilde kantoor gaan houden in een ruimte van onze pastorie. 

Die had ze ingericht, maar tot werken daar is het nooit gekomen....  

 

Staande in de tuin tussen de pastorie en de kerk viel haar oog op de 

bouw van onze kerk en zij gaf aan: vanuit deze kerk wil ik uitgedragen 

worden onder de muziek van het Avé Maria. En zo geschiedde.. 

 

Jeanine was een gelovige vrouw, zij beleefde het geloof op haar eigen 

manier, maar wij hebben haar leven gevierd, nog eens gedacht aan wie 

zij was en haar bedankt voor haar goede zorg voor ieder om haar heen. 

Haar hartsvriendin Marleen heeft mooie woorden gesproken net als 

Celine en Noël. 

We hebben voor haar een gedachteniskruisje opgehangen achter bij de 

Piëta. Met bloemen en kaarsen, mooie teksten en passende liederen 

hebben we haar bedankt voor haar leven. 

Om met de woorden van de rouwkaart te spreken:“Als iets liefs je 

verlaat, blijft nog altijd de liefde”. Moge het zo zijn.. 

 

Kees, Celine, Noël, Tristan en Patrick heel veel sterkte! 

 

Mede namens Anneke en Kees, Marinet Huisman. 
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UIT HET REGIOBESTUUR 

 

Uit het bestuur 

De vergadering van het regiobestuur van 23 februari wordt met gebed 

geopend door pastoor Ruben. Vervolgens steekt ondergetekende een 

kaars aan in de ruimte waar deze vergadering plaatsvindt: de 

kerklocatie Regina Caeli. Vanuit het regiobestuur heeft Saskia Bos, 

vooruitlopend op een mogelijke verkoop van het gebouw, samen met 

enkele andere vrijwilligers de handen vol aan de inventarisatie en 

herallocatie van alle roerende zaken.  

 

Slotviering van de Regina Caeli 

Op zondag 5 februari 2023 werd onder grote belangstelling de 

slotviering gehouden van de kerklocatie Regina Caeli. Voorgangers 

waren oud pastores Ron Hopman en Bob van Oploo. Het was tevens de 

dag dat het gebouw aan het Hilbersplein te Beverwijk 25 jaar is gebruik 

was. Herinneringen aan de geschiedenis van de geloofsgemeenschap 

Regina Caeli mochten door verschillende sprekers worden opgehaald.  

De intimiteit van het gebouw (kerkgangers zitten bij elkaar rond het 

altaar), maar ook de sociale contacten onder het genot van een kopje 

koffie of thee waren belangrijk voor het bestaan van deze locatie. “Wij 

geven het licht door” was het thema van deze laatste viering. En 

inderdaad, de kerkgangers en vrijwilligers van de Regina Caeli 

gemeenschap zijn meer dan welkom in de andere kerken in onze regio.  

Na het voorlezen van het bisschoppelijk decreet en de zegen, werd het 

altaar ontruimd. Voor menig betrokken parochiaan een pijnlijk moment, 

hoewel er ook begrip is voor het genomen besluit. We mogen met 

dankbaarheid terugzien op de inzet van vele vrijwilligers die vanaf 

1954 hebben gewerkt aan en in deze geloofsgemeenschap. 

 

Deken Floris Bunschoten naar Haarlem 

Met ingang van 1 maart 2023 is deken Floris Bunschoten, thans deken 

van het dekenaat Zaanstreek-IJmond, benoemd tot deken van Haarlem. 

Hij wordt pastoor van de volgende parochies: Haarlem-noord, 

Santpoort, IJmuiden en Driehuis. Tevens zal hij vicaris-generaal Bart 

Putter opvolgen als plebaan van de St. Bavo.  
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Het stokje van zijn huidige dekenschap zal per 1 maart worden 

doorgegeven aan dr. George Paimpillil, de huidige deken van Haarlem.  

Wij zijn deken Floris dankbaar voor de frequente contacten sinds zijn 

aanstelling als deken in januari 2020 en wensen hem veel succes en 

inspiratie in zijn nieuwe rol toe. Wij zien uit naar de eerste ontmoeting 

met de nieuwe deken George Paimpillil en vertrouwen op een 

vruchtbare samenwerking. Hij wordt op zaterdag 18 maart door onze 

bisschop Mgr. Hendriks geïnstalleerd.  

 

Afscheid van oud-secretaris Piet van der Horst 

Op 21 januari jl. is Piet van der Horst, oud-secretaris van het 

regiobestuur overleden. Hij blijft in onze gedachten als een gedreven en 

kundig bestuurder, actief in tal van religieuze organisaties, waaronder 

het bisdom, regiobestuur, parochie De Goede Herder (Castricum), 

Diocesaan Heiligdom (Heiloo), de stichting “OLV ter Nood” en de 

stichting “Vrouwe voor alle Volkeren”. Vastberaden, onbaatzuchtig en 

altijd met een luisterend oor voor de mensen waar hij mee samen 

werkte. Volkomen terecht werd hij in oktober 2016 benoemd tot 

Commandeur in de Orde van Sint Sylvester. Met grote dankbaarheid 

mogen we terugzien op al hetgeen Piet voor de katholieke gemeenschap 

betekent heeft. Tijdens de uitvaartdienst onder leiding van Mgr. 

Hendriks waren veel mensen aanwezig om Piet de laatste eer te 

bewijzen. Dat hij moge rusten in vrede! 

 

Sycamore 

De eerste twee Sycamore bijeenkomsten zijn inmiddels achter de rug. 

Vanaf zaterdag 4 maart tot en met zaterdag 1 april komen mensen 

vanuit de regio bijeen voor een gezamenlijk ontbijt en om met elkaar 

aan de hand van een aantal video’s onder leiding van kapelaan Jaider in 

gesprek te gaan over het geloof. De gesprekken zijn laagdrempelig en 

iedereen is welkom om zijn of haar licht op de uiteenlopende 

onderwerpen te laten schijnen. De aanvang met ontbijt is 09.00 uur en 

de bijeenkomsten zijn rond 11.00 uur afgelopen. Samen op weg om de 

rijkdom van de christelijke traditie te verkennen! Wat houdt je bezig in 

het dagelijkse leven en welke rol speelt God daarbij? De bezoekers van 

de eerste twee bijeenkomsten waren erg enthousiast. Probeer het eens! 
Bert Jan Rozestraten 
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JEUGD EN JONGEREN 

 
VOORBEREIDING OP DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Op 11 februari was er een hele leuke kindermiddag voor de communicantjes. 

We hebben samen Carnaval gevierd! We deden eerst op leuke muziek gekke 

dansjes, zoals de pinguïndans, de vogeltjesdans en de macarena. Ook hebben 
we een aantal keer de polonaise gelopen en stoelendans gedaan. Daarna werd 

er uitgelegd waarom wij Carnaval vieren en werd er verteld over de 

Veertigdagentijd. 
 

Eerst keken en luisterden we naar het verhaal over Jezus die na zijn doop 

veertig dagen in de woestijn was. In die veertig dagen at en dronk Hij niets. 

Dat noemen we vasten. Hij wilde bidden en zich klaarmaken voor zijn taak op 
aarde. Jezus ging zich helemaal geven om Gods wil te doen.  

Toen kwam de duivel. Die probeerde Jezus te verleiden. Maar Jezus kende de 

Bijbel heel goed. En Hij gebruikte de woorden van 
God om de verleidingen te weerstaan. In de 

veertigdagentijd maken wij ons klaar voor het 

paasfeest door net als Jezus te vasten, bidden en 
(aalmoes) te geven. Deze woorden komen uit het 

evangelie dat in de viering van Aswoensdag wordt 

gelezen. De kinderen maakten daarna een mooi 

knutselwerkje: een triorama met Jezus in de woestijn. 
 

Met de ouders keken we tot slot nog naar een kort filmpje over de 

Aswoensdagviering en de veertigdagentijd. Alle kinderen en hun gezinnen 
werden uitgenodigd om naar de viering van Aswoensdag te komen en mee te 

doen aan de veertigdagentijd. 

Om de kinderen te helpen kregen ze een soort tasje met 3 vakjes: vast, bid en 

geef. In het tasje zitten 40 strookjes, voor iedere dag één. Op de strookjes 
staan dingen die ze die dag kunnen doen. Bijvoorbeeld: Vandaag drink ik 

alleen water, Vandaag kijk ik geen t.v., Vandaag ga ik spelen met iemand die 

weinig vrienden heeft, Vandaag lees ik een verhaal uit de kinderbijbel. 
 

De kinderen waren erg enthousiast en sommigen wilden meteen beginnen, 

maar ze moesten toch echt wachten tot Aswoensdag :) 
 

Namens de communiegroep, Ageeth Backer 
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NIEUWS VAN DE VORMELINGEN 

In de afgelopen maand zijn de vormelingen drie keer bij elkaar geweest. 

Waarom moest Jezus aan het Kruis sterven? En hoe kun je eigenlijk geloven? 

Over deze vragen hebben we het gehad. We hebben geleerd dat de dood en 

verrijzenis van Jezus alles te maken heeft met het Scheppingsverhaal: God 
maakt het ondanks onze fouten toch weer goed met ons en daardoor kunnen 

wij ook nu weer naar het paradijs. En Jezus heeft ons de Kerk gegeven om ons 

te helpen leven zoals God dat wil. En juist in de vastentijd bereiden we ons als 
Kerk samen voor op Pasen. Uiteraard hebben we met de vormelingen eerst 

een groot feest op Carnaval gehad (met pannenkoeken!), voordat we op 

Aswoensdag samen de vastentijd begonnen.  
 

Zoals gewoonlijk hadden we ook speciale gasten die de vormelingen iets 

kwamen vertellen. Priesterstudent Francis vertelde over het Sacrament van de 

Biecht en legde ook heel mooi uit waarom het nodig is om door een priester 
vergeving van Jezus te krijgen: Jezus heeft dat namelijk zelf tegen zijn 

apostelen gezegd! En Femke Ooijevaar kwam de vormelingen uitnodigen om 

mee te zingen met het jongerenkoor van JKH; hopelijk was dat leuk! 
 

Sindo Núñez Queija, mede namens Kapelaan Jaider, Daniëlle, Thamsen en 

Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval  

2023 met de vormelingen 
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ROOSTER 20 maart – 29 mei 2023 

H. Agatha Breestraat H. Odulphus Wijk aan Zee 

Zondag 26 maart 11.00 uur 
Pastoor Ruben Torres - Agathakoor 

 

Zondag 26 maart 10.00 uur 
Gemeenschapsviering 

 

Zaterdag 1 april 19.00 uur 

Passion - Projectkoor 
i.s.m. themakoor Staccato 

Zaterdag 1 april 19.00 uur 

Passion – diaken Marcel de Haas 
Thema- en Jeugdkoor 

 

Zondag 2 april 11.00 uur 

PALMPASEN -Diaken Marcel de Haas 

Agathakoor 

 

Donderdag 6 april 19.00 uur 

WIITE DONDERDAG 

Kapelaan Jaider Chantre Sanchez 

Agathakoor 
 

Donderdag 6 april 19.00 uur 

WIITE DONDERDAG 

Parochiaan, Odulphuskoor 

GOEDE VRIJDAG 7 april 

15.00 uur Kruisweg 

19.00 uur viering met pastor Nico Smit 

Themakoor Staccato 
 

GOEDE VRIJDAG 7 april 

15.00 uur Kruisweg 

19.00 uur viering met Jan de Wildt 

en Leny Stolp - Themakoor 
 

Zaterdag 8 april 21.00 uur 

STILLE ZATERDAG 

Paaswake - Pastoor Ruben Torres 

Agathakoor 
 

Zaterdag 8 april 21.00 uur 

STILLE ZATERADG 

Paaswake – Pastor Nico Smit 

Themakoor 
 

Zondag 9 april 11.00 uur 
EERSTE PAASDAG 

Kapelaan Jaider Chantre Sanchez 

Agathakoor 
 

Zondag 9 april 09.15 uur 
EERSTE PAASDAG 

Diaken Marcel de Haas 

Odulphuskoor 

Zondag 16 april 11.00 uur 
Pastoor Ruben Torres – samenzang 

Zaterdag 15 april 19.00 uur 
Pastoor Ruben Torres 
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Zondag 23 april 11.00 uur 

Kapelaan Jaider Chantre Sanchez 

Agathakoor 

Zondag 23 april 10.00 uur 

Gemeenschapviering 

Zondag 30 april 11.00 uur 
Pastoor Ruben Torres - Schola 

 

 4 MEI DODENHERDENKING 18.15 uur 
DORPSKERK 

 

Zondag 7 mei 11.00 uur 

Diaken Marcel de Haas - Samenzang 

 

Zaterdag 6 mei 19.00 uur 

Pastor Ko Schuurmans - Themakoor 

Zondag 14 mei 11.00 uur 
Kapelaan Jaider Chantre Sanchez 

Agathakoor 

 

Zondag 14 mei 09.15 uur 
Odulphuskoor 

 Donderdag 18 mei 10.00 uur 

HEMELVAART 
Tentviering 

Zondag 21 mei 11.00 uur 
Diaken Marcel de Haas 

Themakoor Staccato 

 

Zaterdag 20 mei 19.00 uur 
Pastoor Ruben Torres 

Zondag 28 mei 11.00 uur 

PINKSTEREN 
Pastoor Ruben Torres - Agathakoor 

Zondag 28 mei 10.00 uur 

PINKSTEREN 
Pastor Nico Smit, dominee Miekie Myburg 

Odulphuskoor 

 

TAIZE-VIERINGEN 

Elke maand worden in de Dorpskerk van Heemskerk Taizediensten 

gehouden. De vieringen hebben als inhoud: zingen van Taizeliederen en 

luisteren naar teksten. Er is geen overweging. Na afloop is er 

gelegenheid tot samenzijn onder het genot van koffie/thee.  

Elke eerste zondag in de maand van 19.00 – 20.00 uur.  

Vieringen de komende maanden: 2 april en 7 mei.  
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DOOR EN VOOR ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP 

 

OUDEREN EN ZIEKENDAG 2023 

Als dit parochieblad uitkomt lopen we al naar april en ook naar het 

einde van de  Veertigdagentijd en dus naar Pasen! 

Maar graag vragen we alvast aandacht voor de ouderen en ziekendag op 

10 juni a.s.  

We noemen de dag bewust ook ouderendag, want iedereen is welkom 

op deze dag: Gasten uit de diverse verzorgingshuizen in de regio en de 

ouderen die nog thuis wonen.  

We hopen ook dit jaar weer vele gasten te mogen verwelkomen. Dus 

noteert u alvast de datum. En natuurlijk ook weer de vraag aan de 

vrijwilligers: U mag zich echt alvast al aanmelden en het liefst per mail: 

secretariaateloy@planet.nl.  

 

Het lijkt zo ver weg, maar toch.... 

 

UIT HET THEMAKOOR 

Op zaterdag 1 april is er om 19.00 uur een aangepaste themaviering in 

de Odulphuskerk: het Jeugdkoor en het Themakoor vieren op deze 

Palmpasendag een eigentijdse Passion. De leden van het Jeugdkoor 

beelden het passieverhaal uit en zingen een aantal liederen. Ook het 

Themakoor zingt liederen, die mooi op het passieverhaal aansluiten. 

Ook zullen er een aantal solisten optreden. De voorganger is diaken 

Marcel de Haas. 

 

Op zaterdag 6 mei gaat om 19.00 uur pastor Ko Schuurmans voor in de 

themaviering, die deze maand als thema heeft: Talent en ervaring. Ieder 

heeft op enige manier talenten ontvangen, die zich uiten in vaardigheid, 

creativiteit, vernuft, empathie. In de loop van het leven wordt ervaring 

opgedaan, die zich ontwikkelt tot levenswijsheid. Het woekeren met 

talent en inzetten van ervaring heeft toegevoegde waarde. 

Beide keren dirigeert Marja Westerbeek en Anja van der Ploeg bespeelt 

de toetsen.  

 

Ank Osthoorn 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
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THEMAKOOR STACCATO 

Nu het voorjaar weer zijn intrede doet, gaan we weer richting de Pasen. 

We hebben er weer heel veel zin in! 

De helft van ons doet mee met het grote projectkoor van Marieke: The 

Passion. We repeteren elke vrijdagavond en een aantal 

zondagmiddagen. Het belooft weer mooi te worden. Een speciaal 

samengesteld koor van 55 zangers en zangeressen en een band als 

muzikale begeleiding. In het projectkoor zingen o.a. ook koorleden uit 

de Pancratiuskerk in Castricum.  

O.a. zullen gezongen worden "Don't give up on me", "Stil in mij", "Will 

you be there", en "Heel mij" ten gehore, afgewisseld met een 

eigentijdse vertelling van het lijdensverhaal van Jezus Christus door 

Maarten Mantel.  

 

De uitvoering in de H. Agatha is op zaterdag 1 april om 19.00 uur en 

de toegang is gratis. Zondag 2 april zingen we de Passion nog een keer 

in de Pancaratiuskerk. Een mooi eigentijds begin van de Goede Week. .  

 

Daarna zal Staccato zelf vrijdagavond 7 april om 19.00 uur in  de 

Goede Vrijdagviering zingen. Samen met pastor Nico Smit zullen we 

het lijdensverhaal vertellen en dan zingen we dit keer weer de mooie 

muziek uit de musical Jesus Christ Superstar.  

 

Speciaal voor deze avond zijn we twee nummers aan het instuderen die 

we niet eerder gedaan hebben. Daarnaast zingen we natuurlijk de 

liederen uit deze musical die we al eerder hebben gezongen! Marieke 

zal ons weer dirigeren met Jaap op de piano en Diana op de drums. 

 

Op deze avond mag u bloemen  meenemen, of u neemt een bloem mee 

bij de ingang van de kerk, om bij het kruis neer te leggen. Op beide 

avonden is er geen collecte maar we zouden het fijn vinden als u bij het 

verlaten van de kerk een kleine  bijdrage voor de  kosten wilt 

achterlaten. Graag hoop ik u op beide avonden te zien en wens ik u 

allen hele fijne paasdagen. 

 

Namens Staccato, Ineke 
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NIEUWS VAN HET AGATHAKOOR 

In de maand februari jl.  hebben we de koorleden Gerie, Jolande en Til 

mogen verwelkomen bij het Agathakoor. Zij hebben vele jaren 

gezongen  o.a. in de Regina Caeli. Wij hopen dat zij zich bij ons thuis 

voelen. We zijn blij dat Anja en Joke weer hersteld zijn van de 

gebroken botten en kneuzingen na een verkeersongeval op 10 januari jl. 

We zijn druk aan het repeteren voor de vieringen in de komende 

periode: 

Palmzondag: zingt het koor om 11.00 uur in de Agathakerk. Acht 

koor-leden zijn eerst present in de viering van Lommerlust om 10.00 

uur en sluiten daarna aan bij het koor in de Agathakerk. 

Witte Donderdag: om 19.00 uur. De viering van de H. Eucharistie 

staat deze dag centraal. Dan mogen we weer het uitbundige Gloria 

zingen uit de Lourdesmis, Ubi Caritas en het Onze Vader van Nikolaj 

Rimsky-Korsakov. Tijdens de overbrenging van het Heilig Sacrament 

zingen we een processielied: Gedenken wij dankbaar de daden des 

Heren. 

De Paaswake: zaterdag 8 april om 21.00 uur is de speciale paasviering 

met daarin de zegening van het vuur en het ontsteken van de nieuwe 

paaskaars achter in de kerk. Tijdens de intocht met de paaskaars worden 

alle kaarsen in de kerk ontstoken en klinkt de jubelzang die hoort bij 

Pasen en het nieuwe licht. Verschillende lezingen worden afgewisseld 

met een bekende psalm en gebed. Daarna klinkt de lofzang Eer aan God 

in den hoge uit de mis van de H. Geest van Frans Bullens terwijl de 

klokken luiden en alle bellen rinkelen. Na het evangelie zingen we het 

Alleluja van Mozart. Aan het einde van de viering klinkt het ultieme 

paaslied U zij de Glorie, opgestane Heer. Er is een liturgieboekje 

beschikbaar waarin alle lezingen en gezangen staan. U bent van harte 

uitgenodigd met ons mee te zingen. 

Paaszondag: om 11.00 uur vieren we samen het hoogfeest van Pasen 

met bekende paasliederen en blije koorzang. We vinden het fijn als u de 

paasliedjes en refreinen volop met ons meezingt. We zingen tijdens de 

viering weer het Eer aan God uit de Mis van de Heilige Geest en het 

Alleluja van Mozart. Het Heilig Heilig en Lam Gods komen uit een in 

Frankrijk veel gezongen mis die we in het Nederlands hebben vertaald 

en bewerkt voor het Agathakoor. 

Namens het Agathakoor, Ria Schelvis, secretaris  
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ALPHA-CURSUS START DINSDAG 11 

APRIL BIJ DE APOSTELKERK  

Op die dinsdagavond worden de tafels weer 

gedekt voor de maaltijd om 18.30 uur. Dat is dan 

tevens de opening van de 10e  alpha-cursus in de 

Apostelkerk die verder wordt uitgesmeerd over 7 

dinsdagavonden van 11 april t/m 23 mei.   

Elke avond is als volgt ingedeeld:  

• 18.30 uur Warme maaltijd  

• 19.15 uur Inleiding door teamlid over geloofsonderwerp  

• 20.00 uur Groepsgesprek  

• 21.00 uur Afsluiting kort gebed en/of lied  

  

De avonden vinden plaats in de Grenspost naast de Apostelkerk, van 

Riemsdijklaan 120, Beverwijk, (tomtomadres: Soerstraat 3, 1945 XR   

bushalte van lijn 73 of  71 hoek Plesmanweg / Van Riemsdijklaan)  

De cursus is laagdrempelig, d.w.z. een ieder die zich eens wil verdiepen 

in het christelijk geloof is van harte welkom. De onderwerpen gaan 

over Wie is Jezus, hoe bijbel lezen en bidden, de heilige Geest, het 

goede en het kwade, Gods leiding, genezen en hoe zit het met de kerk.  

 

Er zijn wel enkele belangrijke spelregels.   

• Kom op tijd en zeg enkele dagen of een week van tevoren af bij 

verhindering  

• Het is de bedoeling om de hele cursus van 7 avonden en de 

Alphadag mee te maken. De Alphadag is op zaterdag 20 mei, 

ook in de Grenspost.  

• Die dag duurt van ‘s morgens 10.00 u. tot ‘s middags 17.00 u.  

• De cursus is gratis; een vrijwillige bijdrage in de Alphapot 

wordt gewaardeerd  

• In het groepsgesprek wordt NIET gediscussieerd maar gedeeld.  

  

Voor meer info of voor aanmelding kun je bellen met pastoor Henk 

Niesten: tel.: 294367 of mailen: hjozefniesten@planet.nl   

 

Info ook op de website www.apostelkerk.nl   

mailto:hjozefniesten@planet.nl
http://www.apostelkerk.nl/
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LEKENPRAAT: Niet alleen om te lezen 

      Maar ook om te reageren 

 

 

HET ZWARTE SCHAAP 

 

De natuur holt achteruit. Daar hebben we de laatste tijd veel over 

gehoord en gelezen. De schapenstand heeft het moeilijk. Om nog een 

kudde te vormen komen tegenwoordig dieren overal vandaan. Om ze 

een identiteit te geven noemen ze de kudde wel “Familie”.   

 

Zoals veel families heeft de Familie ook een zwart schaap. Het dier 

houdt zich wat afzijdig van de kudde en scharrelt rond in het landschap 

nabij de zee. De meeste schapen vinden het daar te dor. Het is 

verwonderlijk dat het zwarte schaap nog steeds het leven houdt op dat 

rantsoen van helmgras en bramenstruiken. Er wordt beweerd dat het 

zwarte schaap niet alleen contact heeft met de eigen soort, maar ook 

andere schaapachtigen, die menen tot God’s schepping te behoren.  

 

Het zwarte schaap is niet de enig uitzonderlijke in de Familie. Daar is 

immers ook het schaap met de vijf poten. Een wat tragisch dier, want 

drie van de vijf pootjes blijken verlamd of breekbaar. Dat schaap valt 

wel om, constateert de Herder cynisch. 

 

Het zwarte schaap toont nog levenslust en hoopt zelfs op lammetjes 

maar dat zit er toch niet erg in. Laatst probeerde het wat meer 

aansluiting te vinden bij de kudde, maar in plaats van een wit voetje had 

het zichzelf een wit boordje aangemeten. Dat viel niet in goede aarde. 

“Het is niet echt” stelde de Herder vast “ze is gewoon met wat 

zelfrijzend bakmeel in de weer geweest.”   

 

Teleurgesteld zei het zwarte schaap: “ach was onze kudde toch een 

sprookje, dan leefden we nog lang en gelukkig.” 

 

Jan de Wildt,  reageren?  kolitrain@ziggo.nl 
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VIERINGEN DE GOEDE WEEK EN PINKSTEREN ST. ODULPHUS 

• 1 april:  Palmpasen, voorganger diaken Marcel de Haas, m.m.v. 
Jeugd-en Themakoor 

• 6 april: Witte Donderdag 19.00 uur: m.m.v. Odulphuskoor 

• 7 april: Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg o.l.v. Truus van 

IJselmuijden en Dory Zuid 

• 7 april: Goede Vrijdag 19.00 uur: voorganger Jan de Wildt en Leny 

Stolp, m.m.v. het Themakoor 

• 8 april: Paaswake 21.00 uur: voorganger Nico Smit, m.m.v. het 
Themakoor 

• 9 april: Eerste Paasdag 09.15 uur: voorganger diaken Marcel de Haas, 

m.m.v. het Odulphuskoor 

• 4 mei: Dodenherdenking 18.15 uur: voorganger Pastor Nico Smit, 

dominee Arrie van Nierop en drs. M. Lindeman, m.m.v. Themakoor 

Wijk aan Zee, in de Dorpskerk 

• 18 mei 10.00 uur: Oecumenische Tentviering op de Dorpsweide, 
voorgangers pastor Nico Smit, dominee Arrie van Nierop, Annamarie 

Bulters-Zieltjens; m.m.v. Themakoor & Odulphuskoor, WasCo en de 

kapel Leger des Heils  

• 28 mei: Pinksteren, Oecumenische viering in de St. Odulphus, 
voorgangers pastor Nico Smit, dominee Miekie Myburg m.m.v. 

Odulphuskoor   

 

VIERINGEN DE GOEDE WEEK EN PINKSTEREN H. AGATHA 

• 1 april 19.00: uur Passion Projectkoor i.s.m. themakoor Staccato 

• 2 april 11.00 uur Palmpasenviering, voorganger diaken Marcel de 

Haas, m.m.v. het Agathakoor 

• 6 april 19.00 uur: Witte Donderdag: voorganger kapelaan Jaider, mmv 

het Agathakoor 

• 7 april: Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg, Marinet Huisman en 

Anneke Meijer 

• 7 april: Goede Vrijdag 19.00 uur: voorganger pastor Smit.  
m.m.v. Staccato  

• 8 april: Paaswake 21.00 uur: voorganger pastoor Ruben Torres mmw. 

van het Agathakoor 

• 9 april: Eerste Paasdag 11.00 uur, voorganger pastoor Ruben Torres, 

m.m.v. het Agathakoor 

• 28 mei: 11.00 uur. Pinksteren, voorganger pastoor Ruben Torres 
m.m.v. het Agathakoor 
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DODENHERDENKING 

Donderdag 4 mei is de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van 

oorlog en geweld. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dit jaar gekozen voor het thema: 

Leven met oorlog. 

Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de impact van oorlog op 

individuen, families en de samenleving., Door overlevering van 

herinneringen krijgen generaties na elkaar te maken met die 

herinneringen. De vraag wordt gesteld wat dit voor betekenis heeft voor 

huidige opvattingen over vrijheid en onvrijheid. De dorpsgemeenschap 

van Wijk aan Zee herdenkt al van vlak na de bevrijding in 1945 in 

breder kerkelijk en maatschappelijk verband. De dorpsgenoten  die 

tijdens de oorlog omkwamen worden jaarlijks genoemd in de 

herdenkingsdienst  en er liggen stolperstenen  bij de plekken waar zij in 

het dorp leefden. De leerlingen van de basisschool  wandelen daar in de 

eerste week van mei langs en krijgen hun verhaal te horen. We hebben 

de opdracht om elkaar die verhalen te blijven vertellen. 

 

Programma  van de herdenking: 

• 18.45 uur Oecumenische herdenkingsdienst in de Dorpskerk aan 

het Julianaplein 

 Voorgangers pastor N. Smit en dominee A. van Nierop 

Het Themakoor verzorgt de zang. Twee leerlingen van 

basisschool de Vrijheit dragen een gedicht voor. 

• 19.30 uur Aanvang stille tocht met kranslegging bij het graf 

van de onbekende oorlogsvlieger; 

Door de De Zwaanstraat naar het oorlogsmonument aan de 

Strandopgang Zuid, 

• 19.40 uur Toespraak afgevaardigde gemeentebestuur Beverwijk, 

gedicht van een leerling basisschool De Vrijheit   en 

kranslegging diverse organisaties en dorpsbewoners, 

afgewisseld met muziek door muziekgroep Het Dorp. 

• 20.00 uur Twee  minuten stilte afgesloten met het Wilhelmus. 

 

Na de plechtigheid is er gelegenheid om in de Odulphuspastorie nog 

wat na te praten bij een kopje koffie of thee.   
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HET LIED DER LIEDEREN 

 

Mauthausen 

Op 21 april 1967 vond in Griekenland een staatsgreep plaats door 

legereenheden en het beruchte kolonelsregime werd gevestigd. Deze 

fascistische militairen bleven aan de macht tot 1974, na een periode van 

wrede onderdrukking. Velen werden gearresteerd en gedeporteerd naar 

een van de Griekse eilanden. Eén van hen was de componist Mikis 

Theodorakis, bekend van o.a. de muziek bij de film Zorba de Griek. In 

de aanloop naar de coup schreef hij de muziek bij een serie liederen: de 

Mauthausencyclus. De liederen, vier in totaal, waren op tekst van 

Iakovos Kambanellis, die drie jaar in het concentratiekamp Mauthausen 

heeft gezeten en die deze hel overleefde. In het voorjaar van 1966 

werden de liederen voor het eerst gespeeld en gezongen. De zangeres 

was Maria Farantouri, die de cyclus later vaak heeft herhaald, veelal 

met componist Theodorakis als dirigent. Eén van die liederen heet in 

het Grieks Asma Asmatoon en dat betekent: Het lied der liederen. En 

dat is ook de ondertitel van het opmerkelijke Bijbelboek “Hooglied”, 

dat gecomponeerd zou zijn door koning Salomo, of op z’n minst aan 

hem wordt toegeschreven. Hooglied is een liefdesgedicht, met erotische 

tonen en ondertonen: acht hoofdstukjes over de lichamelijke liefde 

tussen een meisje en een jongen, beschreven in poëtische taal, de tekst 

is helder en klaar. De liefde, het vuur van God zelf, zo noem ik het 

graag. Liefde is een enorme kracht. Opeens is het er en dan kun je er 

niet tegenop, ook al zou je willen. “Eet en drink, vriendinnen, vrienden, 

en wordt dronken van de liefde”, heet het in Hooglied 5,1. Laat je 

overspoelen en meeslepen door de liefde die jouw kant opkomt. Leef 

ervan, laat het je lichaam en je geest verzadigen, je ziel vervullen.. Laat 

je erdoor meeslepen, geef je eraan over: dat is de Bijbelse raadgeving 

uit het Hooglied. 

 

In de Bijbel 

In de Bijbel wordt heel vaak over de liefde gesproken; vaak wat 

soberder. Jakob bijvoorbeeld, die valt op Rachel. Ze heeft een mooi 

figuur. Of Michal, de dochter van Saul: zij is helemaal weg van David, 

de held die Goliath overwon. Maar dat wordt allemaal nogal sober 

verteld.  
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Zo uitvoerig als in het Hooglied, dat kom je verder in de Bijbel niet 

meer tegen. Vanaf de 2e eeuw v.Chr. werd dat Bijbelboek regelmatig 

vergeestelijkt: God en Israël. Christus en de Kerk, Maar ja, als je het 

Bijbelboek zelf leest, dan laat het volgens mij niets aan duidelijkheid te 

wensen over. 

 

4 mei 

Maar terug naar Theodorakis en naar Mauthausen. Op 4 mei gedenken 

we weer onze geliefde doden uit de oorlogen, vooral uit de Tweede 

Wereldoorlog. En we zijn twee minuten stil bij de 

herdenkingsmonumenten en denken aan hen die vielen. Iakovos 

Kambanellis dacht ook aan een geliefde, zíjn geliefde. Nadat hij was 

bevrijd door het Amerikaanse leger, schreef hij over de verschrikkingen 

in het concentratiekamp en ook een kleine serie gedichten. Deze 

werden op muziek gezet door zijn vriend Mikis Theodorakis. Hieronder 

de vertaling van het ontroerende lied Asma Asamatoon,  dat je in de 

uitvoering van Maria Farantouri door merg en been gaat; de vertaling is 

van mij. 

 
Mijn lief, wat is ze mooi 

In haar dagelijkse jurk 

Met een kammetje in haar haren. 
Niemand weet hoe mooi ze was. 

Meisjes van Auschwitz, meisjes van Dachau: 

Heb je mijn lief gezien? 
We zagen haar op een lange reis. 

Ze droeg niet langer haar dagelijkse jurk 

Of het kammetje in haar haren. 
 

Mijn lief, wat is ze mooi 

Geliefkoosd door haar moeder 

En de kussen van haar broer. 
Niemand weet hoe mooi ze was. 

Meisjes van Mauthausen,meisjes van Belsen: 

Heb je mijn lief gezien? 
We zagen haar op het bevroren plein 

Een nummer in haar witte hand 

En een gele ster op haar hart..... 
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De tekst spreekt voor zich, denk ik. De andere liederen uit de cyclus 

zijn: Antonis/Adonis, de Vluchteling en Als je terug zult komen. Soms 

heel ingetogen en lieflijk, dan weer rauw en indringend, maar altijd vol 

emotie en ontroerend. Regelmatig worden ze gezongen tijdens 4-mei 

herdenkingen; zo zong Liesbeth List ze ooit op die meidag in het 

Nederlands in het Concertgebouw. Deze vertalingen waren van Lennart 

Nijgh. Zowel de teksten als de muziek zijn gemakkelijk te vinden op 

het internet en op youtube. Echt een aanrader. 

  

Hooglied-Mauthausen-4 mei: in de liederen van Kambanellis en 

Theodorakis komt het allemaal samen.  

 

Nico Smit 

 

BERICHT VAN DE HANDWERKGROEP 

Hier weer even een update van ons clubje. 

We hebben er met z'n allen weer flink aan 

getrokken om onze collectie op pijl te 

houden en dat is gelukt mag ik wel zeggen. 

Mocht maart zijn staart nog flink roeren dan 

kunnen wij nog heel veel warme spullen 

leveren. In februari hebben we weer € 400 

over kunnen maken naar het project van 

Kaleab in Ethiopië.  

 

Om toch ook in deze tijd inkomsten  te generen hebben we 

eigengemaakte kaarten achter in de Agatha, op de tafel bij de 

hoofdingang liggen voor iedere verkochte kaart krijgt een kind op 

school een dag te eten. Nu denkt U misschien, het zullen dure kaarten 

zijn, niets is minder waar voor slechts 0.75 cent heeft u z'n uniek 

exemplaar, en een kind een volle maag.  

 

Mocht U ons groepje willen versterken, dan bent U van harte  

welkom op vrijdagmiddag in de Regina Caeli aan het Hilbersplein. 

  

Namens de handwerkgroep.  

Mieke van Leur-Koning 
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HEMELVAART: AAN TAFEL!! 

Weet u het nog? Het vorig jaar op Hemelvaartsdag, de Tentviering op 

de Dorpsweide in Wijk aan Zee? Wat was het druk, en verrassend, en 

eigentijds, en inspirerend. Of heeft u het toen gemist en hoorde u van 

anderen hun enthousiaste verhalen?  De Oecumenische tentviering  is 

een begrip geworden in de wijde omtrek. Gemiddeld 300 bezoekers 

komen uit de wijde omtrek naar deze jaarlijkse dienst in de feesttent op 

de Dorpsweide waar  het gedurende de hele week het bruist van de 

activiteiten die een nieuw seizoen voor de badplaats inluiden. 

 

U krijgt allemaal een nieuwe kans! 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei om 10.00 uur, ook weer op de 

Dorpsweide in Wijk aan Zee de Tentviering, met als thema: Aan tafel! 

En het is toegankelijk voor iedereen: of je nou behoort tot een 

kerkgemeenschap, of niet meer, of zoiets van nou-laat-maar. Kom nou 

maar gewoon, je zult er geen spijt van hebben. Er wordt weer een 

verhaal verteld vanuit drie verschillende oogpunten. Heel herkenbaar 

en, zoals gezegd: eigentijds.  

 

Er is ook muziek en zang: Van het Leger des Heils, van Wazco en van 

het Themakoor en Odulphuskoor. Voorgangers zijn pastor Nico Smit, 

dominee Arrie van Nierop en mevrouw Annamarie Bulters-Zieltjens 

 

Aan tafel! Dat betekent ook dat er iets te eten is, iets lekkers voor bij de 

koffie of thee. Het zou heel fijn zijn als u ook iets lekkers meeneemt of 

nog beter: zelf iets maakt of bakt. Een cake of een taartje of koekjes. 

Als er veel mensen zijn die dat doen, dan is er weer genoeg voor 

iedereen. Neemt u die uitdaging aan? Laat het ons even weten! 

 (Ds. Miekie Myburgh, tel.: 06 - 81690379). Het wordt een feest! 

 

pastor Nico Smit 
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ZONDAG 28 MEI PINKSTEREN  

Feest van een nieuw begin, uitnodiging tot 

leven met geestdrift en gein 

Be – GEEST – erd  leven 

Het Pinksterfeest wordt in Wijk aan Zee  sinds 1996 oecumenisch 

gevierd, het is immers het feest van de Geest die geen onderscheid 

maakt en over ons allen waakt. Dat zegt het oude verhaal van de vurige 

tongen die neerdaalden en het wonder dat ieder in zijn eigen taal 

verstaan werd.   

Net als iedere jaar komen wij weer samen om het begin van de kerk te 

vieren toen God ons zijn leven schenkende Geest heeft geschonken. 

Toen Hij ons zo ook heeft uitgenodigd om in en met Zijn Geest het 

leven met geestdrift en gein te omarmen en dat te doen met iedereen die 

ons pad kruist.  

Ook dit jaar vieren we - zoals we gewend zijn in Wijk aan Zee – deze 

feestelijke dienst met de leden van de Protestantse kerk van Wijk aan 

Zee en de St.Odulphuskerk en alle mensen die op de een  andere manier 

geraakt zijn door het Woord van God die heet: Ik-Zal-Er-Zijn, Ik ga 

waar jij gaat. Deze keer zal de viering plaatsvinden in de Odulphus. In 

de viering zullen we ook het brood delen met elkaar. De voorgangers 

zijn ds. Miekie Myburgh en pastor Nico Smit met medewerking van het 

Themakoor Wijk aan Zee.  

Allen welkom! 

 

Miekie Myburgh 
 

BEDEVAART NAAR BANNEUX 

Vanuit bisdom Haarlem - Amsterdam een bedevaart georganiseerd. 

Elke dag zijn er gezamenlijke maaltijden, gebedsmomenten en de H. 

Mis. Daarnaast is voldoende tijd voor ontspanning en het bezoek aan 

een van de winkels. De data voor 2023 zijn: van 12 tot en met 16 mei 

en van 25 tot en met 29 augustus. Kosten voor de bedevaart: €295 .   

 

Voor meer informatie en aanmelding: Mevrouw Ellen van der Laan, 

banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 

06-30918593 
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MISINTENTIES 

H. Agatha 
Zondag 26 maart  

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Anneke Meijne – Mooij;     Riet Sterk – Kochx. 

Zondag 2 aprl 

Riet-Sterk - Kochx; Anneke Meijne – Mooij; Jan Cornelisse; Overleden 

ouders Jan en Corrie van der Laan – Loogman  en zoon Philip-Jan.  

Vrijdag 7 april 

Wil Dijkman, overleden ouders en zus Carla; Overleden ouders 

Sprangers – Hijnen. 

Zondag 9 april 
Anneke Meijer – Mooij; Riet Sterk – Kochx;  Jan Cornelisse;  

Zondag 9 april  
Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Riet 

Sterk – Kochx; Anneke Meijne – Mooij; Jan Cornelisse;  Wim Schoorl en 

zoon  Hans; Wim Knaap, zoon Sjaak en overleden familieleden; Herman 

Schram; Overleden ouders Schram – van ’t Hoff; Overleden ouders 

Oorthuijsen – Claus; Kees Buur; Helena Maria Theresia Sterk – Snel; 

Overleden ouders Viehoff – Bakker en overleden familieleden; Overleden 

ouders Jan en Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-Jan; 

Cornelis – Uitendaal, Johanna Uitendaal – van Kleef en overleden 

kinderen. 

Zondag 16 april 
 Riet Sterk – Kochx.; Anneke Meijne – Mooij; Johannes Verduin en 

Geertruda Verduin – Schoorl; Richard van den Bos; Overleden ouders 

Jan en Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-Jan. 

Zondag 23 april 
Riet Sterk – Kochx; Wim Knaap, zoon Sjaak en overleden  familieleden; 

Anneke Meijne – Mooij.; Overleden ouders van Leur en Koning en 

overleden familieleden; Overleden ouders Jan en Corrie van der Laan – 

Loogman en zoon Philip-Jan. 

Zondag 30 april 
Riet Sterk – Kochx; Anneke Meijne – Mooij; Overleden ouders Jan en 

Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-Jan. 

Zondag 7 mei 
Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en overleden familieleden; Riet 

Sterk – Kochx; Anneke Meijne – Mooij; Jan Cornelisse; Overleden 

ouders Jan en Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-Jan. 

Zondag 14 mei 
Wim Schoorl en zoon Hans; Riet Sterk – Kochx; Anneke Meijne – 

Mooij; Overleden ouders van der Laan – Loogman en zoon Philip-Jan. 
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Zondag 21 mei 
Johannes Verduin en Geertruda Verduin – Schoorl; Wil Dijkman, 

overleden ouders en zus Carla;    Overleden ouders Sprangers – Hijnen;  

Richard van den Bos; Riet Sterk – Kochx; Anneke Meijne – Mooij; 

Overleden ouders Jan en Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-

Jan. 

Zondag 28 mei  
Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Anneke Meijne – Mooij; Riet Sterk- Kochx; Kees Buur; Wim Knaap, 

zoon Sjaak en overleden familieleden; Herman Schram; Overleden 

ouders Schram – van ’t Hoff; Overleden ouders Oorthuijsen – Claus; 

overleden ouders Jan en Corrie van der Laan – Loogman en zoon Philip-

Jan. 

St. Odulphus 

Zondag 26 maart:  

Theo Harsveld 

Zaterdag 01 april:  

Pater Jan den Ouden, Ren Burger en Gerard de Boer, Theo Harsveld 

Zondag 09 april: 

Frits van der Reep, Frans Magdelijns, Monique Hamers en Ton Sminia en 

een ernstig zieke dochter, Kees Hilbers en Elza de Ruijter-Hilbers, Ruud 

van der Linden. 

Zondag 23 april:  

Henny Hulscher-Paap 

Zondag 28 mei: 

Frits van der Reep 
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REGIOBESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND 

DE HEILIGE FAMILIE 

 

Regiosecretariaat:  

Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum, info@regioheemskerk.nl 

Parochies behorende bij het samenwerkingsverband: 

• H. Laurentius- H. Maria, Heemskerk 

• OLV Geboorte, Uitgeest 

• De Goede Herder, Castricum 

• St. Eloy, Beverwijk-Wijk aan Zee 

• H. Jozef, Velsen-Noord 

• HH.Twaalf Apostelen, Beverwijk 
Regiobestuursleden: 

Pastoor Ruben Torres, voorzitter 

Dhr. Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter,  
(H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 

Dhr. Wim van der Meer, secretaris, (de Goede Herder Castricum) 

Mw. Wilma Groot, (OLV Geboorte Uitgeest) 

Dhr. Wim Brugman,  (OLV Geboorte Uitgeest) 
Mw. Rita Dufrenne,  (H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 

Mw. Mariëtte Mantel, (de Goede Herder, Castricum) 

Mw. Saskia Bos, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  
Dhr. Cor Hienkens, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  

Mw. Leny Dekker, (H. Jozef Velsen-Noord) 

Dhr. Martin van Kleef, (HH.Twaalf Apostelen, Beverwijk)  
 

Hoe werkt de regio samen?  

 

Onder andere door:  

• De pastores gaan in alle regiokerken voor, het regiorooster vindt u op 
de website van onze parochie.  

• Regionale voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie. 

• Regionale voorbereiding voor het H. Vormsel, 
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• Coördineren info m.b.t. de parochiebladen en websites. 

ADRESSEN VAN DE PAROCHIE ST. ELOY 

Secretariaat van de parochie:  

Bezoekadres: Breestraat 101, 1941 EG Beverwijk  
postadres Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 

tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 

www.eloyparochie.nl, Facebook: Eloyparochie 

Locatieteam R.K. Parochie St. Eloy 

Pastoor Ruben Torres, voorzitter. 

Dhr. Co Wittebrood,  (H. Agatha), tevens vicevoorzitter. 

Dhr. Peter Tervoort, secretaris. 
Dhr. Dick Meijne, penningmeester. 

Mw. Saskia Bos, afgevaardigde  regiobestuur.  

Dhr. Cor Hienkens, afgevaardigde regiobestuur. 
Dhr. Ton Swart, bouwzaken. 

Dhr. Jos Baltes, (St. Odulphus)  

Contactadres: secretariaateloy@planet.nl/0251-215094 

H. Agatha 

 Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 

tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 

Misintenties: Mw. H. Uitendaal,  
email: tel. 0251-226307, hj.uitendaal@yahoo.com 

H. Eucharistieviering: elke zondag 11.00 uur 

Poolse Viering: zondag 16.00 uur 

Rozenkransbidden: woensdag 12.00 uur 
H. Eucharistieviering: elke woensdag 12.30 uur  

Kerk geopend: wo. 12.00 – 15.00 uur, za. 13.00 – 15.00 uur 

Voorzitter locatiecommissie: dhr. C. Wittebrood, tel. 0251-823755 
H. Odulphus 

 Odulfstraat 4, 1949 BE Wijk aan Zee 

tel.: 06-30774063, email: sintodulphus@quicknet.nl 
Vieringen: zie rooster 

Voorzitter locatiecommissie: dhr. P. Heine, tel. 0251-375463 

Vieringen in de verzorgingshuizen: 

Huis ter Wijck: 2e en de 4e dinsdagavond om 19.30 uur. 
Lommerlust: 1e zondag van de  maand om 10.00 uur 

 

Wilt u het parochieblad niet meer of voortaan digitaal ontvangen? 

Belt of mailt u dan naar het secretariaat, alvast dank! 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
http://www.eloyparochie.nl/
mailto:sintodulphus@quicknet.nl

